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Van het evangelie van 

Zelfrsepect naar het 

evangelie van het besef van 

Onvolmaaktheid. 

 
 

ôWie ogen heeft om te zien en 

oren heeft om te horenõ. 
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Dit document is tot stand 

gekomen na het schrijven en 

publiceren van boek 22, de 

tweede roman en het laatste 

(21ste) boek van de reeks van 

ôEen wonderbaarlijke reisõ. 

 

Dit boek is, net als het eerste en 

tweede deel van het 

attentiepunten-boek, een 

aanvulling op die reeks. 

 

Het traject vanaf het vijfde 

pad of de eerste cirkel ôin een 
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verdieping van het komen tot 

een grotere verbinding met God', 

komt tot stand door meer en 

meer in overeenstemming te 

komen met ôZijn Wilõ. 

 

Dit boek is bedoeld om 

aandachtspunten te benoemen, 

in het richten van verbinding 

met Geest, met God, in ôhet 

overeenstemmen met Zijn Wil', 

in de samenwerking in een 

bewust ôbewustzijns-

samenwerkingsverband met 
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Godõ, uiteraard ook nu op basis 

van ôMijn Ervaringenõ. 

 

Het gaat dus om het verdiepen, 

bestendigen en verankeren van 

dit bewuste bewustzijns-

samenwerkingsverband tussen 

God en ons. 

 

De beschrijvingen zijn in 

willekeurige volgorde. 

 

Ook dit boek is op basis van 

mijn eigen ervaring. 
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Dit boek pretendeert geen 

waarheid te verkondigen maar 

vertelt de waarheid die voor mij 

werkt op dit moment, op mijn 

weg bij het beklimmen van mijn 

berg, op weg naar 

volmaaktheid, op weg naar een 

steeds dieper besef van eenheid 

met God. 

 

Dit boek is gefundeerd op de 

inhoud van de eenentwintig 

boeken in de reeks van: 

ôEen Wonderbaarlijke Reisõ. 
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Aangezien wij altijd 

voorwaarts schrijden zolang de 

gedrevenheid naar een groeiend 

besef van eenheid aanwezig is, 

zullen in dit boek ook nieuwe, 

toenemende inzichten worden 

opgenomen. 

 
 

De bedoeling van dit boek, dat een voortzetting is van 

het eerste en het tweede deel, is om gericht te kunnen 

oefenen in dagelijkse afstemming op de verbinding 

met God. 

Deze verbinding geeft ons kracht en steun in ons 

leven, leert ons om gericht in overeenstemming te 

kunnen komen met Zijn Wil en helpt ons om 

dagelijkse, wereldse problemen, zorgen en angsten te 

overwinnen en helpt ons in de voortgang op ons pad 
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in de groei van ons bewustzijn en in de voortgang op 

de Geestelijke Weg. 

 

Dit boek is een groeidocument. 

Het is tevens mogelijk dat onderdelen uit bepaalde 

lessen, andere onderdelen uit andere lessen zullen 

raken of overlappen, zodat er doublures kunnen 

ontstaan. 

Dat is alleen maar uitstekend, want we kunnen het 

niet vaak genoeg horen, zien en lezen. 

 

De volgorde is onbelangrijk en wordt bepaald door 

jouw behoefte. Ook bepaal jezelf hoe lang je bezig bent 

met een aandachtspunt, voordat je naar een volgend 

punt van aandacht verder gaat. In de opbouw van de 

aandachtspunten zit echter wel een lijn.  

 

Bij de inhoudsopgave staat een korte beschrijving van 

de genoemde punten. De beschreven aandachtspunten 

in het boek geven eerst een uitleg of verklaring en dan 

een korte beschrijving van de inhoud. 

 

Nog één laatste opmerking, vergroten van 

bewustzijn gaat niet door het te leren uit een 

boekje. Het kan je niet aangepraat worden en je 

kunt het niet leren in een cursus.  
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Vergroten van bewustzijn en het verkrijgen van een 

groter besef van eenheid is een ervaringsreis. 

Dit is alleen maar te verkrijgen door het leven te 

leven, door keuzes te maken, door te vallen en op te 

staan, dus door het verkrijgen van ervaring. Deze 

weg is altijd en voor iedereen een worsteling.  

Dit boek geeft op een hoger niveau de 

aandachtspunten die kunnen helpen, om verder te 

komen op deze weg, ZOALS IK HET NU ZELF ERVAAR 

EN ZOALS IK HET TOT ZOVER HEB ERVAREN. 

 

Ik hoop dat ook jij er iets mee kunt.  

 

Het is noodzakelijk en aan te raden om eerst mijn 

voorgaande boeken te lezen. 

 

Dit boek is DEEL 3 en begint bij attentiepunt 275, 

waar we na het veroveren van het Meesterschap, op 

ÈÅÔ Ȭ-%%34%2%. /6%2 (%4 :%,&ȭȟ ÄÅ ×ÅÇ ÇÁÁÎ 

verkennen met betrekking tot het vastleggen van 

het nieuwe, vreugdevolle Evangelie,  

 

(ÅÔ %6!.'%,)% 6!. Ȭ6!. 

ONVOLMAAKTHEID TOT 

6/,-!!+4(%)$ȭȢ 
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Het is dus een practische voortzetting en invulling 

van de theoretische inzichten die in al mijn 

voorgaande boeken zijn verwerkt.  

 

Voor de attentiepunten 1 tot en met 150 , zie DEEL 1, 

voor de attentiepunten 151  tot en met 274 , zie DEEL 

2, waar dit boek, DEEL 3, een vervolg op is. 

 

 

Opnieuw meld ik ook in dit boek dat wat ik weergeef 

in mijn boeken, niet ôde waarheid' is, maar mijn 

waarheid op het moment van vastlegging. 

Wat ik doorkrijg sluit ik, waar dat mogelijk is, aan 

met de inhoud van het Urantiaboek, dat voor mij op 

dit moment de hoogste waarheid is. 

Dit verhaal in mijn boeken is mijn reis. 

Mijn verhaal verkondigt mijn Weg van mijn groei in 

bewustzijn. 

Iedere weg van ieder mens is uniek, persoonlijk en 

iedere weg is uiteindelijk uitsluitend Geestelijk. 

 

Delen is Godgelijk. 

Delen is Goddelijk en door te delen, is vermeerderen 

mogelijk. 
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Dat is reden waarom ik deel. 

 
Misschien nog ten overvloede, wil ik hier toch ook nog 

weer vermelden, dat veel, heel veel zaken, keer op 

keer op keer herhaald  zullen worden. 

 

Het moet landen maar het moet ook vooral 

verankeren in ons systeem, zodat het een deel van 

onszelf zal gaan worden. 

 

Een weg om zover te kunnen komen, is: 

 

 

HERHALEN, HERHALEN, HERHALEN! 
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Een korte terugblik op 

deel 2 
 

 
 
 
Dit boek is een vervolg op deel 2. 
We hebben daar geconstateerd aan het eind van deel 2 
dat er een nieuw evangelie geopenbaard mag worden. 
Het evangelie van de onvolmaaktheid.  
De schepping is onvolmaaktheid zoals het Urantiaboek 
ons leert: 
 
(26.7) 1:4.5 Het goddelijke mysterie bestaat in het 

inherente verschil tussen het eindige en het oneindige, 

het tijdelijke en het eeuwige, het schepsel in tijd en 

ruimte en de Universele Schepper, het materiële en 

het geestelijke, de onvolmaaktheid  van de mens en 

de volmaaktheid van de Paradijs -Godheid. 

Onuitputtelijk en onophoudelijk manifesteert de God 

van universele liefde zich aan een ieder van zijn 

schepselen, in alle volledigheid die het 

bevattingsvermogen van elk schepsel voor de 

geestelijke kwaliteiten van goddelijke waarheid, 

schoonheid en goedheid, toelaat. 
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Opmerking Winston:  

God is volmaakt en de mens is onvolmaakt.  

 

(29.5) 1:5.15 De absolute volmaaktheid van de 

oneindige God zou hem onderhevig doen zijn aan de 

ontzaglijke beperkingen der onvoorwaardelijke 

finaliteit van volmaaktheid, ware het niet dat de 

Universele Vader rechtstreeks deelneemt in de 

persoonlijkheidsworsteling van iedere 

onvolmaakte  ziel in het ganse universum , die met 

goddelijke hulp tracht op te klimmen tot de 

geestelijk volmaakte werelden in den hoge.  Voor 

de Vader is deze voortgang in ervaring van ieder 

geest-wezen en ieder sterfelijk schepsel in het gehele 

universum van universa een onderdeel van zijn zich 

steeds uitbreidende Godheid-bewustheid van de 

nimmer eindigende goddelijke cirkelgang van 

onophoudelijke zelfverwerkelijking. 

 

Opmerking Winston:  

God als volmaakt wezen neemt deel in de worsteling van 

de reis van de onvolmaaktheid van de mens, op weg 

naar volmaaktheid. 

(36.4) 2:2.6 God is eeuwig en oneindig volmaakt, hij 

kan persoonlijk, als een eigen ervaring, geen 

onvolmaaktheid kennen, maar wel deelt hij de 

bewustheid van alle e rvaring van onvolmaaktheid  
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van alle worstelende schepselen in de 

evolutionaire universa van alle Schepper-Zonen 

uit het Paradijs.  De persoonlijke, bevrijdende 

aanraking van de God der volmaaktheid overschaduwt 

het hart van al die sterfelijke schepselen die het 

universum-niveau van moreel 

onderscheidingsvermogen hebben bereikt, en brengt 

hun natuur in zijn circuit. Op deze wijze, en ook door 

de contacten van de goddelijke tegenwoordigheid, 

neemt de Universele Vader daadwerkelijk deel in de 

ervaring met onrijpheid en onvolmaaktheid in de zich 

ontwikkelende loopbaan van ieder moreel wezen in 

het ganse universum. 

 

Opmerking Winston:  

God deelt dus de ervaring van alle onvolmaakte 

opklimmende en vooral worstelende wezens op hun reis 

naar volmaaktheid. 

 

(47.3) 3:2.5 De almacht van de Vader behoort tot het 

absolute niveau dat overal domineert: op dit niveau 

zijn de drie energieën, de materiële, de mentale en de 

geestelijke, in de onmiddellijke nabijheid van hem ɀ de 

Bron van alle dingen ɀ niet van elkaar te 

onderscheiden. Het bewustzijn van het schepsel 

reageert niet rechtstreeks op de Universele Vader, 

daar het noch Paradijs-monota, noch Paradijs-geest is. 
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God richt zich naar het onvolmaakte  bewustzijn ɀ 

bij de stervelingen van Urantia door de 

Gedachtenrichters.  

 

Opmerking Winston:  

Op Urantia verkrijgt God alle ervaringen van de 

opklimmingswezens middels de Richters, die wonen in 

de mensen. 

 

(57.4) 4:2.7 De klaarblijkelijke defecten van de wereld 

der natuur zijn geen aanwijzing dat er in het karakter 

van God overeenkomstige defecten zouden bestaan. 

Het is veeleer zo dat deze waargenomen 

onvolmaaktheden  niet meer zijn dan de 

onvermijdelijke momenten waarop de steeds 

doorlopende film waarin de oneindigheid wordt 

uitgebeeld, wordt stopgezet.  En juist deze 

onderbrekingen van de continuïteit der volmaaktheid 

tengevolge van defecten, maken het voor het eindige 

verstand van de materiële mens mogelijk een 

vluchtige indruk te krijgen van de goddelijke 

werkelijkheid in tijd en ruimte. De materiële 

manifestaties van goddelijkheid lijken het 

evolutionaire bewustzijn van de mens alleen 

gebrekkig toe omdat de sterfelijke mens erin volhardt 

de verschijnselen der natuur te bezien met natuurlijke 

ogen, de menselijke visie die niet wordt bijgestaan 
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door morontia-mota, of door openbaring die 

morontia-mota vervangt en compenseert op de 

werelden in de tijd. 

 

Opmerking Winston:  

Niet alleen de mensen zijn onvolmaakt, ook de werelden 

zijn onvolmaakt. 

 

(75.1) 6:2.4 De Zoon bezit niet alleen alle oneindige, 

transcendente rechtvaardigheid van de Vader, maar 

de Zoon weerspiegelt ook alle heiligheid van het 

karakter van de Vader. De Zoon deelt in de 

volmaaktheid van de Vader en draagt samen met 

hem de verantwoordelijkheid voor de bijstand aan 

alle schepselen van onvolmaaktheid  bij hun 

geestelijke insp anning om goddelijke 

volmaaktheid te bereiken . 

 

Opmerking Winston:  

Niet alleen de Vader verstrekt bijstand en hulp aan de 

opklimmingswezens, maar deze bijstand wordt ook 

verstrekt door alle (schepper)zonen. 

 

(599.5) 52:7.9 Met elke nieuwe missie van Leraar-

Zonen van de Triniteit wordt zulk een hemelse wereld 

tot steeds hogere niveaus van wijsheid, geestelijkheid 

en kosmische verlichting opgeheven. Maar de edele 
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wezens die op zulk een wereld geboren worden, zijn 

nog steeds eindig en sterfelijk. Niets is nog volmaakt ; 

niettemin ontwikkelt er zich een kwaliteit van bijna-

volmaaktheid in de wijze waarop zulk een 

onvolmaakte wereld werkt, en in de levens van haar 

menselijke bewoners. 

 

Opmerking Winston:  

De groei en de weg naar volmaaktheid gaat voorbij de 

materiële werelden. 

 

 

(1203.1) 110:0.1 DE GAVE van vrijheid aan 

onvolmaakte  wezens brengt onvermijdelijke 

tragiek met zich mee,  en het is de natuur van de 

volmaakte voorouderlijke Godheid om universeel 

en vol genegenheid, in liefdevolle kameraadschap, 

dit lijden te delen. 

 

Opmerking Winston:  

De vrijheid en de vrije wil die de mensen hebben 

ontvangen, creëert vanwege het feit dat wij onvolmaakt 

zijn, lijden en tragiek. God heeft zichzelf opgelegd om 

als Vader dit lijden, liefdevol en 

kameraadschappelijk met ons te delen. 
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(1272.7) 116:4.8 In de plaatselijke universa evolueren 

zelfs de Scheppers: de tegenwoordigheid van de 

Vereend Handelende Geest evolueert van een levend 

krachtfocus tot de status van de goddelijke 

persoonlijkheid van een Moeder-Geest van een 

Universum; de Schepper-Zoon evolueert van de 

natuur van existentiële Paradijs-goddelijkheid tot de 

experiëntiële natuur van Allerhoogste soevereiniteit. 

De plaatselijke universa vormen de beginpunten 

der ware evolutie, de kweekplaatsen van bonafide, 

onvolmaakte  persoonlijkheden, begiftigd met de 

vrije wilskeuze om medescheppers te worden van 

zichzelf zoals zij zijn zullen . 

 

Opmerking Winston:  

De plaatselijke universa zijn de beginpunten voor de 

onvolmaakte wezens in opklimming, dus onze reis is 

nog maar net hier b egonnen. 

 

(1301.8) 118:8.3 De geest bevrijdt en het mechanisme 

beperkt de functie van de wil. De onvolmaakte  

keuze, niet beheerst door het mechanisme en niet 

geïdentifceerd met geest, is gevaarlijk en 

onstabiel. Mechanische dominantie verzekert 

stabiliteit  ten koste van vooruitgang; de verbinding 

met geest maakt de keuze los van het fysische niveau 

en stelt tegelijkertijd de goddelijke stabiliteit zeker die 
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het product is van dieper inzicht in het universum en 

van toenemend kosmisch begrip. 

 

Opmerking Winst on: 

Zolang wij als vrije onvolmaakte wezens niet de weg 

gaan met God, door God naar God, is onze weg 

gevaarlijk  en onstabiel . 

 

(1649.3) 147:3.3 Toen hij de verzamelde mensen 

ÔÏÅÓÐÒÁËȟ ÚÅÉ *ÅÚÕÓȡ Ȭ6ÅÌÅÎ Õ×ÅÒ ÚÉÊÎ ÈÉÅÒȟ ÚÉÅË ÅÎ 

lijdend, vanwege de vele jaren dat ge verkeerd geleefd 

hebt. Sommigen lijden door de ongevallen in de tijd, 

anderen ten gevolge van de fouten van hun 

voorouders, terwijl enigen onder u een zwaar leven 

lijden door de nadelen van de onvolmaakte  

omstandigheden van uw bestaan in de tijd. Maar 

mijn Vader arbeidt, en ik wil graag arbeiden, om uw 

aardse staat te verbeteren, en speciaal om uw eeuwige 

staat te verzekeren. Niemand van ons kan veel doen 

om de moeilijkheden in het leven te veranderen, tenzij 

wij ontdekken dat de Vader in de hemel dat wil. Per 

slot van rekening zijn wij allen verplicht om de wil van 

de Eeuwige te doen. Indien ge allen genezen zoudt 

kunnen worden van uw lichamelijke kwalen, zoudt ge 

u inderdaad verwonderen, maar het is nog 

belangrijker dat ge gereinigd wordt van alle 

geestelijke ziekte en merkt dat ge genezen zijt van alle 
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morele zwakheden. Ge zijt allen Gods kinderen: ge zijt 

zonen van de hemelse Vader. De ketenen van de tijd 

mogen u lijken te kwellen, maar de God der 

eeuwigheid heeft u lief. En wanneer het tijdstip van 

het oordeel zal komen, vrees dan niet, ge zult allen niet 

alleen gerechtigheid, maar ook een overvloed aan 

barmhartigheid ondervinden. Voorwaar, voorwaar zeg 

ik u: hij die het evangelie van het koninkrijk hoort en 

gelooft in dit onderricht van zijn zoonschap bij God, 

heeft het eeuwige leven; zulke gelovigen gaan reeds 

over van het oordeel en de dood naar het licht en het 

leven. En het uur komt waarin zelfs zij die in het graf 

ÚÉÊÎ ÄÅ ÓÔÅÍ ÖÁÎ ÄÅ ÏÐÓÔÁÎÄÉÎÇ ÚÕÌÌÅÎ ÈÏÒÅÎȢȭ 

 

Opmerking Winston:  

Onze omstandigheden, onze leefomgeving, is dus 

onvolmaakt.  

 

ɉρφφπȢυɊ ρτψȡτȢφ Ȭ6ÁÎ ÎÁÔÕÒÅȟ ÖĕĕÒ ÄÅ ×ÅÄÅÒÇÅÂÏÏÒÔÅ 

uit de geest, is de sterfelijke mens onderhevig aan 

aangeboren slechte neigingen, maar zulke 

natuurlijke onvolmaaktheden  in zijn gedrag zijn 

noch zonde, noch ongerechtigheid . De sterfelijke 

mens is nog maar net begonnen aan zijn lange weg 

omhoog naar de volmaaktheid van de Vader in het 

Paradijs. Het is niet zondig om onvolmaakt te zijn of 

slechts gedeeltelijk bedeeld met natuurlijke gaven. De 
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mens is inderdaad onderhevig aan kwaad, maar hij is 

in geen enkel opzicht het kind van de boze, tenzij hij 

welbewust en opzettelijk de paden der zonde en het 

leven van ongerechtigheid heeft gekozen. Het kwaad is 

inherent aan de natuurlijke orde van deze wereld, 

maar zonde is een houding van bewuste rebellie, die 

naar deze wereld is gebracht door hen die vanuit 

geestelijk licht in diepe duisternis zijn gevallen. 

 

(1739.4) 156:5.9 Maak niet de fout dat je de 

waardigheid van de ziel berekent naar de 

onvolmaaktheden  van het bew ustzijn of de 

begeerten van het lichaam. Beoordeel de ziel niet en 

schat haar bestemming niet naar de standaard van een 

enkele onfortuinlijke menselijke episode. Je geestelijke 

bestemming hangt alleen af van je geestelijke 

verlangens en doeleinden. 

 

Opmerking Winston:  

We zijn onvolmaakt, zo zijn we geschapen, reken dus 

niemand (geen ziel) af op het feit dat hij of zij 

onvolmaakt is.  

 

(1861.5) 170:2.23 Jezus onderrichtte dat zonde niet 

voortkomt uit een onvolmaakte  natuur, maar 

veeleer uit een wetend bewustz ijn dat overheerst 

wordt door een wil die niet genegen is zich te 
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onderwerpen.  Met betrekking tot zonde leerde hij dat 

God vergeven heeft en dat deze vergeving persoonlijk 

voor ons beschikbaar is door de daad van het 

vergeven van onze medemensen. Wanneer ge uw 

broeder in het vlees vergeeft, schept ge daardoor in 

uw eigen ziel het vermogen om de realiteit van Gods 

vergeving voor uw eigen wandaden te aanvaarden. 

 

 

 

Er is onvolmaaktheid. Wij zijn onvolmaaktheid.  

Onvolmaakt zijn is geen zonde.  

Aanvaard deze toestand, want deze toestand IS. 

Als je jouw eigen onvolmaaktheid en de 

onvolmaaktheid van ieder wezen aanvaard en 

omarmt, kun je al het geleuter van schuldig zijn 

van wie dan ook, overboord gooien.  

Ik ben prima in mijn onvolmaaktheid.  

Jij bent fantastisch in  jouw onvolmaaktheid.  

Ieder mens is aanvaardbaar, gewenst, knuffelbaar 

in alle denkbare onvolmaaktheid.  

Verwerp dus jouw LAAG ZELFBEELD wegens 

zogenaamde SCHULD.  

JE BENT NIET SCHULDIG MAAR VOLDOET AAN DE 

KWALITEIT VAN ONVOLMAAKTHEID OMDAT DIT 

IN DE SCHEPPING DOOR GOD ZO IS BEDOELD. 
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Verhoog je zelfrespect, je eigenliefde en je 

zelfvertrouwen, want je bent prima en je deugt.  

 

We raken een grote belasting en heel veel 'buikpijn' 

kwijt door te stoppen om ons te focussen op een 

volmaaktheid die we niet eens kennen, die we niet 

kunnen benaderen omdat we er niets over weten. 

 

God heeft de schepping gecreëerd in 

onvolmaaktheid.  

$Å ÍÅÎÓ ÉÓ ÈÅÔ ȬÏÐËÌÉÍÍÉÎÇÓ×ÅÚÅÎ΄ȟ ÚÏÁÌÓ 'ÏÄ ÈÅÔ 

in de opzet en de werking van de schepping heeft 

neergezet. Wij moeten van een onvolmaakte 

status opklimmen naar een status van 

volmaaktheid. Die status bereiken wij in het 

paradijs en vanaf dat moment is de mens een 

ȬÖÏÌËÏÍÅÎÅȭȢ 6ÏÏÒ ÄÉÅ ÈÅÌÅ ÒÅÉÓ ÉÓ 'ÏÄ ÂÉÊ ÏÎÓ ÁÁÎ 

ÂÏÏÒÄ ÁÌÓ ΄ÄÅ 2ÉÃÈÔÅÒȭȟ ÏÎÚÅ ÅÉÇÅÎ 'ÏÄÓÖÏÎËȟ ÄÉÅ 

als vriend en kameraad met ons meeworstelt op 

onze reis naar volmaaktheid, die als worsteling 

kan worden gezien. 

 

Het nieuwe evangelie is het evangelie van 

het accepteren en het omarmen van de 

ONVOLMAAKTHEID in de meest brede zin 
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van het woord, waardoor wij de 

onvolmaaktheid gaan zie n als de enige weg 

op weg naar volmaaktheid. Onvolmaaktheid 

IS, omdat de onvolmaaktheid door God 

bedoeld is in de opzet en werking van de 

schepping. 

WIJ ZIJN ONVOLMAAKT EN WIJ HOEVEN DAT 

SLECHTS VAN ONSZELF EN VAN ANDEREN EN 

VAN ONZE LEEFOMGEVING TE ACCEPTEREN. 

Onvolmaakt zijn, is dus niet iets waar wij ons 

schuldig over moeten voelen.  

Wij zijn uitstekend zoals wij zijn, zoals wij 

door God bedoeld zijn om te zijn en moeten 

zonder schuld onze reis op weg naar boven, 

gaan starten en gaan afleggen. 

 
Op basis van deze vreugdevolle boodschap, zullen 

we gaan werken aan het definiëren en vastleggen 

van: 

 

Het vreugdevolle evangelie van 

Onvolmaaktheid, leidend tot en 

naarVolmaaktheid. 
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Of: 

 

Het vreugdevolle evangelie van 

Onvolgroeidheid, leidend tot en naar 

Volgroeidheid. 

 

Dit evangelie is gebaseerd op ôhet evangelie van 

Zelfrespectõ van Jezus. 

 

 

Ook hier geldt dus weer dat de kracht van het 

heralen, herhalen, herhalen nodig is om de stof 

te kunnen laten landen en te kunnen laten 

verankeren in ons systeem. 

Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. 
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Inhoudsopgsve en korte 

beschrijving van de 

aandachts- en 

attentie punten  
 

 

 

Start van dit boek , DEEL 3: 

23 Juni 2022 

 

Voor de attentiepunten 1 tot en met 150, zie DEEL 1. 

 

Voor de attentiepunten 151 tot en met 274, zie DEEL 

2. 

 

 
Aandacht  Tekst  Bladzijde  
275 Er zijn twee grootheden, 

twee krachten die constant 

met elkaar in de wereld in 

conflict zijn, waardoor er 

disharmonie en chaos 

132 
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ontstaat. De ene kracht is 

constant en onveranderbaar 

en de andere kracht is 

variabel maar heeft 

gemiddeld, wel een vaste 

energiefrequentie, die 

onvoorstelbaar afwijkt van 

de energiefrequentie van de 

constante kracht. Dit 

principe met alle daaruit 

voortkomende gevolgen, is 

de basis van het nieuwe, 

vreugdevolle evangelie van 

onvolmaaktheid. 

 

276 De conflicterende krachten 

waaraan ieder mens is 

blootgesteld leiden voor ons 

tot resultaten van heftige 

teleurstellingen, die het 

leven, onze 

opklimmingsreis, tot een 

worsteling  maakt. Het 

goede, het perfecte en het 

volmaakte dat ieder mens 

nastreeft is nauwelijks 

realiseerbaar in een 

138 



33 
 

omgeving en met mensen 

die per definitie allemaal 

onvolmaakt en imperfect 

zijn. Tegenstrijdige naturen 

(volmaaktheid en 

onvolmaaktheid) werken 

elkaar tegen en leiden tot 

frustrerende resultaten van 

heftige teleurstellingen. Het 

evangelie van de 

onvolmaaktheid  zal een 

weg bieden, waarop en 

waardoor wij in harmonie 

kunnen en zullen komen 

met de wezenlijke aard van 

datgene dat IS, van de 

onvolmaakte natuur der 

dingen, inhoudende de 

onvolmaaktheid van ieder 

wezen en de 

onvolmaaktheid van onze 

omgeving. Het begin van 

deze weg is de 

onvolmaaktheid gaan zien, 

gaan begrijpen, gaan 

accepteren en gaan 

omarmen, dus in vreugde 
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gaan integreren in ons 

leven. 

 

277 Iedereen schuwt 'de pijn 

ÖÁÎ ÈÅÔ ÖÅÎÉÊÎȭ en dus 

creëren we overtuigingen 

die voldoen aan situaties 

waar de pijn van het venijn 

niet of nooit in voorkomt. 

We zijn in onze 

overtuigingen gericht op 

perfectie en volmaaktheid. 

Helaas is de schepping 

anders gecreëerd door God 

en staat de schepping bol 

van de imperfectie en 

onvolmaaktheid. Het leven 

zal ons dus nooit bieden wat 

wij in onze prachtige 

overtuigingen vastleggen en 

verwachten. Dus 

teleurstellingen, tot we er 

bij neer zullen vallen. Met 

deze wetenschap, gebakken 

in ons huidige niveau van 

Bewustzijn laten we de 

volmaaktheid en de 

146 
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perfectie in onze 

overtuigingen los. Drijvend 

op God, drijvend op geloof 

en vertrouwen nemen we in 

onze overtuigingen 

imperfectie en 

onvolmaaktheid op en 

verwachten dat ook als 

resultaat. Dus geen 

teleurstellingen meer maar 

slechts blije en vrolijke 

bevestigingen aangaande de 

imperfectie en de 

onvolmaaktheid. Wat een 

feest, wat een vreugde. 

 

278 Jezus verkondigde het 

evangelie van Zelfrespect. 

Zolang wij blijven geloven in 

de ONVOLMAAKTHEID 

van, in de eerste plaats, 

ONSZELF, zal er geen 

ruimte zijn  om de tempel 

van zelfrespect te kunnen 

gaan bouwen. 

Onvolmaaktheid of 

onvolmaakt zijn en 

151 
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zelfrespect gaan niet samen, 

totdat we de wezenlijke en 

natuurlijke aard van 

onvolmaaktheid gaan 

begrijpen als een situatie die 

IS en daarom 

vanzelfsprekend, acceptabel 

en knuffelbaar is. Er is niets 

mis met de onvolmaaktheid 

vanaf het moment dat wij 

dat gaan zien, gaan 

begrijpen en gaan leven. 

Ȭ7ÉÅ ÏÇÅÎ ÈÅÅÆÔ ÏÍ ÔÅ ÚÉÅÎ 

ÅÎ ÏÒÅÎ ÈÅÅÆÔ ÏÍ ÔÅ ÈÏÒÅÎȭȢ 

 

279 Het nieuwe evangelie, het 

evangelie van de 

onvolmaaktheid is niet 

morgen geïntroduceerd in 

de wereld. De massa is zo 

ongelooflijk lang 

voorgehouden dat wij 

zondig zijn, niet deugen, 

schuldig zijn en niet de 

arrogante moeten hebben 

om te kunnen denken, dat 

we daarboven uit kunnen 

157 
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groeien en bovenuit kunnen 

stijgen. Sterker nog, dat is 

onmogelijk en daarom is 

Jezus voor ons aan het kruis 

gestorven, voor onze 

zonden. 

Wijzelf zijn nergens toe in 

staat en dit zal ongetwijfeld 

door  Lucifer, Satan en 

Calligastia in deze wereld 

zijn gezet. Weg met de 

leugens, laten we samen de 

zaadjes in deze wereld gaan 

planten van de rust, de 

vreugde, de harmonie en de 

schoonheid van de 

acceptatie van de 

onvolmaaktheid, behorend 

tot de natuurlijke aard der 

dingen. 

 

280 Hoe realistisch is het 

uitgangspunt dat er slechts 

onvolmaaktheid is?  

Het antwoord wordt ons 

door het leven aangeboden. 

De worsteling van iedereen 

160 
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is een manifestatie van de 

realiteit van 

onvolmaaktheid. Ook al 

streven we naar perfectie en 

volmaaktheid, 

geprojecteerde 

volmaaktheid op basis van 

een hang naar en een wens 

om volmaaktheid, levert in 

een absoluut onvolmaakte 

omgeving met absoluut 

onvolmaakte mensen, een 

resultaat op van absolute 

onvolmaaktheid. Het is wat 

het is, het is de geschapen 

wens van God dus is het 

goed. Aanvaarding is gelijk 

aan kunnen loslaten. Het 

kunnen loslaten is gelijk aan 

de ervaring van vrijheid. 

Alleen vrijheid schept de 

ruimte om te kunnen 

groeien. Het evangelie van 

Onvolmaaktheid schept de 

ruimte die leidt tot 

onvoorwaardelijke 

vrijheid, dat ons 
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uiteindelijk groei in 

bewustzijn zal schenken. 

 

281 Hoe realiseerbaar is het om 

de weg van het nieuwe 

vreugdevolle evangelie van 

Onvolmaaktheid te kunnen 

bewandelen? Is dat zomaar, 

zonder meer haalbaar? Nee, 

want er is kennis nodig van 

zelfrespect en van het in 

bezit zijn van zelfrespect. Er 

is een band en een contact 

met God nodig en 

noodzakelijk. Hierdoor 

stroomt er liefde in het 

systeem en is er een maat 

die een capaciteit genereert 

en creëert. Als je deze 

eigenschappen en 

kenmerken hebt veroverd 

en bezit, kan de stap naar 

het gaan leven van het 

evangelie van 

Onvolmaaktheid genomen 

worden. Het evangelie van 

Onvolmaaktheid leidt tot 

164 
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onvoorwaardelijke 

acceptatie en aanvaarding. 

Aanvaarding is gelijk aan 

kunnen loslaten. Het kunnen 

loslaten is gelijk aan de 

ervaring van vrijheid. Alleen 

vrijheid schept de ruimte 

om te kunnen groeien. Het 

evangelie van 

Onvolmaaktheid schept de 

ruimte die leidt tot 

onvoorwaardelijke vrijheid, 

dat ons uiteindelijk een 

onmetelijke groei in 

bewustzijn zal schenken. 

 

282 Hoe blind zijn we geweest in 

het geloven van de 

vreselijke leugen. 

De ongelooflijke last en 

stress van het moeten 

voldoen aan het beeld van 

volmaaktheid, dat ook nog 

eens nooit haalbaar is en 

was. Dat beeld heeft mensen 

kapot gemaakt. Hoe 

vreugdevol is het evangelie 

170 
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van de ONVOLMAAKTHEID. 

Juist de onvolmaaktheid en 

de omarming en acceptatie 

van de onvolmaaktheid, 

brengt en leidt ons in de 

richting van volmaaktheid. 

Door de onvolmaaktheid 

van alles en iedereen te 

accepteren, verliest die 

onvolmaaktheid haar glans 

en lost die onvolmaaktheid 

vanzelf op. 

Wie ogen heeft om te zien 

en oren heeft om te horen. 

 

283 We zullen eerst moeten 

gaan begrijpen dat de 

onvolmaaktheid het 

karakter van de schepping 

vertegenwoordigt. 

Onvolmaaktheid is op dit 

moment de blauwdruk voor 

de wezenlijke en natuurlijke 

aard der dingen en de 

onvolmaaktheid 

vertegenwoordigt de kracht 

nu, hoe God zich in de 

189 



42 
 

schepping manifesteert. Als 

wij volmaaktheid 

projecteren voor onze 

levens, omdat dat is wat wij 

wensen, projecteren we dus 

een kracht die niet is, omdat 

die kracht niet kan zijn, 

omdat de volmaaktheid 

niets heeft met de 

wezenlijke en natuurlijke 

aard der dingen. 

Volmaaktheid als gewenste 

situatie naast 

onvolmaaktheid als enige 

realiteit, creëert dualiteit, 

leidt dus tot illusies, is 

onecht en wordt daarom 

gedragen door het ego. Het 

elimineren van de 

volmaaktheid door het 

accepteren en omarmen van 

de onvolmaaktheid 

elimineert beoordeling en 

veroordeling, elimineert 

dualiteit, elimineert de 

illusies, maakt het ego 

vleugellam en monddood en 
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is de enige open deur naar 

God en naar liefde. Zoek niet 

de volmaaktheid en dwing 

deze niet af. Zie dus niet 

naar datgene dat er niet is, 

omdat het niet hoort binnen 

de wezenlijke aard en de 

natuur der dingen, binnen 

het scheppingsplan van God.  

 

284 Onvolmaaktheid is het 

concept van de schepping, 

onvolmaaktheid IS.  

Het kunnen aanvaarden, 

accepteren en absorberen 

van de onvolmaaktheid als 

een gegeven, is de enige weg 

om de onvolmaaktheid te 

kunnen transformeren. Het 

verzet tegen 

onvolmaaktheid leidt tot 

weerstand en creëert chaos 

en disharmonie. Ook de 

continue gedrevenheid om 

de onvolmaaktheid die IS, 

om te willen ruilen voor en 

te willen vervangen door de 
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door ons geprojecteerde 

volmaaktheid, is irreëel en 

illusoir. Datgene dat NIET 

IS, kan niet de plaats 

innemen van datgene dat IS, 

omdat het bedoeld is zo te 

zijn en dus zo zal zijn. 

 

285 Hoewel het voor de hand 

ligt dat we in ons leven 

streven naar het goede, naar 

het volmaakte, om daarmee 

de pijn van het venijn te 

kunnen ontlopen, creëren 

we daarmee juist 

tweedeling en DUALITEIT 

en brengt deze gerichtheid 

op volmaaktheid ons verder 

van huis en nooit naar huis. 

Daartegen is de acceptatie, 

de omarming en de 

absorbering van het 

onvolmaakte, van de 

wetenschap dat alles 

onvolmaakt is en daarom 

onvoorwaardelijk deugt 

binnen de regels van de 

199 



45 
 

schepping van God, de weg 

die leidt tot het volle besef 

van EENHEID en dus tot de 

weg van groei in bewustzijn. 

Daarmee creëert de jacht op 

en het verlangen naar 

volmaaktheid, blokkades in 

ons leven en stremt alle 

energie en levert de 

gerichtheid op de acceptatie 

en de omarming van 

onvolmaaktheid, alle 

sleutels in onze levens om 

alle deuren te kunnen 

openen, zodat de energie 

altijd en onbeperkt zal 

blijven stromen. 

 

286 Het besef van onvolmaakt  

zijn en het besef dat dat een 

collectief gegeven is en geldt 

voor ieder mens, elimineert 

de behoefte om beter te 

willen of te moeten zijn dan 

anderen, elimineert iedere 

vorm van concurrentie, 

stimuleert de onderlinge 

204 
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bevestiging van elkaar en bij 

elkaar en schenkt 

veiligheid . De 

volmaaktheid  en het besef 

van volmaaktheid 

daarentegen, creëert de 

behoefte om volmaakter te 

zijn dan anderen of om meer 

volmaaktheid te vergaren, 

stimuleert concurrentie, 

jaloezie en afgunst, 

ongelijkheid, dualiteit en 

creëert een omgeving die 

onveilig  en bedreigend  is. 

 

287 Voor mijzelf creëert het 

schrijven van het evangelie 

van de Onvolmaaktheid een 

toegang naar de kosmos die 

tot stand is gekomen 

doordat er meerdere deuren 

zijn geopend. Door het 

schrijven van het evangelie 

vindt er een verandering in 

mij plaats, die ik diep van 

binnen voel bruisen. De 

verandering is vreugdevol 

207 



47 
 

en ik laat het gebeuren. Laat 

de onvolmaaktheid zich 

maar verder in mij 

ontplooien. Ik verwelkom, 

accepteer, omarm en kus 

haar. 

 

288 Met de transformatie van de 

onvolmaaktheid 

transformeren wij mee en 

transformeert de kosmos, 

tot de uiteindelijke toestand 

van volmaaktheid. Wij zijn 

een deel van die 

transformatie en wij helpen 

mee om die transformatie te 

kunnen genereren. Die 

transformatie begint bij de 

aanvaarding, acceptatie, 

omarming en het gaan leven 

van de onvolmaaktheid. 

 

211 

289 Volmaaktheid leidt tot 

DUALITEIT. 

Onvolmaaktheid leidt tot het 

besef van EENHEID. De 

onvolmaaktheid is de door 

213 
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God aangeboden en de door 

Jezus aan ons voorgeleefde 

weg op onze weg terug naar 

huis. Wat creëert een 

grotere schoonheid dan dit 

gegeven en dit bewustzijn? 

 

290 Er is maar één weg en dat is 

de weg vanuit het 

bewustzijnsniveau van 

dualiteit, via het 

terugdringen van het ego 

door het veroveren van 

meer ZELFRESPECT, door 

de zoektocht naar God 

binnen in onszelf te gaan 

starten en te gaan 

volbrengen, door onszelf 

een groter besef van 

eenheid te kunnen eigen 

maken. Eenheid of het besef 

van eenheid wordt 

gecreëerd door de 

onvolmaaktheid van mijzelf, 

van alle mensen en van de 

hele schepping te 

accepteren en te omarmen. 

215 
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Daarom is de weg van 

onvolmaaktheid de enige 

werkende weg op weg naar 

huis. 

 

291 Hoewel het streven naar 

volmaaktheid, volmaaktheid 

lijkt op te leveren, is het 

tegenovergestelde het geval. 

De kosmische energie op dit 

moment draagt de 

wezenlijke aard en het 

natuurlijk kenmerk van 

onvolmaaktheid, omdat dat 

de vorm is waarin de 

complete schepping door 

God is neergezet. God is 

liefde en kan alleen maar 

liefde zijn, dan kan alles wat 

door hem wordt gecreëerd 

ook alleen maar vibreren 

van liefde in de meest 

ulti eme vorm. 

Onvolmaaktheid is liefde, is 

harmonie, is vrede. 

Onvolmaaktheid 

vertegenwoordigt de 

218 
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wezenlijke en de natuurlijke 

aard en het kenmerk van 

God. Volmaaktheid creëert 

het tegenovergestelde en is 

dus de grote valkuil. 

 

292 Binnen het krachtveld van 

'volmaaktheid-

ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭ ÌÅÇÔ ÄÅ 

wereldse cultuur ons een 

dubbele inspanning op. We 

streven per definitie naar 

volmaaktheid, als meest 

ideale situatie en dat is ook 

wat er van ons wordt 

verlangd, maar we krijgen 

overal, altijd en met alles te 

horen, dat we daar zelf niet 

toe in staat zijn, want we 

deugen niet, we zijn niet 

goed of in ieder geval nooit 

goed genoeg. We zijn 

onvolmaakt, omdat we nooit 

in staat zijn om 

volmaaktheid te behalen. 

Het trieste is dat het streven 

naar de situatie van 

222 



51 
 

volmaaktheid, de wereld 

juist in het moeras van de 

dualiteit trekt en ons daar 

houdt en dat het streven 

naar onvolmaaktheid de 

wereld optrekt uit het 

moeras en ons de eenheid 

leert kennen. 

 

293 Het is belangrijk om onszelf 

te realiseren dat de weg van 

het evangelie een weg is van 

onvolmaaktheid naar 

volmaaktheid en niet een 

weg is van onvolgroeid zijn 

naar volgroeid zijn. Groeien 

suggereert een 

voornamelijk autonoom 

proces en deze weg gaat 

niet vanzelf. De weg is en 

blijft een worsteling, een 

herhaling van ontelbare 

keren van vallen en opstaan, 

een weg van eindeloze 

uitdagingen en van 

overwinningen op het vlak 

ÖÁÎȡ Ȭ×ÉÌÌÅÎȟ ËÕÎÎÅÎȟ 
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ÄÕÒÖÅÎȟ ÄÏÅÎȭȢ 

 

294 Het evangelie van 

Zelfrespect van Jezus van 

tweeduizend jaar geleden, 

dat nooit begrepen is door 

de mensheid en althans 

nooit in deze wereld is 

gekomen, is het immense 

fundament voor het 

evangelie van 

Onvolmaaktheid, dat als een 

tempel gebouwd kan 

worden voor ieder mens op 

deze wereld. Het accepteren 

en omarmen van de 

onvolmaaktheid, dat de 

wezenlijke en de natuurlijke 

aard der dingen in zich 

draagt, brengt ons tot het 

besef van eenheid en 

vergroot ons ZELFRESPECT 

en onze eigenliefde, dus 

onze MAAT, dus de 

CAPACITEIT in deze 

wereld. 

 

229 
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295 Een blik in de wereld leert 

ons waarom er zoveel 

ellende is en hoe en op 

welke vreemde wijze veel 

ellende tot stand komt en 

leidt tot chaos en 

disharmonie. Het lijkt de 

omgekeerde wereld want 

iedere projectie op het 

creëren of herstellen van 

een situatie van 

volmaaktheid leidt tot een 

resultaat van 

onvolmaaktheid, 

imperfectie, chaos en 

disharmonie. Het streven 

naar volmaaktheid creëert 

afsplitsing en dualiteit en 

voedt het ego. Het niet 

begrijpen van deze wetten, 

leidt tot de creatie van 

zoveel chaos in deze wereld. 

Onbedoeld wordt chaos en 

ellende gecreëerd. Wie ogen 

heeft om te zien en oren 

heeft om te horen. 

 

233 



54 
 

296 Het doorgronden van de 

kennis van de volmaaktheid 

en de onvolmaaktheid, het 

weten dat de wezenlijke en 

waarachtige waarde niet 

eens een beetje is wat het 

lijkt te zijn, verschaft je een 

code waarmee je kunt 

bewerkstelligen dat 

massieve gebergten weg 

zullen schuiven om je 

doorgang te verlenen, die 

voor anderen nog 

ontoegankelijk zullen zijn en 

die je de toegang tot de 

kosmos en werelden met 

een hoger bewustzijn zullen 

schenken. 

 

237 

297 De Weg naar het evangelie 

van onvolmaaktheid is een 

unieke en persoonlijke weg 

en eist een hele lange 

voorbereiding. Hier begint 

het punt waarvandaan je 

niet meer 'verder gepraat 

ËÕÎÔ ×ÏÒÄÅÎȭȟ ÍÁÁÒ 
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waarvoor je zelf de ogen 

moet gaan ontwikkelen om 

te kunnen zien en de ogen 

zult moeten verkrijgen om 

te kunnen horen. Als je zelf 

deze kracht kunt genereren 

door gericht te willen, te 

kunnen, te durven en te 

blijven doen, ondanks 

welke omstandigheid dan 

ook , zal die gedrevenheid 

ook weer krachten 

scheppen en zul je van jouw 

Godsvonk morontia-mota en 

dus wijsheid, gaan 

ontvangen. Dan wordt jouw 

systeem een zichzelf 

voortstuwend en 

onderhoudend systeem, 

waarbij jouw God en jouw 

genootschap onderdeel is 

van jouw systeem. 

Niemand kan je bij deze stap 

helpen, alleen jijzelf en jouw 

God en als je jezelf kent en 

het juiste Zelfrespect hebt, 

kun je iedere, maar dan ook 
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iedere uitdaging aan en kun 

je bergen verplaatsen en 

ijzer met handen breken. Zo 

zul je steeds meer de open 

deur zijn in deze wereld. 

 

298 Zolang als wij de 

volmaaktheid nastreven, de 

volmaaktheid die zoals wij 

die definiëren, niet voldoet 

aan de wezenlijke, 

natuurlijke en goddelijke 

kenmerken, zal dat juist 

chaos en disharmonie tot 

gevolg hebben. Als wij de 

onvolmaaktheid gaan 

doorzien en gaan begrijpen 

en daardoor gaan leven en 

onarmen, zullen we kunnen 

reiken aan de natuurlijke en 

wezenlijke aard der dingen, 

zoals die zijn verweven in 

de schepping. Pas als wij dat 

niveau hebben bereikt, dat 

inherent is aan een zeker 

bewustzijnsniveau, zullen 

we de lessen hebben geleerd 
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en zal het resultaat vrede, 

vreugde en harmonie zijn, 

als structureel fundament in 

en voor onze levens. 

 

299 Al het leven is gevangen in 

een allesomvattende illusie. 

Het evangelie van de 

Onvolmaaktheid is als een 

breekijzer. Het laat de 

zeepbel van de illusie uiteen 

spatten en het helpt je om 

de code, die toegang geeft 

tot hogere sferen in het 

universum te verwerven en 

te veroveren. Het verandert 

je leven en brengt je begrip, 

inzicht, vreugde en 

harmonie. Alleen door 

invloed van morontia-mota 

is de code te benaderen en 

te veroveren. Wie ogen 

heeft om te zien en oren 

heeft om te horen, is in 

staat om boven de illusie 

uit te kunnen stijgen en 

om de code te kunnen 
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breken, te kunnen 

verwerven en te kunnen 

veroveren.  

 

300 Ieder mens zal zelf zijn of 

haar eigen weg moeten 

bewandelen. Het pad is 

uniek, het doel is kosmisch 

en unaniem. Vind de code 

waardoor en waarmee je de 

illusie als een zeepbel uit 

elkaar kunt laten spatten. 

Zoek de waarheid niet door 

haar te zoeken, doch door 

haar niet te zoeken, zul je de 

code kunnen breken, zal de 

zeepbel uiteen spatten en 

zullen deuren, ook 

onzichtbare deuren, zich 

voor jou openen. De 

grootste en enige hulp bij 

deze zoektocht is het 

vinden, begrijpen, 

doorgronden en hanteren 

van het evangelie van de 

Onvolmaaktheid, die de 

wereld voor jou op zijn kop 
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zet en de illusie voor eeuwig 

blootlegt. 

 

301 Al heel lang is vers 14 van 

het Thomas evangelie voor 

mij ondoorgrondelijk. Nu, 

vers 14 gerelateerd aan het 

evangelie van 

Onvolmaaktheid, begrijp ik 

de strekking van de 

woorden van Jezus. 
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302 Niet voor iedereen is de 

inhoud van dit evangelie te 

doorgronden. De inhoud 

overschrijdt het niveau van 

het collectieve bewustzijn, 

net als de inhoud van mijn 

reis vanaf de Geestelijke 

Weg waar alleen nog God 

gediend zal worden en 

diensten aan de keizer 

zullen oplossen. 

Zolang de mens nog beide 

meesters dient, bewandelen 

ze nog de wereldse weg. 

Wie ogen heeft om te zien 
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en oren heeft om te horen.  

 

303 De onvolmaaktheid, het 

besef van, de acceptatie en 

de omarming van het 

onvolmaakte, schept 

acceptatie, zonder oordeel, 

zonder veroordeling, dus in 

het volle besef van 

EENHEID. De schepping is 

onvolmaakt, omdat 

onvolmaaktheid de enige 

Weg is die toegang biedt tot 

groei en omdat 

onvolmaaktheid nooit iets 

zal blokkeren, waar de 

volmaaktheid uitsluitend 

blokkades opwerpt en 

dualiteit creëert. 

Daarom kan de schepping 

alleen maar in 

onvolmaaktheid zijn 

gecreëerd, omdat die 

acceptatie van die 

onvolmaaktheid de bron is 

van eeuwige voortgang. Het 

gaat hierbij niet alleen om 
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het willen, kunnen en 

durven omarmen van de 

onvolmaaktheid maar ook 

om het willen, kunnen en 

durven  van het volledig 

loslaten van het streven 

naar volmaaktheid. Ook dat 

brengt ons terug in het 'Hier 

ÅÎ .Õȭȟ ÏÍÄÁÔ ÈÅÔ ÇÁÁÔ ÏÍ 

de gerichtheid op 

uitsluitend op dit moment. 

We moeten niet iets 

nastreven, we moeten het 

NU, OP DIT MOMENT, ZIJN. 

 

304 Als je de volmaaktheid en de 

gerichtheid op de 

volmaaktheid kunt doorzien 

en kunt doorgronden, als je 

die wetten kunt gaan zien en 

horen met de juiste ogen en 

oren, als je de gerichtheid op 

de volmaaktheid kunt gaan 

afleggen en de gerichtheid 

op de onvolmaaktheid kunt 

gaan omarmen, zul je de 

ervaring hebben van uit de 
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Geest te zijn geboren. Dan 

zul je in staat zijn om de 

vruchten van de Geest te 

gaan leven en te gaan 

verspreiden. Deze vruchten 

zijn: Ȭ,)%&$%, BLIJDSCHAP, 

VREDE, 

LANKMOEDIGHEID, 

VRIENDELIJKHEID, 

GOEDHEID, GELOOF, 

ZACHTMOEDIGHEID, en 

ZELFBEHEERSINGȢȭ 

Dan zul je een instrument 

worden voor de hemelen, 

als een open deur op deze 

wereld, waardoor de 

hemelen hier, door jou 

kunnen werken. Dan zal 

jouw opleiding zich gaan 

uitbreiden en verdiepen en 

zul je het universum tijdens 

je slaap gaan bereizen. 

 

305 Het cadeau van het 

vreugdevolle evangelie van 

ONVOLMAAKTHEID is de 

kracht die alle kwaliteiten 
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die wij op onze reis bij het 

beklimmen van onze berg, 

hebben veroverd, bundelt. 

Om de inhoud en de diepte 

van de ONVOLMAAKTHEID 

te kunnen bevatten, heb je 

ogen nodig om te kunnen 

zien en oren nodig om te 

kunnen horen. Als je de 

diepte van dit evangelie 

voelt, ruikt, proeft, hoort en 

ziet, is de code gebroken, is 

de zeepbel van de illusie 

definitie gebarsten en staat 

het universum voor je open. 

De grenzen die er waren, 

zijn opgeheven. Je bent IN, 

maar op geen enkele wijze 

meer VAN deze wereld. Wij 

drijven volledig op GELOOF 

en VERTROUWEN, wij 

hebben de ervaring dat wij 

uit de Geest zijn geboren en 

delen in deze wereld de 

vruchten van de Goddelijke 

Geest. 

 



64 
 

306 Een vergelijking van het 

accepteren en omarmen van 

het besef van 

Onvolmaaktheid en het 

streven en verlangen naar 

het besef van Volmaaktheid 

leert ons wat de verschillen 

tussen beide gerichtheden 

zijn en wat de 

consequenties zijn van die 

verschillen. Deze verschillen 

vinden hun oorsprong in het 

niveau van bewustzijn en 

komen tot uiting in het wel 

of niet ogen hebben om te 

kunnen zien en oren hebben 

om te kunnen horen. De 

verschillen tonen ons ook 

wat uitsluitend de weg is 

naar God en deze weg vindt 

zijn oorsprong in het besef 

van het accepteren en 

omarmen van het besef van 

Onvolmaaktheid, omdat dit 

de enige weg is die leidt tot 

het besef van eenheid. 
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307 Er is pas iets wezenlijks te 

doen met de informatie van 

dit evangelie, als de mens uit 

vrije wil de keus maakt om 

daartoe stappen te zetten. 

Dat vereist het in staat 

ËÕÎÎÅÎ ÚÉÊÎ ÏÍ ȬÔÅ ×ÉÌÌÅÎȟ ÔÅ 

kunnen, te durven en te 

doen' en om het wezenlijke 

van het evangelie te 

begrijpen zijn er ogen nodig 

om te kunnen zien en oren 

nodig om te kunnen horen.  
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308 Volmaakt EN Onvolmaakt. 

Volmaakt OF Onvolmaakt. 

Het gaat niet om de Ȭ:)*.3-

4/%34!.$ȭ. Het gaat om 

het BESEF van 

Volmaaktheid of van 

Onvolmaaktheid. HET 

BESEF IS EEN 

GERICHTHEID, EEN 

STROOM, EEN KRACHT. Het 

gaat hierbij om de kracht die 

IS, die opgesloten zit in de 

schepping als een natuurlijk 
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en wezenlijk aspect van de 

schepping. 

Hierbij is het besef van 

ONVOLMAAKTHEID de 

enige weg die kan leiden tot 

EENHEID, dus tot het 

kunnen ontdekken en 

omarmen van God. 

Uiteindelijk is het besef van 

de Onvolmaaktheid de enige 

kracht die ons kan brengen 

naar het moment van het 

proces van FUSIE. 

 

309 Het ONVOLMAAKTE 

weerspiegelt en 

vertegenwoordigt het 

ONBEKENDE, het nog niet 

bekende van de 

volmaaktheid. De 

opklimmingswezens 

benaderen de volmaaktheid 

vanuit het nog niet volmaakt 

zijn om te kunnen 

vaststellen wat 

volmaaktheid is en hoe je er 

komt, vanuit een situatie 
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van onbekendheid met 

zowel de status van 

volmaaktheid alswel de weg 

ernaar toe. 

Deze weg begint bij de 

Onvolmaaktheid en de 

verkenning van de 

Onvolmaaktheid en dus met 

de acceptatie  en de 

omarming  van de 

Onvolmaaktheid. 

 

310 Onvolmaaktheid en 

Onvolmaaktheid lijkt 

hetzelfde te zijn maar er zit 

een wereld van verschil 

tussen. 

Er bestaat een 

onvolmaaktheid die alleen 

kan bestaan in relatie tot de 

volmaaktheid, waarvan deze 

onvolmaaktheid de 

tegenpool is. Als je de 

volmaaktheid, die wordt 

verlangd en wordt 

nagejaagd niet kunt 

bereiken, loop je het risico 
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om gevangen te worden 

door de werkende kracht 

van deze onvolmaaktheid. 

Deze Onvolmaaktheid in 

relatie met de bijbehorende 

volmaaktheid creëert en 

vertegenwoordigt dualiteit 

en dus het besef van 

dualiteit, drijft op angst 

onder aansturing van het 

ego en verdwaalt in de 

daarbij horende illusies. 

Deze vorm van 

onvolmaaktheid is een 

Ȭ:)*.34/%34!.$ȭȢ 

Er bestaat nog een vorm van 

Onvolmaaktheid, de op 

zichzelf staande 

allesomvattende 

Onvolmaaktheid, die geen 

tegenpool kent en de 

wezenlijke en natuurlijke 

aard der dingen in zich 

draagt. Deze 

onvolmaaktheid is geen 

toestand maar is een 

Ȭ"%3%&ȭȟ ËÅÎÔ ÇÅÅÎ ÏÏÒÄÅÅÌȟ 
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veroordeelt niet en creëert 

het besef van eenheid. 

Dat is de reden waarom de 

zeven superuniversa zijn 

gecreëerd in het wezen en in 

de aard van de 

Allesomvattende 

Onvolmaaktheid, omdat dat 

de enige weg is die ons 

uiteindelijk bij God kan 

brengen en zal brengen. 

 

311 Het leven van de 

onvolmaaktheid brengt ons 

rust, vrede, vreugde en 

liefde. Er is geen enkele 

meting meer van welke 

waarde dan ook, omdat 

iedere gerichtheid op 

volmaaktheid is opgegeven 

en losgelaten. We kunnen en 

mogen alles accepteren en 

omarmen, omdat alles op 

weg is naar God, in een 

eeuwig leerproces en omdat 

onze onvoorwaardelijke 

acceptatie en omarming in 
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rust, vrede, vreugde en 

liefde, alles zal 

transformeren naar een 

hogere vorm, op weg naar 

een volledige acceptatie en 

daarom op weg naar een 

volledige transformatie naar 

God en in God. 

De weg van het evangelie 

van onvolmaaktheid 

elimineert de noodzaak 

en het bestaansrecht van 

vergeving , omdat er geen 

overtuigingen en dus geen 

verwachtingen en dus geen 

teleurstellingen meer zijn en 

omdat er daarom geen 

oordeel, geen veroordeling, 

geen schuldigverklaring en 

geen behoefte meer is om te 

moeten VERGEVEN. Dit 

leidt  tot een ongekende 

bevrijding en een 

immense ervaring van 

vrijheid.  Vrijheid die leidt 

tot onafhankelijkheid.  
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312 De GERICHTHEID op 

ONVOLMAAKTHEID is een 

activiteit die nooit meer 

stopt en die grote alertheid 

vereist. De alertheid  zit in 

de Wil en in de kracht om 

jezelf te kunnen verheffen 

en te kunnen blijven 

verheffen, om te kunnen 

komen tot de weg van de 

ONVOLMAAKTHEID, omdat 

uiteindelijk de weg van de 

ONVOLMAAKTHEID, DE 

ENIGE WERKENDE WEG IS. 

Werkend voor een absolute 

blijvende groei in 

bewustzijn. De enige weg 

voor het openen van het 

kosmisch pad. Het evangelie 

van Onvolmaaktheid is 

hierbij de kosmische code 

waarmee je zichtbare en 

onzichtbare poorten kunt 

ontsluiten. 

 

309 

313 De gerichtheid op de 

allesomvattende 
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Onvolmaaktheid is 

allesomvattend. Het sluit 

niets uit en omarmt alles en 

in die allesomvattendheid 

ligt mijn kans om te kunnen 

doordringen in alles en om 

alles te kunnen leren 

doorgronden. Het besef van 

volmaaktheid is uiterst 

beperkt en richt zich slechts 

op het door mij verlangde 

en nagejaagde facet met het 

risico dat ik daarin vaal en 

teleurgesteld raak. Mijn 

besef gericht op de 

onvolmaaktheid maakt van 

mij een kosmisch burger, 

waarvoor geen grenzen 

meer zijn, behalve mijn 

eigen bewustzijn, maar ook 

dat zal groeien van het 

gericht zijn op de 

onvolmaaktheid. De kosmos 

×ÏÒÄÔ ÍÉÊÎ ȬÌÅÅÒÔÕÉÎȭȟ ×ÁÁÒ 

mijn genootschap mij voor 

het ontvangen van 

kosmische lessen heen zal 
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voeren. 

 

314 Het evangelie van 

onvolmaaktheid is bij 

uitstek de boodschap die de 

mens leert om in vol 

vermogen en met het volle 

besef zichzelf te accepteren, 

te omarmen, te respecteren, 

te vertrouwen en van 

zichzelf te houden. Het leert 

ons dat we briljant zijn in 

onze onvolmaaktheid, zoals 

ieder mens op dezelfde 

wijze dezelfde briljantheid 

bezit. 

Het evangelie van Jezus is 

het fundament voor het 

evangelie van 

Onvolmaaktheid, waarin 

ZELFRESPECT wordt 

verheven tot kunst, tot een 

levensvoorwaarde, tot een 

noodzaak, zonder daarmee 

ooit te verzanden in 

ÚÅÌÆÂÅ×ÏÎÄÅÒÉÎÇȟ ×ÁÎÔ ȣȣȢ 

Zelfrespect is altijd 

314 
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gecoördineerd met liefde 

voor,  en dienstbaarheid 

aan, de medemensen. Het 

is de maat in deze wereld, 

die zal leiden tot de 

capaciteit. Help elkaar de 

eigen maat te veroveren, 

zodat de capaciteit als 

vanzelf in deze wereld zal 

groeien. 

 

315 Na een lange reis te hebben 

gemaakt waarbij we ooit 

afstand hebben genomen 

van de wereldse weg, waar 

we de wissel zijn gepasseerd 

en onze weg hebben 

vervolgd op de Geestelijke 

Weg, hebben we nog vele 

specifieke gebieden op onze 

reis doorkruist en veroverd. 

Uiteindelijk zijn we 

aangekomen op het punt 

waarop we de wezenlijke en 

natuurlijke aard en 

kenmerken van de 

ONVOLMAAKTHEID hebben 
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ontdekt en bereiden we 

onszelf voor om met de reis 

te gaan beginnen om de 

onvolmaaktheid te gaan 

verkennen, omarmen, 

accepteren, doorgronden en 

uiteindelijk te gaan 

veroveren. Wij kunnen deze 

reis gaan starten omdat we 

de ervaring hebben om uit 

de Geest te zijn geboren en 

omdat we de Wil hebben om 

de vruchten van de 

Goddelijke Geest te gaan 

bemachtigen en om deze te 

gaan LEVEN. De vruchten 

zullen ons kenmerken. Het 

gaat nu om de Wil , de 

Kunst , het Lef en de 

Daadkracht  om het derde 

aspect van bewustzijn te 

gaan realiseren, 'HET 

WERKELIJK GAAN LEVEN 

VAN DE COMBINATIE VAN 

ONS VERSTANDELIJK 

ASPECT, GECOMBINEERD 

MET ONZE SPIRITUELE 
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PERCEPTIE EN DAT ZAL 

HET VERVOLG VAN ONZE 

REIS GAAN KENMERKEN. 

We hebben nu de ogen om 

te kunnen zien en de oren 

om te kunnen horen tot 

dit niveau veroverd en we 

hebben de zoete geur en 

smaak geroken en 

geproefd van de vruchten 

van de Goddelijke Geest. 

 

316 De ONVOLMAAKTHEID is 

een BESEF, dat wij moeten 

gaan doorgronden, 

waarmee we de 

onvolmaaktheid uiteindelijk 

op een immense kosmische 

reis kunnen laten oplossen. 

Het doorgronden begint met 

acceptatie en omarming van 

het besef van de 

onvolmaaktheid. Omdat de 

groei op deze weg bestaat 

uit een reis zullen we 

ontelbare keren onszelf 

moeten verheffen, de focus 
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en projectie moeten richten 

op het besef van 

onvolmaaktheid, om 

ÖÅÒÖÏÌÇÅÎÓ ÉÎ ÅÅÎȭÚÉÊÎÓ-

ÔÏÅÓÔÁÎÄȭ ÖÁÎ ÄÅ 

onvolmaaktheid te landen. 

En dit proces zal keer op 

ËÅÅÒ ÏÐ ËÅÅÒ ÏÐ ËÅÅÒ ȣȣȢ 

door ons herhaald moeten 

worden. Zo is er een 

continue wisseling van 

FOCUS en TOESTAND met 

betrekking tot 

onvolmaaktheid. 

 

317 De weg van het besef van 

ONVOLMAAKTHEID is de 

enige weg die ons voortgang 

kan bieden op onze reis 

door het universum, op onze 

groei in bewustzijn. Een reis 

die wordt gekenmerkt als 

een worsteling . Zoals we 

gezien hebben, leidt de weg 

van het streven en 

verlangen naar 

VOLMAAKTHEID tot de 
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twee mogelijke resultaten 

van een volmaakte (dus een 

goede) uitkomst of een 

onvolmaakte (dus een 

slechte) uitkomst. Het 

Urantiaboek zegt hierover: 

'De mens komt slechts 

langzaam tot het inzicht 

dat contrasterende 

volmaaktheid en 

onvolmaaktheid potentieel 

Ë×ÁÁÄ ÖÏÏÒÔÂÒÅÎÇÅÎȭȢ Het 

besef van de gerichtheid op 

ONVOLMAAKTHEID kent 

geen contrast. Er is geen 

goed en er is geen slecht, er 

is geen oordeel, er is geen 

veroordeling, er is geen 

overtuiging, geen 

verwachting en geen 

teleurstelling. Ieder gegeven 

wordt geaccepteerd en 

omarmd. Uiteindelijk lost 

hiermee dus de worsteling 

op en dat biedt grote, 

nieuwe voordelen. 
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318 De mens worstelt in zijn 

leven op een vreselijke 

manier. Zijn gerichtheid, zijn 

projectie is uitsluitend 

gericht op 

VOLMAAKTHEID, omdat hij 

streeft en verlangt naar 

volmaakte resultaten en hij 

die uitslagen ook in zijn 

overtuigingen heeft 

opgenomen. De uitslag kan 

echter ook in zijn ogen 

onvolmaakt zijn, waardoor 

er niet wordt voldaan aan 

de verwachtingen en er dus 

grote teleurstellingen zullen 

zijn, die zullen leiden tot 

frustratie, bitterheid, 

boosheid, afgunst, jaloezie, 

etc. In ieder geval creëert dit 

beeld DUALITEIT en dus 

strijd. Die weg is een 

WORSTELING. 'De mens 

komt slechts langzaam tot 

het inzicht dat 

CONTRASTERENDE 

VOLMAAKTHEID en 
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ONVOLMAAKTHEID 

POTENTIEEL KWAAD 

ÖÏÏÒÔÂÒÅÎÇÅÎȭȢ Deze 

worsteling van de mens 

creëert ook een worsteling 

voor onze Godsvonk omdat 

we zolang we het volmaakte 

najagen,  zullen leven in 

frustratie, in potentieel  

kwaad  en dus niet 

bereikbaar zijn voor onze 

Godsvonk. 

Het volgen van het evangelie 

van onvolmaaktheid 

doorbreekt dit beeld, 

elimineert de DUALITEIT 

en brengt ons op een groter 

besef van EENHEID. We 

zullen hiervoor echter eerst 

de ogen moeten 

ontwikkelen om dit te 

kunnen zien en de oren om 

dit te kunnen horen. 

 

319 De vruchten van de  

Goddelijke Geest kunnen 

niet worden geleefd en niet 

350 
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in de wereld worden gezet 

als dit niet in liefde met, in 

liefde voor, in de omarming 

met en wandelend samen 

met God zal plaatsvinden. 

Een Weg zonder contrast 

tussen VOLMAAKTHEID en 

ONVOLMAAKTHEID, een 

weg zonder potentieel 

kwaad, is de WEG VAN DE 

ONVOLMAAKTHEID, DIE 

GEEN CONTRAST KENT EN 

DIE DUS NIET HET GEVAAR 

KENT VAN HET 

POTENTIEEL KWAAD. Het is 

de Weg zoals die is 

vastgelegd in het 

vreugdevolle evangelie van 

de Onvolmaaktheid. 

 

320 Om de vruchten van de 

Geest te kunnen 

voortbrengen dienen de 

verstandelijke en morele 

grondslagen van ons 

KARAKTER zo te zijn, dat 

deze grondslagen voldoende 
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ondersteuning geven aan de 

bovenbouw van de 

vrijmakende en veredelende 

geestelijke natuur die het 

sterfelijke bewustzijn zal 

transformeren en 

vervolgens, in 

samenwerking met het 

herschapen denken, de 

ontwikkeling zal 

bewerkstelligen van de ziel, 

met haar onsterfelijke 

bestemming. Onze 

geestelijke natuur  ɀ de 

gezamenlijk geschapen 

ziel  ɀ is een levend en 

groeiend iets, maar het 

denken en de morele 

beginselen van de 

individuele mens zijn de 

bodem waaruit deze hogere 

manifestaties van de 

menselijke ontwikkeling en 

goddelijke bestemming 

moeten ontspruiten. De 

bodem van de tot 

ontwikkeling komende ziel 



83 
 

is menselijk en materieel, 

maar de bestemming van 

deze gecombineerde 

schepping van het denken 

en de geest is geestelijk en 

ÇÏÄÄÅÌÉÊËȢȭ Het denken en 

de morele beginselen van 

ieder mens zijn de 

grondslagen waaruit de 

hogere manifestaties 

moeten ontspruiten.  

 

321 Er is in ieder geval één 

aspect in het creëren van de 

mogelijkheid van het 

verspreiden van de 

vruchten van de Geest en 

dat is het allesbepalende 

fundament van ons 

KARAKTER, dat tot 

uitdrukking komt in het 

denken en de morele 

beginselen van onze 

grondslagen waar de 

hogere manifestaties van 

het voortbrengen van de 

vruchten van de Geest uit 

365 
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zullen moeten 

ontspruiten. Bij ons denken 

en welke morele 

grondslagen wij erop 

nahouden, is een innerlijke  

zaak voor onszelf. Dat kan 

geen spiritueel boek, geen 

meester, geen yoga, geen 

kunsten, geen goeroe en 

geen cursus jou en mij ooit 

bij helpen. De oplossing en 

hulp hiervoor ligt nooit 'van 

ÂÕÉÔÅÎȭȟ ÄÏÃÈ ÉÓ ÅÅÎ 

innerlijke zaak. De enige die 

ons daarbij kan helpen is 

onze God van binnen, omdat 

die ieder aspect van ons 

innerlijk kent en 

doorgrondt. Daar kunnen 

wij onszelf niet voor 

verschuilen. Het gaat dus 

om het voortbrengen van de 

vruchten van de Geest, 

verankerd in een 

dienstbaar, liefdevol denken 

en in hoge morele 

grondslagen. Daar zullen wij 
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iedere dag aan moeten 

werken, aan het verkrijgen 

van een karakter dat steeds 

zuiverder wordt. 

 

322 Zelfrespect en groei van 

mijn zelfrespect is een 

oorzakelijk gevolg van het 

besef van Onvolmaaktheid. 

Hoe groter mijn zelfrespect 

wordt, hoe groter mijn maat 

wordt om liefde voor mijzelf 

te kunnen genereren. Maat 

is altijd gelijk aan capaciteit, 

dus mijn eigenliefde bepaalt 

mijn vermogen van het 

kunnen schenken van 

naastenliefde, waarbij de 

capaciteit nooit de maat kan 

overschrijden. Zo wordt dus 

door een steeds groter besef 

van onvolmaaktheid, dat 

manifest wordt in het 

kunnen schenken van de 

vruchten van de goddelijke 

Geest, de naastenliefde op 

deze wereld steeds intenser 
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met elkaar gedeeld en aan 

elkaar geschonken. Dat 

bepaalt de noodzaak van 

een groeiend besef van 

onvolmaaktheid. Deel het 

nieuwe evangelie en help de 

wereld veranderen. 

 

323 Er zijn twee essentiële 

aspecten nodig om te 

kunnen veranderen. Het 

eerste aspect is het 

verhogen van ons 

ZELFRESPECT en het 

tweede aspect is het 

geestelijk zuiver maken van 

ons KARAKTER, van onze 

denkbeelden en van de 

morele beginselen van onze 

grondslagen. Het besef van 

Onvolmaaktheid beïnvloedt 

beide aspecten in de goede 

richting, omdat door het 

OMARMEN en ACCEPTEREN 

van het BESEF van 

ONVOLMAAKTHEID, het 

CONTRASTERENDE 
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beginsel volkomen oplost en 

daardoor dus het 

POTENTIËLE KWAAD 

verdwijnt.  

 

324 Ons karakter wordt bepaald 

door ons denken en onze 

morele beginselen. De 

morele keuzes en onze 

geestelijke vorderingen, de 

groei van onze ziel en de 

groei van ons bewustzijn 

wordt bepaald door het 

vermogen om God te 

kennen en door de wens 

te hebben om te worden 

zoals God is. Zonder 

moreel denken en zonder 

geestelijke activiteit kan 

de ziel niet eens bestaan. 

Bij de eerste morele keus 

van de jonge mens wordt de 

ziel geboren . De ziel wordt 

dus geboren en ontwikkelt 

zich verder, door een 

GECOMBINEERDE 

ACTIVITEIT van de MENS en 
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GOD, waarbij morele keuzes 

de groei bevorderen. Het 

uitsluiten van de 

contrasterende en 

confronterende faciliteit 

binnen het gelijktijdig 

aanvaarden van 

volmaaktheid en 

Onvolmaaktheid, dat alleen 

bij het besef van 

volmaaktheid een 

voorwaarde en een realiteit 

is, elimineert het ontstaan 

van het potentiële kwaad en 

zal onze moraliteit 

buitengewoon gunstig 

beïnvloeden. 

 

325 ZELFRESPECT en het 

KARAKTER kunnen niet los 

worden gezien van elkaar. 

Waar het Zelfrespect  de 

maat of het volume  

aangeeft voor de capaciteit, 

de naastenliefde, geeft  het 

karakter  de kwaliteit  aan 

van zowel eigenliefde als 
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naastenliefde. Het karakter 

wordt bepaald door de 

puurheid van het denken 

alsmede door de morele 

beginselen van onze 

grondslagen, die zullen 

moeten bestaan uit 

schoonheid, waarheid en 

goedheid. Beide kwaliteiten 

van zowel het Zelfrespect 

als het karakter creëren de 

vruchten waaraan de boom 

zal worden gekend. Deze 

kwaliteiten van zelfrespect 

en karakter bepalen of een 

mens de ervaring kan 

hebben om uit de Geest te 

zijn geboren en of die mens 

in staat is om de vruchten 

van de Geest te kunnen 

delen. Het niveau van het 

Zelfrespect en het karakter 

bepalen of er ogen zijn om 

te kunnen zien en of er oren 

zijn om te kunnen horen. 

Het karakter kan alleen in 

nauwe samenwerking en 
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onder leiding van de 

Godsvonk verbetert worden 

omdat de Godsvonk als 

enige de ware innerlijke 

waarde van de mens in wie 

hij woont, kent. 

 

326 Het nieuwe, vreugdevolle 

evangelie van 

Onvolmaaktheid 

confronteert jezelf en opent 

je, het confronteert anderen 

en kan anderen openen. 

Dat is de Weg, de weg van 

het besef van 

ONVOLMAAKTHEID. De 

weg vrij van het contrast 

van volmaaktheid en 

Onvolmaaktheid dat je nog 

meesleurt in de illusie van 

de dualiteit. 

 

391 

327 De morele beginselen 

vinden hun oorsprong in de 

invloed van de zeven 

Assistent-

bewustzijnsgeesten. 

394 



91 
 

Aangezien er nog overal het 

contrast is tussen volmaakt 

en onvolmaakt, is er nog 

overal potentieel kwaad 

aanwezig in de vorm van 

zonden of dwaling. Keer het 

verlangen en het streven 

naar volmaaktheid, 

voorgoed de rug toe. 

 

328 Wat zouden jouw 

grondslagen zijn als je niet 

meer in staat zou zijn om je 

te storen aan anderen, als je 

niet meer in staat zou zijn 

om je te kunnen irriteren 

aan anderen, om ieder 

probleem bij anderen te 

zien en bij anderen neer te 

leggen, als je niet meer 

jaloers kon zijn op wie dan 

ook en op wat dan ook, als je 

niet meer afgunstig kon zijn, 

als je het verlangen en het 

streven naar volmaaktheid 

had afgelegd, omdat je weet 

dat dat averechts werkt, als 
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je de schoonheid gaat zien in 

het onvolmaakte, als je de 

stem van jouw Godsvonk 

gaat horen en de vreugde 

voelt van God dat hij 

begrijpt dat je hem hoort, 

ȣȣȢȢ hoe zouden dan jouw 

grondslagen zijn? Die 

GRONDSLAGEN moeten nu 

ȬÄÅ ÊÏÕ×Åȭ ×ÏÒÄÅÎ ÅÎ 

zullen jouw karakter 

hervormen.  

 

329 Het vastklampen aan 

waarden is inherent aan het 

vastklampen aan weerstand, 

aan illusies en aan chaos. 

Het loslaten van waarden is 

het loslaten van iedere vorm 

van weerstand en creëert 

vrijheid. Vrijheid creëert 

mogelijkheid tot groei en 

schept vreugde, vrede en 

liefde. En dit alles wordt 

verkondigd door het 

evangelie van het besef van 

Onvolmaaktheid. 
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Vasthouden aan waarden is 

jagen op en verlangen naar 

volmaaktheid, waar het 

beeld van de waarden in 

passen en schept dus 

contrast omdat ook het 

tegendeel het resultaat kan 

zijn, met alle 

teleurstellingen en 

frustraties tot gevolg. Dit 

contrast schept de 

mogelijkheid van 

POTENTIEEL KWAAD. 

 

330 Het wordt steeds duidelijker 

hoe de totale reis, zoals 

beschreven in de 

ÂÏÅËÅÎÒÅÅËÓ ÖÁÎ Ȭ%ÅÎ 

×ÏÎÄÅÒÂÁÁÒÌÉÊËÅ ÒÅÉÓȭ ÉÓ 

gelopen en verlopen en dat 

het een zodanig opbouwend 

traject is, dat dit uiteindelijk 

heeft geleid tot het mogen 

vernemen van het 

vreugdevolle evangelie van 

het besef van 

Onvolmaaktheid. Alle 
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andere wegen, alle andere 

landen, alle Paden, alle 

gebieden die we hebben 

doorkruist een VEROVERD, 

alle wissels die we hebben 

moeten nemen, alle ervaring 

die we hebben mogen 

opdoen, leiden naar dit 

nieuwe evangelie, dat 

uitsluitend een evangelie is 

van DOEN, van LEVEN, van 

ZIJN en van STRALEN. En 

dat gaat niet vanzelf en blijft 

er een continue alertheid op 

zijn plaats, maar het gaat 

wel steeds makkelijker, 

omdat het in ons systeem 

gaat zinken en wij het gaan 

worden. Nu hebben we de 

volledige ervaring om uit de 

Geest te zijn geboren en zijn 

we in staat om LIEFDE, 

BLIJDSCHAP, VREDE, 

LANKMOEDIGHEID, 

VRIENDELIJKHEID, 

GOEDHEID, GELOOF, 

ZACHTMOEDIGHEID, en 
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ZELFBEHEERSING te 

kunnen zijn en ook 

werkelijk te zijn en om dus 

de vruchten van de 

Goddelijke Geest te kunnen 

gaan leven en te kunnen 

gaan verspreiden over deze 

wereld. Door alle ervaring 

en door onze strijd of 

worsteling is ons denken nu 

puur en zuiver, zijn de 

beginselen van onze 

grondslagen gericht op de 

waarden van schoonheid, 

waarheid en goedheid en 

hebben wij een krachtig 

Zelfrespect of Eigenliefde 

kunnen opbouwen. Dat zal 

het fundament zijn voor het 

vervolg van onze eigen 

'WONDERBAARLIJKE REIS'. 

 

331 Er is geen mijzelf meer, 

want 'mij'  is nu structureel 

opgegaan in Ȭ/.3ȭ, dus is 

mijzelf geworden en 

verworden tot ONSZELF. 
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Verheffen en blijven 

verheffen is een voorwaarde 

en een noodzaak voor 

eeuwige voortgaande groei. 

Ik zal dus vanaf nu, 

onophoudelijk en 

structureel Ȭ/.3 

6%2(%&&%.ȭȢ 

DIT 'ONSZELF 

6%2(%&&%.ȭ )3 %%. 

LOGISCH GEVOLG VAN 

(%4 "%3%& 6!. Ȭ(%4 

EVANGELIE VAN HET 

BESEF VAN 

/.6/,-!!+4(%)$ȭȢ 

 

332 Iedere vorm van zelfrespect 

dat geen basis vindt in puur 

en zuiver denken en dat niet 

gegrondvest is op de 

beginselen die steunen op 

de grondslagen  van 

schoonheid, waarheid  en 

goedheid, is GEEN 

zelfrespect, maar is 

ZELFBEWONDERING en is 

een product van het EGO. 
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De SPIL is en wordt nu het 

KARAKTER, waar het 

ZELFRESPECT op 

balanceert en de aard van 

het karakter en de 

grondslagen waarop zij is 

gebouwd, bepalen 

uiteindelijk de doorslag naar 

Zelfrespect of naar 

Zelfbewondering, naar het 

dienen van God of het naar 

het dienen van de keizer. 

Zelfrespect kan vanaf nu 

niet meer los worden 

gezien van het karakter 

waarop zij balanceert.  

 

333 Het uitgangspunt van het 

accepteren en omarmen van 

de Onvolmaaktheid, kent 

geen waarden meer toe, 

maakt geen onderscheid, 

oordeelt niet en veroordeelt 

niet, kent de volmaaktheid 

niet meer, dus er ontstaat 

ook geen contrast meer met 

tegenstellingen en dus met 
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een groot risico van 

teleurstellingen. Wat 

resteert in het besef van het 

evangelie van het besef van 

Onvolmaaktheid is rust, 

vreugde, vrijheid, harmonie 

en liefde en dat is het 

fundament waarop de 

grondslag van de waarden 

van schoonheid, waarheid 

en goedheid kan groeien en 

bloeien en waarin het zich 

kan verankeren. Het 

evangelie is dus de basis 

voor de grondslag van de 

beginselen van de wijze 

van denken, dat tot 

uitdrukking komt in ons 

karakter.  

 

334 Er was ooit een bijna 

eindeloze tijd van strijd, 

onrust en chaos, die zijn 

oorsprong vond in de illusie 

van de dualiteit, die weer 

zijn wortels heeft verankerd 

in de grond van de 
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VOLMAAKTHEID. 

Die tijd is geweest en wordt 

vanaf nu vervangen door de 

boodschap van het 

vreugdevolle evangelie van 

ONVOLMAAKTHEID, 

waardoor de verwachting, 

de teleurstelling, het 

oordeel, de veroordeling en 

dus de chaos, de 

disharmonie en de pijn, 

voorgoed zullen oplossen. 

Er breken nieuwe tijden 

aan, als wij dit evangelie op 

deze wereld zullen 

verkondigen. 

 

335 De gerichtheid op de 

volmaaktheid waarbij er per 

definitie verlangde en 

nagestreefde resultaten 

worden vastgelegd, die 

overtuigingen, 

verwachtingen en 

teleurstelli ngen creëren, 

vormt ook een 

spanningsveld in Ȭ4)*$ %. 
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0,!!43ȭ. 

Er zal ergens op een plaats 

en op een moment, het 

verlangde resultaat moeten 

opduiken en zal zich moeten 

presenteren, want dat zit in 

de gerichtheid op de 

volmaaktheid , zoals 

ingesloten in mijn systeem. 

Alleen de inhoud van het 

nieuwe evangelie, het 

besef van 

ONVOLMAAKTHEID, 

bevrijdt mij van iedere 

verwachting, van ieder 

oordeel en van iedere 

veroordeling. Ik accepteer 

en omarm de 

onvolmaaktheid zoals hij is 

en omdat hij is, dus bevrijdt 

deze gerichtheid op de 

onvolmaaktheid mij en 

koppelt mij los van iedere 

verwachting en ontsluit 

dus als enige weg, het 

ͻ()%2 %. .5ȭ ÖÏÏÒ ÍÉÊȢ 
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336 De gerichtheid op de 

Onvolmaaktheid van het 

evangelie van 

Onvolmaaktheid gaat pas 

levend worden als het 

bestaat in jou en in mij. Als 

wij werkelijk in staat zijn 

om de onvolmaaktheid 

werkelijk te kunnen 

accepteren en te kunnen 

gaan omarmen, gaat het 

evangelie pas in onszelf 

leven  en zal daardoor een 

ongeremde energie, een 

energie die vrij is van 

iedere WEERSTAND, gaan 

stromen en zal daar direct 

een uitwerking van zijn op 

onze omgeving en dus op 

deze wereld. Daarnaast 

zullen wij ook allemaal 

persoonlijk de vruchten 

kunnen gaan plukken van 

onze eigen energie die niet 

meer wordt belast door 

weerstand die ontstaat in 

het contrast tussen 
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volmaakt en onvolmaakt en 

waaruit potentieel kwaad 

kan voortkomen. Vrij van 

iedere weerstand kunnen 

we aantonen dat we die 

lessen hebben geleerd en zal 

ons leven gaan veranderen. 

 

337 Zo zijn wij allemaal 

gevangenen van de 

volmaaktheid, bang en 

afwijzend tegenover het 

onvolmaakte, omdat dat eng 

en bedrijgend is, terwijl het 

onvolmaakte de wezenlijke 

en natuurlijke aard der 

dingen in zich draagt. Juist 

de door ons gedefinieerde 

volmaaktheid is de illusie, 

waar we allemaal worstelen 

om die zogenaamde 

volmaaktheid te bereiken en 

vast te houden. Het bestaat 

echter niet en die worsteling 

put ons uit en maakt ons 

ziek. Wie durft de door ons 

gedefinieerde volmaaktheid 
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voorgoed vaarwel te 

zeggen? Wie durft zijn ogen 

te openen en wakker te 

worden? Wie durft dat en 

wie is daartoe in staat? 

De onvolmaaktheid IS en de 

volmaaktheid is niet en 

samen in één potje leiden ze 

tot ruzie en dragen ze het 

potentiële kwaad in zich, dat 

de gebruikers van de 

volmaaktheid altijd zal 

infecteren en treffen.  

 

338 Afstemming op het besef 

van volmaaktheid beperkt 

mij door de grenzen die 

zitten opgesloten in de door 

mijzelf gedefinieerde 

volmaaktheid. Afstemming 

op het besef van 

ONVOLMAAKTHEID, 

creëert een onbeperkte 

ruimte, waarin niets moet, 

waarin niets verwacht 

wordt , waarin ik niet 

teleurgesteld of gekwetst 
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kan worden en waarin ik 

dus ONKWETSBAAR ben. 

 

339 Neem waar en ervaar.  

Zolang je bent afgestemd op 

het besef van 

Volmaaktheid,  'bepaalt 

het leven jou, doordat jij 

het leven wilt bepalen'.  

Zolang je bent afgestemd op 

het besef van 

Onvolmaaktheid,  'bepaal 

jij het leven, doordat jij 

het leven de kans geeft, 

om zich onbelemmerd aan 

jou te kunnen aanbieden'. 

En de regisseur van dat spel 

van de krachten in het leven, 

in jouw leven, is de eigenaar 

van dat leven en dat ben JIJ. 

 

454 

340 Er is een weg die ons 

gevangen houdt en er is een 

weg die verlossing biedt. De 

weg van het 

gevangenschap is de weg 

die gericht is op het besef 
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van volmaaktheid .  Het 

dwingt je om alert te zijn of 

het door jou verlangde of 

gewenste resultaat voor jou 

als resultaat uit het moeras 

naar boven komt drijven. Je 

bent je vrijheid kwijt 

doordat je continu alert 

moet zijn en als het 

resultaat onbevredigend is, 

zul je de frustratie en de 

teleurstelling in je rugzak 

als ballast mee moeten 

dragen. De weg uit dat 

gevangenschap, de weg naar 

de verlossing , de weg naar 

de vrijheid , is de weg van 

het ongebonden kunnen 

accepteren  en omarmen  

van de weg van het besef 

van Onvolmaaktheid . 

 

341 Alleen een ziel die bevrijd is 

van zowel de 

gevangenschap als de 

ballast, en in die vrijheid op 

eigen kracht, wandelt aan de 
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hand van God, kan de 

ervaring hebben van uit de 

Geest te zijn geboren. 

Daarvoor zal die ziel zichzelf 

bevrijd moeten hebben uit 

de ketenen van de 

afstemming op 

volmaaktheid  en de 

vrijheid en de verlichting 

moeten hebben veroverd 

van de afstemming op 

ONVOLMAAKTHEID. Alleen 

een ziel met die afstemming 

is in staat om de vruchten 

van de Geest uit volle 

overgave, in volle vrijheid 

en in vol bewustzijn te 

kunnen delen aan deze 

wereld. 

 

342 Volledige overgave aan de 

onvolmaaktheid betekent 

om volledig te kunnen 

geloven in God en om 

volledig te kunnen 

vertrouwen op God en op de 

weg van de onvolmaaktheid 
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zelf. Hoe meer geloof en 

vertrouwen ik heb, hoe 

meer ik me kan overgeven. 

Hoe groter mijn overgave 

wordt, hoe groter mijn 

geloof en vertrouwen wordt. 

Zo versterken mijn overgave 

aan de onvolmaaktheid en 

mijn relatie met God, elkaar. 

Daarnaast wordt de 

ÅÒÖÁÒÉÎÇ ÖÁÎ ȬÏÎË×ÅÔÓÂÁÁÒ 

zijn' steeds sterker en door 

het 'verlangen en streven 

naar ȣȢȢȭȟ ÁÆ ÔÅ ÌÅÇÇÅÎȟ 

parkeren we de invloed van 

het ego volledig buiten ons. 

 

343 De mens lijdt het meest aan 

het lijden dat hij vreest. 

Gericht op en verlangend en 

strevend naar de door 

onszelf, persoonlijk 

gedefinieerde volmaaktheid, 

is er altijd de angst voor het 

resultaat van het alternatief, 

de ook door onszelf 

gedefinieerde 
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onvolmaaktheid. Die angst, 

dat spanningsveld, gooit ons 

om en maakt ons ziek. 

Vergeet ook vooral niet, dat 

alles waar wij onszelf op 

richten, alles zal zijn 

waarvoor wij onze deuren 

zullen openen. Zo nodigen 

wij het spanningsveld van 

de weerstand keer op keer 

uit, waarmee en waardoor 

het in ons systeem wordt 

verankerd en zich nestelt in 

het collectieve bewustzijn 

van deze wereld. 

 

344 De weg van het afleggen van 

de weerstand, de weg van 

het afleggen van de 

acceptatie en de omarming 

van de onvolmaaktheid, 

creëert dus groei, waardoor 

ik mijzelf bevrijd uit steeds 

terugkerende 

omstandigheden. Ik heb die 

les geleerd en heb die 

ervaring niet meer nodig. 
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Vasthouden aan mijn 

verlangen van persoonlijke 

volmaaktheid creëert dus 

weerstand en blokkeert 

iedere voortgang op mijn 

weg. Zolang wijzelf in de 

weerstand zitten en in de 

weerstand blijven, tonen wij 

het universum dat bij ons de 

angst nog overheerst, dat 

wij nog vastzitten aan het 

concept van projectie op de 

volmaaktheid en dat wij de 

weg van de onvolmaaktheid 

nog niet kennen, nog niet 

durven accepteren, nog niet 

consumeren en dat wij dus 

nog deze ervaringen nodig 

hebben om te kunnen leren. 

Wie ogen heeft om te zien 

en oren heeft om te horen 

ȣȢȢȦ 

 

345 Ieder mens die in staat is om 

de onvolmaaktheid te 

kunnen accepteren en te 

kunnen omarmen, is in staat 
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om de energie van 'de 

weerstand tegen de 

ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭȟ ÄÉÅ 

gebaseerd is op angst voor 

het lijden dat wij vrezen en 

dat circuleert binnen het 

gesloten systeem van het 

collectieve bewustzijn, als 

een open deur, door die 

mens heen, te laten 

×ÅÇÓÔÒÏÍÅÎ ÎÁÁÒ ȬÂÕÉÔÅÎ 

het collectieve bewustzijn', 

waar het zal worden 

getransformeerd. De mens 

die de onvolmaaktheid 

accepteert en omarmt, die in 

God gelooft en op God 

vertrouwt, die de ervaring 

heeft van uit de Geest te zijn 

geboren, kan op deze wijze, 

als een open deur, God, de 

schepping en de mensheid 

dienen. 

 

346 De nieuwe weg die is 

blootgelegd en die wordt 

aangegeven door het 
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nieuwe vreugdevolle 

evangelie van 

onvolmaaktheid of van het 

besef van onvolmaaktheid 

en die de beginselen van het 

goddelijk scheppingsplan 

blootlegt en daarop verder 

bouwt, toont ons het begin 

van een eeuwige en 

eindeloze weg. Het is de 

sleutel tot de deur die 

wezenlijk de trap ontsluit 

voor een nooit meer 

stoppende, eeuwige 

klimpartij, naar immer weer 

nieuwe en ontluikende 

schoonheden, die naar 

voren zullen komen, 

naarmate wij steeds verder 

op kunnen gaan in de 

Onvolmaaktheid, door er 

doorheen te reizen. Door 

steeds meer van die 

onvolmaaktheid te kunnen 

gaan begrijpen, zullen we 

steeds meer van die 

onvolmaaktheid kunnen 
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afleggen en daardoor de 

schoonheid en de 

volmaaktheid van God 

kunnen gaan begrijpen. 

 

347 We hangen allemaal in de 

projectie op de door onszelf 

geformuleerde 

ȬÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭȢ Deze 

pr ojectie is de neerslag 

van het totale collectieve 

bewustzijn. We zullen de 

projectie op volmaaktheid 

los moeten laten en het 

besef van Onvolmaaktheid 

gaan accepteren en 

omarmen. Dan zal de 

weerstand gebroken 

worden en kan en zal de 

ȬËÏÓÍÉÓÃÈÅ ÆÌÏ×ȭ ÇÁÁÎ 

stÒÏÍÅÎȢ $ÉÅ ͻÏÖÅÒÓÔÁÐȭ ÉÓ 

immens en nog ver buiten 

het bereik van de massa. 

Ieder individu die deze stap 

wil en kan maken, dient 

daar de mensheid mee. Wie 

heeft het lef om de vrede, de 
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vreugde, de rust, de liefde 

en de 'kracht van groei', te 

gaan ontdekken en te gaan 

veroveren door de 

onvolmaaktheid te 

accepteren en te omarmen 

en daarmee voor zichzelf te 

veroveren? 

 

348 Als de weg van het besef van 

Onvolmaaktheid  de weg of 

zelfs de enige weg is naar 

het besef van EENHEID, dan 

is de weg van het besef van 

volmaaktheid  de enige 

oorzaak  van het besef van 

dualiteit  en is daarmee de 

enige weg naar het besef 

van dualiteit . Vind een kies 

de juiste weg. 

 

487 

349 De weg van 

Onvolmaaktheid  gooit 

mijzelf volledig terug op 

mijzelf. Ik sta er alleen voor 

en ik kan niemand meer 

benoemen en aanwijzen 
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voor de oorzaak en de bron 

van mijn ellende.  Ik ben 

alleen, samen met mijn God, 

mijn engelen en mijn 

genootschap en dus ben ik 

niet  alleen en heb ik zelfs de 

meest waardevolle vrienden 

aan mijn zijde. Binnen dat 

weten, binnen die kracht, 

neem ik mijn eigen 

verantwoordelijkheid en 

accepteer en omarm ik 

onvoorwaardelijk de 

onvolmaaktheid. 

Zo groei ik ver uit boven het 

geharrewar en het geleuter, 

het geduw tegen en het 

getrek aan elkaar, wat zich 

allemaal afspeelt op deze 

wereld. Het bijzondere aan 

dit verhaal is echter dat 

als ik het besef van 

ONVOLMAAKTHEID 

volledig accepteer en 

omarm, de ellende zal 

verdwijnen uit mijn leven, 

omdat ik die lessen heb 
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geleerd en omdat vreugde, 

vrede, liefde en een dieper 

besef van EENHEID, MIJN 

DEEL ZAL ZIJN. 

 

350 Ȭ$Å ÍÅÎÓ ÌÉÊÄÔ ÈÅÔ ÍÅÅÓÔ 

onder het lijden dat hij 

ÖÒÅÅÓÔȭȢ $ÁÔ ÉÓ ÄÅ ÒÅÄÅÎ 

waarom we gaan selecteren 

in voor onszelf 

gedefinieerde 

volmaaktheden en 

onvolmaaktheden. Als we 

ons richten op alles wat wij 

als volmaakt bestempelen, 

sluiten we de rest uit. Dat is 

echter schijn, want ook alle 

onvolmaaktheden zijn door 

uitsluiting benoemd en 

voorzien van het etiket 

angst, dat een verbinding 

creëert. Dus ook voor al die 

projecties, van de 

onvolmaaktheid, zetten we 

de deuren van ons systeem, 

ONBEWUST, wijd open en 

halen die energie binnen in 

493 
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ons systeem, dat een 

spanningsveld, stress en 

angst creëert. Bovendien 

ÃÒÅòÅÒÔ ȬÕÉÔÓÌÕÉÔÉÎÇȭ ÅÅÎ 

afscheiding en dus 

DUALITEIT. Afstemming op 

het besef van 

onvolmaaktheid, sluit alles 

in en sluit niets uit en is dus 

gericht op het besef van 

EENHEID, dat altijd ervaren 

wordt als LIEFDE. 

 

351 Door het voortschrijdende 

inzicht hebben we de stap 

gemaakt van het 

Meesterschap over het Zelf, 

van versie 1.0, naar versie 

2.0, naar versie 3.0. Het 

Meesterschap versie 1.0 

wordt gekenmerkt door het 

veroveren van Zelfrespect . 

Bij versie 2.0 wordt er een 

kwaliteit vereist van een 

zuiver en puur karakter , 

gedragen door de 

beginselen van de 

498 
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grondslagen schoonheid, 

waarheid en goedheid. Bij 

versie 3.0 is de Meester in 

staat om een volledig besef 

en projectie te hebben op de 

Onvolmaaktheid  en deze 

onvoorwaardelijk te kunnen 

accepteren en te kunnen 

omarmen. 

Als al deze kenmerken niet 

aanwezig zijn en iemand 

vindt zichzelf geweldig, dan 

spreken we van 

zelfbewondering  en is er 

volledige aansturing van en 

door het ego. 

 

352 De Weg van het Evangelie 

van het besef van 

Onvolmaaktheid  is 

onbekend, is mogelijk 

onbemind, vereist ogen om 

te zien en oren om te horen, 

vereist lef en daadkracht en 

dat allemaal om het 

onvolmaakte te kunnen 

accepteren, te kunnen 

501 
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omarmen, het toe te gaan 

passen en dus om alles los te 

kunnen laten, behalve het 

vertrouwen en het geloof in 

God. Hij is mijn alter-ego 

dus de onvolmaaktheid 

waardoorheen ik ga, is ook 

zijn weg. God en ik samen, 

kunnen alles. Wij gaan 

samen door de 

onvolmaaktheid heen en 

groeien er samen bovenuit. 

Dat is voor mij, dat is voor 

ons, de WEG. 

 

353 Vele aspecten zijn belangrijk 

bij het gaan van de WEG. 

Welke keus maak je, want 

keuzes leiden tot ervaringen 

met groei- en 

leermomenten? Wat is de 

essentie van het gaan van de 

weg? Wordt dat bepaald 

door of je kiest voor het 

besef van volmaaktheid of 

voor het besef van 

onvolmaaktheid? Die keus is 

505 
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zeer belangrijk maar bepaalt 

uiteindelijk niet de 

ESSENTIE en de RICHTING 

van de weg. Die keus 

bepaalt de voortgang  en de 

snelheid op de weg. De 

essentie wordt uitsluitend 

bepaald door Het blinde 

vertrouwen  op, het 

ontembare verlangen  

naar en het 

onvoorwaardelijke geloof  

in God, de overgave aan 

God en in onze 

samenwerking , in de 

wetenschap dat God weet 

dat mij n weg, onze weg is 

en nog harder zal gaan 

ͻÖÏÏÒ ÏÎÚÅ 7%'ȭȟ ÄÁÎ ÄÁÔ 

ik ooit in staat zal zijn.  

 

354 De Weg op weg naar en de 

Weg van het Evangelie van 

het besef van 

Onvolmaaktheid is 

uitsluitend een 

GEESTELIJKE WEG. We 

511 
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hebben al lang geleden de 

wereldse weg verlaten. We 

dienen uitsluitend nog God 

en hebben al lang geleden 

afscheid genomen van de 

keizer. 

Dikwijls vragen mensen mij 

waar je de grens legt in de 

acceptatie en omarming van 

het onvolmaakte. Zolang het 

om wereldse zaken gaat en 

om het dienen van de keizer 

is er geen grens en laten we 

iedere gerichtheid daarop, 

los. Pas als de balk uit onze 

eigen ogen is verwijderd, 

ÈÅÂÂÅÎ ×ÉÊÚÅÌÆ ȬÏÇÅÎ ÏÍ ÔÅ 

ËÕÎÎÅÎ ÚÉÅÎȭȢ $ÁÎ ËÕÎÎÅÎ 

wij anderen helpen met het 

verwijderen van de 

splinters, die zich bevinden 

in hun ogen, opdat ook zij de 

ogen kunnen krijgen om te 

kunnen zien. 

 

355 Succes op de Weg van het 

accepteren en omarmen van 

515 
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het ONVOLMAAKTE is 

uitsluitend realiseerbaar 

door continue ZELF-

OBSERVATIE en door 

continu ZELF-ONDERZOEK. 

Alleen de GERICHTHEID en 

de AFSTEMMING op het 

BESEF VAN 

ONVOLMAAKTHEID en het 

daardoor in staat te zijn om, 

DOOR DE 

ONVOLMAAKTHEID HEEN 

TE KUNNEN GAAN, is in 

staat om ons leven te 

kunnen veranderen en om 

daardoor op te kunnen 

klimmen naar een hoger 

plan, naar hogere niveaus, 

omdat lessen die wij geleerd 

en begrepen hebben en 

waarvan de uitwerking een 

deel van ons systeem is 

geworden, wij niet meer 

hoeven te ondergaan en 

waardoor wij dus op een 

hoger niveau verder kunnen 

gaan, om ook door dat 
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niveau heen te kunnen  

gaan en zo stapje voor 

stapje verder te kunnen 

klimmen. 

 

356 EMOTIES tonen ons wat er 

(nog) in onszelf leeft, wat 

voor invloed dat nu op ons 

heeft en hoe wij nu dus nog 

denken, handelen en 

acteren ten opzichte van de 

kosmische wetten. Zijn wij 

in strijd met de 

onvolmaaktheid, met de 

natuurlijke en wezenlijke 

aard der dingen en ervaren 

wij daardoor de weerstand 

die automatisch daardoor 

ontstaat als wij onszelf 

afstemmen en richten op het 

besef van volmaaktheid, met 

alle pijnlijke, verdrietige of 

angstige EMOTIES. Onze 

emoties zi jn de prachtige 

INDICATOREN van onze 

kennis over en van ons 

handelen met de 

523 
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kosmische wetten.  

Onderdruk  al deze 

EMOTIES, alle fijne en alle 

angstige, pijnlijke en 

verdrietige EMOTIES, 

NOOIT, maar onderga ze, 

observeer ze, onderzoek ze 

en leer ervan. Tenslotte rest 

ons iedere keer nog maar 

één ding, ACCEPTEER en 

OMARM iedere ervaring, 

iedere EMOTIE en stel stel 

wat en op welke wijze er 

iets verandert in jouw 

systeem. Leer daarvan, 

werk je zo DOOR DE 

ONVOLMAAKTHEID HEEN, 

leer en groei. Dat is de 

manier waarop we stap voor 

stap naar hogere niveaus 

kunnen groeien, door 

niveau voor niveau te 

BEWUST te kunnen 

doorleven , de 

onvolmaaktheid te kunnen 

omarmen en te kunnen 

passeren en door op deze 
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wijze, door te kunnen 

groeien naar het Paradijs. 

 

357 Alles wat wijzelf aan de 

voorkant  van ons LEVEN 

erin stoppen, vinden wij als 

ervaring  aan de 

achterkant  van ons LEVEN 

terug. Dus afhankelijk van 

welke gerichtheid wij aan de 

voorkant hebben, ofwel  

enerzijds de gerichtheid op 

het besef van 

Onvolmaaktheid  ofwel  

anderzijds de gerichtheid op 

het besef van 

volmaaktheid , bepaalt of 

wij respectievelijk aan de 

achterkant de ervaring 

hebben van ofwel  vreugde, 

rust, vrede, verdiept contact 

en verbinding met onze 

Godsvonk ofwel  de ervaring 

van angst, onrust, 

disharmonie, veroordelend 

en belandend in geschillen 

en ruzies. Wat je ervaart aan 

528 
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de achterkant van je leven is 

het resultaat van je 

gerichtheid en afstemming 

aan de voorkant van je 

leven. 

 

358 We hebben mogen 

vaststellen wat het 

Evangelie van 

Onvolmaaktheid  ons 

brengt en wat haar doel is. 

Het haalt ons uit het besef 

van het veld van de dualiteit, 

waar we hoge 

verwachtingen hebben van 

hoe anderen volgens ons 

moeten handelen en moeten 

zijn, wat leidt tot 

teleurstellingen en waar we 

elkaar oordelen en 

veroordelen, wat leidt tot 

ruzies en wat ook nog veel 

te vaak een oorlog tot gevolg 

heeft. 

Het contrast tussen 

volmaaktheid en 

Onvolmaaktheid creëert dit 

532 
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POTENTIEEL GEVAAR tot 

het kwaad en leidt tot 

zonden en dwaling. Het 

Evangelie van 

VOLMAAKTHEID leert ons 

de onvolmaaktheid 

begrijpen, te accepteren en 

te omarmen, waardoor wij 

alles aanvaarden en 

ÏÍÁÒÍÅÎ ȬÚÏÁÌÓ ÈÅÔ ÉÓͻȟ 

zonder enig oordeel, zonder 

omver te worden geworpen, 

omdat al het onvolmaakte 

hoort tot de wezenlijke en 

natuurlijke aard der dingen. 

Het schenkt ons rust, vrede, 

kracht, vreugde en de 

ervaring van onkwetsbaar 

te zijn, waardoor we ook de 

ervaring zullen ondergaan 

van uit de Geest te zijn 

geboren. Nu kunnen we, 

staand in de kracht van de 

BEWUSTE SAMENWERKING 

met onze Godsvonk de 

vruchten van de Goddelijke 

Geest gaan delen en 
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daarmee deze wereld gaan 

genezen.  Deze vruchten 

zijn: Ȭ,)%&$%, BLIJDSCHAP, 

VREDE, 

LANKMOEDIGHEID, 

VRIENDELIJKHEID, 

GOEDHEID, GELOOF, 

ZACHTMOEDIGHEID, en 

ZELFBEHEERSINGȢȭ 

Hiermee verheffen wij 

onszelf, de wereld, de 

schepping en God en hierbij 

verkondigen wij de 

boodschap van het 

vreugdevolle Evangelie van 

Onvolmaaktheid. Hierdoor 

hebben we al intensief 

contact met andere 

werelden en met geestelijke 

wezens en zijn we nog 

slechts als een verlenging 

van de hemel, als een open 

deur, IN deze wereld en zijn 

we op geen enkele wijze 

meer VAN deze wereld. 

 

359 Aartsengel Gabriël heeft 542 
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verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 

 

360 Aartsengel Gabriël heeft 

verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 

 

545 

361 Aartsengel Gabriël heeft 

verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 

 

546 

362 Aartsengel Gabriël heeft 547 
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verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 

 

363 Aartsengel Gabriël heeft 

verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 

 

548 

364 Aartsengel Gabriël heeft 

verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 

 

549 

365 Aartsengel Gabriël heeft 550 
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verzocht de laatste 7 dagen 

na aandachtspunt 358 , die 

het jaar zullen volmaken, 

aan te merken als een 

moment van RUST, 

BEZINNING en 

CONTEMPLATIE. 
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Het kenmerk van dit deel van de reeks van het 
ȬÁÔÔÅÎÔÉÅÐÕÎÔÅÎÂÏÅËȭ ÉÓ: 

 
 

Het nieuwe en vreugdevolle 
evangelie van ôvan 

onvolmaaktheid naar 
volmaaktheidõ. 

 
 

En dit evangelie steunt volledig op het 
ȬÅÖÁÎÇÅÌÉÅ ÖÁÎ :ÅÌÆÒÅÓÐÅÃÔȭ ÖÁÎ *ÅÚÕÓȟ 

 
 

Omdat: 
 

Zelfrespect of Eigenliefde, 
voortkomet en groeit uit het besef en 
de acceptatie van onvolmaaktheid.. 
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PUNT 275: introductie 
tot het nieuwe evangelie  

 

 

 

 

We gaan opnieuw even terug om de weg te 

bewandelen, om opnieuw vast te kunnen stellen wat 

er aan de hand is. 

Dit verhaal is al kort benoemd in de laatste 

aandachtspunten van DEEL 2. 

 

Wat was de reden of de oorzaak waarom ik doorkreeg 

dat er een nieuw evangelie mag worden verkend en 

vastgelegd. 

 

Het viel mij op dat ik steeds vaker hoor en hoorde van 

mensen hoe moeilijk het is om de weg te bewandelen. 

Vaak wordt er toch nog gestruikeld over overtuigingen 

en de daaruit voortkomende teleurstellingen. Dat 

levert pijn en verdriet op en dit probleem lijkt 

onoplosbaar en lijkt voor heel veel mensen, een niet te 

nemen barrière te zijn. 
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We leven allemaal in een continue  projectie  van 

continue, door ons bepaalde beeltenissen van 

PERFECTIE en VOLMAAKTHEID. 

Deze perfectie en volmaaktheid bepaalt onze 

overtuigingen in iedere situatie. Zowel in onze inter-

persoonlijke relaties als in omstandigheden en in 

situaties, bepalen wij altijd een beeld van de meest 

gunstige situatie  en van het meest gunstige 

resultaat . Uiteraard is deze projectie van perfectie en 

volmaaktheid ook altijd persoonlijk en kan per 

persoon verschillen.  

 

Er is echter altijd één allesoverheersende 

overeenkomst in al die projecties en dat is dat het 

uitgangspunt, dat de gerichtheid altijd PERFECTIE 

of VOLMAAKTHEID inhoudt en dat het resultaat 

altijd moet leiden tot een uitkomst van perfectie 

en volmaaktheid.  

  

Als blijkt dat de resultaten niet leiden tot onze 

verwachtingen en dat daar dus niet aan wordt 

voldaan, komen onze verwachtingen dus niet uit en 

zijn er teleurstellingen , waarvan we goed ziek 

kunnen zijn. 

Er wordt tegenwoordig tegen van alles en nog wat 

door steeds grotere groepen mensen geprotesteerd, 

want er wordt niet voldaan aan onze overtuigingen 
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van perfectie en volmaaktheid, waar onze 

verwachtingen uit voortkomen en die weer resulteren 

in teleurstellingen , teleurstellingen , 

teleurstelli ngen. 

We worden steeds bozer over het falen van anderen, 

ÖÁÎ ÐÁÒÔÎÅÒÓȟ ÖÁÎ ÖÒÉÅÎÄÅÎȟ ÖÁÎ ÃÏÌÌÅÇÁȭÓȟ ÖÁÎ ÐÏÌÉÔÉÃÉȟ 

van politieagenten, van zorgverleners en noem maar 

op. 

Die steeds grotere boosheid leidt tot steeds meer 

irritatie, intolerantie, agressie en soms lijkt het wel 

oorlog. 

 

We falen massaal in het kunnen realiseren van de 

geprojecteerd perfectie en volmaaktheid, die WIJ 

ZOWEL ONSZELF, ALS ANDEREN OPLEGGEN. 

 

Dus alles en iedereen, inclusief ikzelf, is schuldig. 

Daardoor lijden we aan een enorm tekor t aan 

zelfrespect of zelfvertrouwen en lijden we aan het 

tekort om anderen te kunnen respecteren en te 

kunnen vertrouwen.  

(ÉÅÒ ÓÐÅÅÌÔ ÕÉÔÅÒÁÁÒÄ ÏÏË ×ÅÅÒ ÄÅ Ȭ×ÅÔ ÖÁÎ ÍÁÁÔ ÅÎ 

ÃÁÐÁÃÉÔÅÉÔȭȟ ×ÁÁÒÄÏÏÒ ×Å ÄÁÔÇÅÎÅ ×ÁÁÒÔÏÅ ×Å ÎÉÅÔ 

zelf in staat zijn, ook niet kunne n toedelen of 

uitdelen aan anderen  
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Wij parkeren dus een continu over alles heen liggende 

ȬÓÁÕÓ ÖÁÎ ÐÅÒÆÅÃÔÉÅ ÅÎ ÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄͻȢ $ÉÅ ÓÁÕÓ ÚÁÌ 

echter nooit worden geconsumeerd, omdat die niet 

geconsumeerd kan worden. Deze 'verwachte en aan 

onszelf en elkaar ÏÐÇÅÌÅÇÄÅ ÐÅÒÆÅÃÔÉÅȭȟ ÄÒÕÉÓÔ ÎÁÍÅÌÉÊË 

in tegen de meest ultieme kern van het 

ȭ.!4552,)*+%ȭ en geeft daarom dus altijd 

CONTRAST, CONFLICT en CHAOS. 

 

Een Ȭ.ÁÔÕÕÒÌÉÊË ÃÏÎÆÌÉÃÔȭ ontstaat per definitie, als 

twee grootheden die bestemd of bedoeld zijn om NIET 

samen te kunnen gaan, toch samen worden gebracht 

of bij elkaar komen, waarbij één van die twee 

grootheden een constante is, een gegeven is, 

onveranderbaar is en waarbij de ANDERE 

grootheid WEL VERANDERBAAR OF VARIABEL IS. 

 

DE VERANDERLIJKE OF VARIABELE 

GROOTHEID DWINGT EEN RESULTAAT AF 

DAT DOOR DE ONVERANDERLIJKE, VASTE OF 

CONSTANTE GROOTHEID, GEZIEN DE 

NATUUR EN DE KWALITEIT VAN DIE 

GROOTHEID, OP GEEN ENKELE WIJZE 

REALISEERBAAR ZAL ZIJN. 
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Daardoor ontstaat per definitie een 

verwachting die, gezien 'het nooit  kunnen 

ÈÁÌÅÎ ÖÁÎ ÄÁÔ ÖÅÒ×ÁÃÈÔÅ ÒÅÓÕÌÔÁÁÔȭȟ ÌÅÉÄÔ ÔÏÔ 

CHAOS, DISHARMONIE, ONVREDE, 

FRUSTRATIE, TELEURSTELLING, 

INTOLERANTIE, AGRESSIE EN OORLOG. 
 

Dat is een reden waarom mensen zeggen dat ze steeds 

terugvallen en dat de wetten zo moeilijk zijn te leven. 

We zullen op deze stelling in de loop van dit boek, in 

de verdere verkenning en vastlegging van het nieuwe 

evangelie, terugkomen. 

 

Waar het eigenlijk om gaat is dat de mens een 'zijns-

situatie' afdwingt , die onrealistisch is en nooit 

gehaald zal kunnen worden, wegens de wezenlijke 

aard der dingen , die nooit zullen passen in deze door 

ÄÅ ÍÅÎÓȟ ËÅÅÒ ÏÐ ËÅÅÒ ÇÅÐÒÏÊÅÃÔÅÅÒÄÅȟ ȬÚÉÊÎÓ-ÓÉÔÕÁÔÉÅȭȢ 

 

Het verkeerd inschatten door de mensheid van dit 

fenomeen vindt zijn oorsprong in een gebrek aan 

bewustzijn, dat bestaat uit een gebrek aan kennis (de 

verstandelijke capaciteit) en uit een gebrek van een 

wezenlijke band, van contact en verbinding met en een 

verlangen naar God, waaruit liefde gegenereerd kan 

en zal gaan worden (de spirituele perceptie). 
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Dit creëert Punt 275:  
 

Er zijn twee grootheden, twee krachten die constant 

met elkaar in de wereld in conflict zijn, waardoor er 

disharmonie en chaos ontstaat. De ene kracht is 

constant en onveranderbaar en de andere kracht is 

variabel maar heeft gemiddeld, wel een vaste 

energiefrequentie, die onvoorstelbaar afwijkt van de 

energiefrequentie van de constante kracht. Dit 

principe met alle daaruit voortkomende gevolgen, is 

de basis van het nieuwe, vreugdevolle evangelie van 

ONVOLMAAKTHEID. 
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PUNT 276: Deze 
conflicterende kra chten 

in relatie tot de 
worsteling  

 

 

 

 

Zoals we hiervoor hebben gezien wordt de mens 

geconfronteerd met twee krachten die leiden tot 

conflict. 

Één kracht IS, is in principe constant en 

onveranderlijk en kan alleen op een extreem lange 

termijn veranderen. 

De andere kracht is variabel en wordt voortgebracht 

door de mens en is qua frequentie extreem afwijkend 

van de constante, onveranderlijke kracht. 

 

De aard van beide krachten:  
 

De aard van de door de mens voortgebrachte, 

variabele kracht.  
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De aard van de door de mens voortgebrachte kracht is 

altijd gericht op PERFECTIE en VOLMAAKTHEID. 

Deze perfectie en volmaaktheid wordt gedefinieerd 

door de mens, is persoonlijk en kan per mens 

verschillen. Het altijd aanwezige kenmerk van deze 

kracht is dus perfectie  en volmaaktheid . 

Er wordt perfectie vereist voor zowel zichzelf als voor 

anderen, waarbij het altijd de vraag is of deze perfectie 

wordt gehaald. De meting is altijd het resultaat, dat 

wordt gepresenteerd aan hoe er aan de verwachting 

over dit resultaat is voldaan. Als het resultaat perfect 

genoeg is en voldoet aan de norm van de verwachting, 

zijn we tevreden . Als er niet aan de norm van de 

verwachting wordt voldaan, zijn we teleurgesteld , 

met soms heftige gevolgen. Het resultaat is helaas 

bijna altijd de teleurstelling. 

De geprojecteerde  overtuiging , waarin altijd ons 

beeld van perfectie of volmaaktheid zit opgesloten, 

kan door de wezenlijke aard der dingen, kan door 

die andere aanwezige, allesoverheersende, 

constante kracht, (bijna) nooit gerealiseerd 

worden.  

Dat brengt ons bij de andere, de constante kracht, die 

het wezenlijke van de aard der dingen inhoudt. 

 

De aard van de door God voortgebrachte, in 

de schepping opgenomen, constante kracht, 



140 
 

die de wezenlijke aard der dingen in zich 

draagt.  
 

De aard van de door God voortgebrachte kracht, die 

het kenmerk is van de schepping en die de wezenlijke 

aard der dingen in zich draagt, is IMPERFECTIE en 

ONVOLMAAKTHEID. 

De schepping is gecreëerd in een onvolmaakte 

opzet en werking.  

God heeft een onvolmaakte schepping gecreëerd met 

een onvolmaakte omgeving en onvolmaakte wezens. 

Deze wezens, de opklimmingswezens, krijgen de taak 

en de opdracht mee om op te klimmen van 

onvolmaaktheid naar volmaaktheid. Deze 

opklimmingsreis wordt omschreven als een ware 

WORSTELING. 

In principe heeft ieder mens op deze reis een eigen 

Godsvonk ontvangen en zonder de hulp, zonder deze 

aansturing en begeleiding van dit fragment van God, is 

het onmogelijk  om deze reis te kunnen volbrengen. 

Zonder de hulp van God en de samenwerking met 

God is de reis GEVAARLIJK en ONSTABIEL. 

 

(1301.8) 118:8.3 De geest bevrijdt en het mechanisme 

beperkt de functie van de wil. De onvolmaakte  

keuze, niet beheerst door het mechanisme en niet 

geïdentifceerd met geest, IS GEVAARLIJK EN 
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ONSTABIEL. Mechanische dominantie verzekert 

stabiliteit ten koste van vooruitgang; de VERBINDING 

MET GEEST maakt de keuze los van het fysische 

niveau en stelt tegelijkertijd de goddelijke 

stabiliteit zeker die het product is van dieper 

inzicht in het universum en van toenemend 

kosmisch begrip.  

 

 

Er zijn dus twee krachten waar wij in het leven mee 

worden geconfronteerd.  

De EERSTE is constant, is een feit en een gegeven en is 

nu onveranderbaar. Die kracht is 

ONVOLMAAKTHEID, omdat de schepping in ieder 

opzicht door God onvolmaakt is gemaakt. 

Die onvolmaaktheid is dus een gegeven. 

De TWEEDE kracht is de projectie van overtuigingen  

van de mens, waarin de mens altijd uitgaat van 

perfectie  en VOLMAAKTHEID. De mens streeft naar 

voor die mens goede, perfecte en volmaakte resultaten 

en niet naar slechte, imperfecte en onvolmaakte 

resultaten. De VERWACHTING is gericht op perfecte 

en volmaakte resultaten EN DIT SPEELT ZICH DUS 

AF IN EEN OMGEVING, IN EEN NATUUR DIE PER 

DEFINITIE EN DUS IN IEDER OPZICHT, 

IMPERFECTIE EN ONVOLMAAKTHEID STRAALT EN 

ADEMT. 
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Dus die VERWACHTINGEN van perfectie en 

volmaaktheid zullen in een omgeving en in een 

natuur die doordrenkt is van imperfectie en 

onvolmaaktheid, alleen maar TELEURSTELLINGEN, 

BITTERHEID, ONVREDE, STRESS, FRUSTRATIE, 

IRRITATIES EN CHAOS OPLEVEREN, Zolang die 

verwac htingen er zullen zijn en dus zullen botsen 

op de situatie zoals die werkelijk IS, gezien de 

natuurlijke aard der dingen.  

 

Deze twee krachten van ongelijke en elkaar 

tegenwerkende naturen (volmaaktheid tegenover 

onvolmaaktheid), veroorzaken resulterend steeds, 

teleurstelling, een spanningsveld, en maakt keer op 

keer van het leven EEN WORSTELING, die ontstaat 

ÄÏÏÒ ÅÅÎ Ȭ.!4552,)*+ #/.&,)#4ȭȢ 

 

Even een kleine herhaling: 

 

Een Ȭ.ÁÔÕÕÒÌÉÊË ÃÏÎÆÌÉÃÔȭ ontstaat per definitie, als 

twee grootheden die bedoeld zijn om NIET samen te 

kunnen gaan, toch samen worden gebracht of bij 

elkaar komen, waarbij één van die twee grootheden 

een constante is, een gegeven is, onveranderbaar 

is en waarbij de ANDERE grootheid WEL 

VERANDERBAAR OF VARIABEL IS. 
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DE VERANDERLIJKE OF VARIABELE 

GROOTHEID DWINGT EEN RESULTAAT AF 

DAT DOOR DE ONVERANDERLIJKE, VASTE OF 

CONSTANTE GROOTHEID, GEZIEN DE 

NATUUR EN DE KWALITEIT VAN DIE 

GROOTHEID, OP GEEN ENKELE WIJZE 

REALISEERBAAR ZAL ZIJN. 
 

 

Wij projecteren in onze levens een 

gerichtheid en een focus, met de intentie of 

de bedoeling dat de resultaten perfect en 

volmaakt moeten zijn. We omarmen het 

goede en wijzen het slechte af. 

Aangezien onze omgeving, wijzelf en ieder 

ander het absolute kenmerk van 

onvolmaaktheid en imperfectie draagt, 

zullen onze verwachtingen nooit uitkomen 

en zullen wij ten onder gaan aan heftige 

teleurstellingen en daar letterlijk ziek van 

worden. Keer op keer op keer. 
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Zo leiden deze conflicterende krachten 

onherroepelijk tot continue teleurstellingen 

en dat is het dat onze reis tot een 

waarachtige worsteling maakt. 
 

 

De vraag is dus of dit geschetste probleem oplosbaar is 

en indien ja, wat we daaraan moeten of kunnen doen. 

Hopelijk zal dit nieuwe evangelie ons daarin de weg 

kunnen wijzen. 

 

 

Dit creëert Punt 276:  
 

De conflicterende krachten waaraan ieder mens 

is blootgesteld leiden voor ons tot resultaten 

van heftige teleurstellingen, die het leven, onze 

opklimmingsreis, tot een worsteling  maakt. Het 

goede, het perfecte en het volmaakte dat ieder 

mens nastreeft is nauwelijks realiseerbaar in 

een omgeving en met mensen die per definitie 

allemaal onvolmaakt en imperfect zijn. 

Tegenstrijdige naturen (volmaaktheid en 

onvolmaaktheid) werken elkaar tegen en leiden 
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tot frustrerende resultaten van heftige 

teleurstellingen. Het evangelie van de 

onvolmaaktheid  zal een weg bieden, waarop 

en waardoor wij in harmonie kunnen en zullen 

komen met de wezenlijke aard van datgene dat 

IS, van de onvolmaakte natuur der dingen, 

inhoudende de onvolmaaktheid van ieder wezen 

en de onvolmaaktheid van onze omgeving. Het 

begin van deze weg is de onvolmaaktheid gaan 

zien, gaan begrijpen, gaan accepteren en gaan 

omarmen, dus in vreugde gaan integreren in ons 

leven. 
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PUNT 277: Nogmaals het 
grote CONFLICT  belicht 

 

 

 

 

Niemand vraagt om of streeft naar 'HET VENIJN VAN 

DE PIJN ' dus streven we naar perfectie , naar 

volmaaktheid , naar een voor onszelf zo volmaakt 

mogelijke situatie en al deze situaties, die doorspekt 

zijn van volmaaktheden en perfecties gericht op 

onszelf, worden per definitie, opgenomen in onze 

over tuigingen, creëren onze verwachtingen en 

geven de resultaten van die verwachtingen . 

 

De wereld is imperfect en onvolmaakt, onze 

leefomgeving is imperfect en onvolmaakt, ikzelf ben 

imperfect en onvolmaakt,  alle mensen zijn imperfect 

en onvolmaakt, omdat de schepping is neergezet door 

God volgens 'de opzet en werking van 

ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭȟ ÄÕÓ ȣȣȟ 

 

 

De resultaten, alle resultaten die 

voortkomen uit onze verwachtingen, die 
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hangen aan onze ôvan perfectie en 

volmaaktheid doorspekte overtuigingen', 

zullen slechts,  zullen altijd, uitmonden in 

teleurstellingen, leidend tot pijn, verdriet, 

frustratie, wanhoop en chaos.  
 

 

Dat is de reden waarom zoveel mensen zeggen dat ze 

het weliswaar begrijpen maar dat er in de praktijk 

niets van terechtkomt, omdat ze teleurstelling op 

teleurstelling op teleurstelling ervaren en blijven 

ervaren. 

 

Leve ons beeld, onze projectie en onze focus 

van perfectie en volmaaktheid, als 

gewenste uitkomst van onze daarvoor 

gecreëerde overtuigingen, want:  

 

Niemand streeft naar of vraagt om ôde pijn 

van het venijn'.  

 

De pijn van het venijn zit opgeslagen in de 

natuurlijke aard der dingen van de 

schepping.  
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Houd daar gewoon rekening mee, wees er 

niet bang voor, kom het onder ogen, omarm 

het, knuffel het, accepteer het en calculeer 

het in.  

 

Dan gaan we er zodanig anders mee om, dan 

worden we niet meer door teleurstellingen 

omver geworpen omdat de onvolmaaktheid 

een onderdeel is  geworden van onze 

overtuigingen, waar wij dus in onze 

verwachtingen met blijheid in ons hart, 

rekening mee kunnen gaan houden en dan 

zijn er geen trieste teleurstellingen meer 

maar resulteren er slechts blije bevestigingen 

van de door ons ingecalculeerde 

ONVOLMAAKTHEDEN. 

Wij kennen de natuurlijke aard der dingen, 

wij kennen de schepping en wij kennen de 

onvolmaaktheid van de schepping. 
 

 

Dit creëert Punt 277:  
 

Iedereen schuwt 'ÄÅ ÐÉÊÎ ÖÁÎ ÈÅÔ ÖÅÎÉÊÎȭ en dus 

creëren we overtuigingen die voldoen aan situaties 
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waar de pijn van het venijn niet of nooit in voorkomt. 

We zijn in onze overtuigingen gericht op perfectie en 

volmaaktheid. 

Helaas is de schepping anders gecreëerd door God en 

staat de schepping bol van de imperfectie en 

onvolmaaktheid. Het leven zal ons dus nooit bieden 

wat wij in onze prachtige overtuigingen vastleggen en 

verwachten. Dus resteren er slechts teleurstellingen, 

tot  we er bij neer zullen vallen. Met deze wetenschap, 

gebakken in ons huidige niveau van Bewustzijn laten 

we de volmaaktheid en de perfectie in onze 

overtuigingen los. Drijvend op God, drijvend op geloof 

en vertrouwen nemen we in onze overtuigingen 

imperfectie en onvolmaaktheid op en verwachten dat 

ook als resultaat. Dus geen teleurstellingen meer maar 

slechts blije en vrolijke bevestigingen aangaande de 

imperfectie en de onvolmaaktheid. Wat een feest, wat 

een vreugde. 

 

 

En dat feest en die vreugde wordt samen beleefd met 

'ÏÄȟ ÏÎÚÅ ÅÎÉÇÅ ×ÅÚÅÎÌÉÊËÅ ÈÏÕÖÁÓÔ ÏÐ ÏÎÚÅ ȬÒÅÉÓ ÄÅÒ 

×ÏÒÓÔÅÌÉÎÇÅÎȭȢ 7ÁÎÔ ÈÏÅ ÚÁÔ ÈÅÔ ÏÏË ÁÌ×ÅÅÒȩ 

(1301.8) 118:8.3 De geest (God, onze Richter) 

bevrijdt en het mechanisme beperkt de functie van de 

wil. De onvolmaakte  keuze, niet beheerst door het 

mechanisme en niet geïdentifceerd met geest, IS 
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GEVAARLIJK EN ONSTABIEL. Mechanische 

dominantie verzekert stabiliteit ten koste van 

vooruitgang; de VERBINDING MET GEEST maakt de 

keuze los van het fysische niveau en stelt 

tegelijkertijd de goddelijke st abiliteit zeker die het 

product is van dieper inzicht in het universum en 

van toenemend kosmisch begrip.  

 

Zoals reeds vele, vele, vele malen in mijn boeken 

benoemd: 

 

 

De enige weg is de weg met God, 

door God, naar God. 
 

 

We kunnen het niet alleen, maar veel briljanter nog, 

we hoeven het niet alleen te doen!  
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PUNT 278: Hoe leidt het 
evangelie van 

ZELFRESPECT tot het 
evangelie van 

ONVOLMAAKTHEID? 
 

 

 

 

Als de onvolmaaktheid okee is, als de onvolmaaktheid 

wordt begrepen, wordt omarmd en wordt aanvaard, 

dan is de onvolmaaktheid geen bedreiging meer, dan 

bedreigen we anderen niet meer met onze 

onvolmaaktheid en dan voelen we onszelf niet meer 

bedreigd door anderen met hun onvolmaaktheid. 

Dan verliest de onvolmaaktheid zijn volume, zijn 

waarde, zijn inhoud, zijn kracht en zijn glans en 

degenereert de onvolmaaktheid tot onbeduidend en 

vanzelfsprekend. 

Dan lost de onvolmaaktheid en alles wat wij er al 

zolang als de mensheid bestaat, op hebben geplakt, op 

en dan zal de onvolmaaktheid verdwijnen en zal voor 

een zelfde status en een zelfde situatie, als vanzelf het 
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begrip VOLMAAKTHEID gebruikt gaan worden. 

Ȭ6ÏÌÍÁÁËÔ ÉÎ ÈÁÒÍÏÎÉÅ ÍÅÔ ×ÁÔ )3ȭȢ 

Dan is de onvolmaaktheid dus volkomen identiek 

aan volmaaktheid. De lading is dan omarming, 

acceptatie, tolerantie en het besef h ebben dat 

ͻ/.6/,-!!+4(%)$ )3ȭȟ ÂÉÎÎÅÎ ÄÅ ×ÅÔÔÅÎ ÖÁÎ ÄÅ 

planning, opzet en werking van de schepping, 

zoals God het heeft gewild.  

$ÁÎ ÉÓ ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄ ȬÅÅÎ ÆÁÃÅÔ ÖÁÎ ÄÅ 

natuurlijke loop der dingen'.  

 

Dan is het prima dat je te dom, te slim, te groot, te 

klein, te eigenwijs, te teruggetrokken, te lief, te 

ondeugend, te enz. enz. bent. 

 

Dan kunnen we in acceptatie en vreugde, 

conform het vreugdevolle evangelie van 

onvolmaaktheid, staan in onze eigen 

schoenen, bouwen op ons eigen Zelfrespect, 

op onze eigenliefd e en zelfvertrouwen, en 

elkaar tegemoet treden in schoonheid, 

waarheid en goedheid, want éé.. 

schoonheid, waarheid en goedheid zal als 

vanzelf naar voren treden als de last en het 

gif van de onvolmaaktheid zoals wij die nu 
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kennen, definiëren en gebruiken, gaat 

oplossen.  

Zelfrespect is eigenliefde en is dus 

naastenliefde en vereist een waarachtig 

geestelijk leven.  
 

Dan komen zelfs de vruchten van de goddelijke 

Geest binnen ons bereik en vinden wij de weg, op 

basis waarvan wij zullen kunnen gaan ervaren, dat 

wij uit de Geest zijn geboren.  

Uiteindelijk is waarachtig ZELFRESPECT alleen 

mogelijk gecoördineerd met liefde voor, en 

dienstbaarheid aan, de medemensen, in een diep 

geestelijk leven of in ware Godsverering.  

Als dit niet aanwezig is, spreken we niet over 

zelfrespect maar over zelfbewondering, leidend 

tot trots, verwaandheid en arrogantie, bestuurd 

door het ego.  

 

Zo sluit het evangelie van Onvolmaaktheid 

één op één aan met het evangelie van 

Zelfrespect van Jezus. 
 

Dan is er niets meer om je voor te schamen. 

Dan is er niets meer om je aan te irriteren. 
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$ÁÎ ÉÓ ÅÒ ÎÉÅÔÓ ÍÅÅÒ ͻÎÉÅÔ ÇÏÅÄȭȟ ÚÏÌÁÎÇ ÈÅÔ ÂÉÎÎÅÎ ÏÎÓ 

onvermogen van de natuurlijke onvolmaaktheid past, 

binnen de energie van schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

Dan is er Zelfrespect, het Zelfrespect waarvoor Jezus 

ging en als het zelfrespect tot grote, ongekende 

hoogten kan groeien, dan groeit onze maat en als onze 

maat groeit, groeit ook onze capaciteit en zal er 

naastenliefde stromen in deze wereld. 

 

(1765.5) 159:3.3 Wanneer ge mensen het koninkrijk 

binnenleidt, verlaagt of vernietigt dan niet hun 

zelfrespect . Hoewel een teveel aan zelfrespect  de 

gepaste nederigheid teniet kan doen en kan uitlopen 

op trots, verwaandheid en arrogantie, loopt het verlies 

van zelfrespect dikwijls uit op een verlamming van de 

wi l. Het is de bedoeling van dit evangelie om 

zelfrespect terug te geven aan hen die het verloren 

hebben en het te beteugelen in hen die het 

bezitten.  Maakt niet de fout dat ge alleen maar het 

verkeerde in het leven van uw leerlingen veroordeelt; 

denk er ook aan dat ge rijkelijk waardering toont voor 

de meest prijzenswaardige dingen in hun leven. 

Vergeet niet dat ik mij door niets zal laten 

weerhouden om het zelfrespect te hergeven aan 

hen die het verloren hebben, en die werkelijk 

verlangen het te herwinnen.  
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(1740.1) 156:5.14 Geestelijk leven vergroot het ware 

zelfrespect enorm. Zelfrespect is echter geen zelf 

bewondering. Zelfrespect is altijd gecoördineerd met 

liefde voor, en dienstbaarheid aan, de medemensen. 

Het is niet mogelijk om meer respect te hebben 

voor jezelf dan liefde voor je naaste: het ene is de 

maat van de capaciteit tot het andere.  

 

 

Uiteindelijk heeft deze invulling alles te maken met het 

derde aspect, want het tweede aspect is al ingevuld op 

basis van echt en van wezenlijk zelfrespect. Het ware 

zelfrespect  kan nooit los worden gezien van het 

GEESTELIJK LEVEN. 

 

 

Dit creëert Punt 278:  
 

Jezus verkondigde het evangelie van Zelfrespect. 

Zolang wij blijven geloven in de ONVOLMAAKTHEID 

van, in de eerste plaats, ONSZELF, zal er geen ruimte 

zijn om de tempel van zelfrespect te kunnen gaan 

bouwen. Onvolmaaktheid of onvolmaakt zijn en 

zelfrespect gaan niet samen, totdat we de wezenlijke 

en natuurlijke aard van onvolmaaktheid gaan 

begrijpen als een situatie die IS en daarom 
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vanzelfsprekend, acceptabel en knuffelbaar is. Er is 

niets mis met de onvolmaaktheid vanaf het moment 

dat wij dat gaan zien, gaan begrijpen en gaan leven. 

Ȭ7ÉÅ ÏÇÅÎ ÈÅÅÆÔ ÏÍ ÔÅ ÚÉÅÎ ÅÎ ÏÒÅÎ ÈÅÅÆÔ ÏÍ ÔÅ ÈÏÒÅÎȭȢ 
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PUNT 279: Een 
waarschuwing op zijn 

plaats  
 

 

 

 

Al schrijvende en mijzelf realiserende hoe simpel en 

waarachtig het fundament is waarop het evangelie van 

onvolmaaktheid is gebouwd, kreeg ik een duidelijke 

waarschuwing van Gabriël. 

 

Simpelheid creëert vaak het probleem van 

zichtbaarheid. Dit betekent dat de simpelheid zich kan 

bevinden op hoogten waarvan wij (nog) niet de 

grootte hebben om eraan te kunnen reiken. 

De massa, het collectieve bewustzijn, bezit nu (nog) 

niet de grootte om aan dit inzicht en de mogelijkheid 

van toepasbaarheid van dit inzicht, te kunnen reiken. 

 

De massa is zo ongelooflijk lang voorgehouden dat wij 

zondig zijn, niet deugen, schuldig zijn en niet de 

arrogante moeten hebben om te kunnen denken, dat 

we daarboven uit kunnen groeien en bovenuit kunnen 

stijgen. Sterker nog, dat is onmogelijk en daarom is 
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Jezus voor ons aan het kruis gestorven, voor onze 

zonden. 

Wij kunnen niets en moeten dat al helemaal niet 

bedenken, dat we wel iets zouden kunnen. 

Voor mijzelf is het duidelijk dat in de 

tweehonderdduizend jaar terreur van Lucifer, Satan 

en Calligastia dit denkbeeld, deze overtuiging op deze 

wereld is gepland, waar ze haar gif heeft verspreid 

over de wereld en over de mensen en in onze 

overtuigingen is gaan wortelen. 

 

De wereld zal dus eerst bevrijd moeten worden van 

deze immense leugen en zal dus eerst om moeten. 

De gedachten en het denkbeeld moet volledig om. 

$ÁÔ ÉÓ ÎÉÅÔ ÅÅÎ Ë×ÅÓÔÉÅ ÖÁÎ ͻÅÖÅÎ ÄÏÅÎȭȢ 

Als deze zaadjes zijn gepland zal het meerdere 

generaties gaan duren voordat wij de waanzin en de 

leugens van de onvolmaaktheid en dus van onze eigen 

onvermogens gaan begrijpen en gaan zien, waarna we 

het kunnen gaan integreren in onze eigen levens. 

 

 

ôWie ogen heeft om te zien en oren heeft 

om te horenõ. 
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Samen kunnen we nu deze reis gaan starten om de 

zaadjes van de rust, de vreugde, de harmonie en de 

schoonheid van de acceptatie van de onvolmaaktheid, 

behorend tot de natuurlijke aard der dingen, in deze 

wereld te gaan planten. 

 

 

Dit creëert Punt 279:  
 

Het nieuwe evangelie, het evangelie van de 

onvolmaaktheid is niet morgen geïntroduceerd in de 

wereld. De massa is zo ongelooflijk lang voorgehouden 

dat wij zondig zijn, niet deugen, schuldig zijn en niet 

de arrogante moeten hebben om te kunnen denken, 

dat we daarboven uit kunnen groeien en bovenuit 

kunnen stijgen. Sterker nog, dat is onmogelijk en 

daarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven, voor 

onze zonden. 

Wijzelf zijn nergens toe in staat en dit zal ongetwijfeld 

door  Lucifer, Satan en Calligastia in deze wereld zijn 

gezet. Weg met de leugens, laten we samen de zaadjes 

in deze wereld gaan planten van de rust, de vreugde, 

de harmonie en de schoonheid van de acceptatie van 

de onvolmaaktheid, behorend tot de natuurlijke aard 

der dingen. 
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PUNT 280: Hoe zit het 
met die onvolmaaktheid, 

hoe realistisch is dat?  
 

 

 

 

Lang, heel lang geleden heb ik aan God keer op keer de 

vraag gesteld, waarom ik eigenlijk alleen maar 

aardige en vriendelijke mensen om mij heen zie en 

waarom al die vriendelijke en aardige mensen niet 

vriendelijk en aardig met elkaar kunnen omgaan.  

Ik heb God toen beloofd dat als hij het mij zou 

uitleggen, ik dit zou doorvertellen aan de wereld. 

Vierentwintig boeken en tienduizend bladzijdes 

verder, begint het antwoord te dagen. 

 

De schepping is onvolmaakt, onze leefomgeving is 

onvolmaakt, ik ben onvolmaakt en ieder mens is 

onvolmaakt, ALLES IS ONVOLMAAKT. 

De ÏÐÄÒÁÃÈÔ ÖÁÎ 'ÏÄ ÉÓȡ Ȭ+ÏÍ ÔÅÒÕÇ ÎÁÁÒ 

ÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭȢ 

Wij moeten dus zelf de weg vinden van liefde voor 

onszelf, van liefde voor elkaar, van liefde voor God, 
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van liefde voor al het leven, van liefde voor de hele 

schepping. 

Dat is niet een vanzelfsprekendheid . Dat is een 

reis, een immense ERVARINGSREIS waarbij we 

God als liefdevolle en bezorgde gids aan boord 

hebben, maar wij moeten wel zelf WILLEN, 

KUNNEN, DURVEN luisteren naar onze zorgzame 

gids en het tenslotte ook nog eens DOEN. 

 

Die onvolmaaktheid is zichtbaar  aan alles in het 

leven, aan alles op deze planeet. 

Mensen kunnen niet van zichzelf houden, mensen 

kunnen zichzelf niet respecteren, mensen kunnen niet 

van elkaar houden, mensen kunnen niet van God 

houden, we maken in de wanhoop onszelf kapot en we 

maken anderen kapot. 

 

We creëren chaos, terwijl we perfectie en 

volmaaktheid nastreven, want wie zoekt naar en 

wie vraagt om de pijn van het venijn?  

Wat we nastreven zullen we niet realiseren omdat 

energieën van ongelijksoortige natuur niet samen 

kunnen gaan .  

Het streven naar volmaaktheid in een omgeving 

van onvolmaaktheid en met uitsluitend 

onvolmaakte mensen levert nooit perfectie en 
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volmaaktheid op en dat is precies wat we 

waarnemen.  

 

Aanvaard de onvolmaaktheid en integreer de rust 

die daarmee ontstaat me t het evangelie van 

Onvolmaaktheid.  

 

 

Dit creëert Punt 280:  
 

Hoe realistisch is het uitgangspunt dat er slechts 

onvolmaaktheid is?  

Het antwoord wordt ons door het leven aangeboden. 

De worsteling van iedereen is een manifestatie van de 

realiteit van onvolmaaktheid. Ook al streven we naar 

perfectie en volmaaktheid, geprojecteerde 

volmaaktheid op basis van een hang naar en een wens 

om volmaaktheid, levert in een absoluut onvolmaakte 

omgeving met absoluut onvolmaakte mensen, een 

resultaat op van absolute onvolmaaktheid. Het is wat 

het is, het is de geschapen wens van God dus is het 

goed. Aanvaarding is gelijk aan kunnen loslaten. Het 

kunnen loslaten is gelijk aan de ervaring van vrijheid. 

Alleen vrijheid schept de ruimte om te kunnen 

groeien. Het evangelie van Onvolmaaktheid schept 

de ruimte die leidt tot onvoorwaardelijke vrijheid, 
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dat ons uiteindelijk een onmetelijke groei in 

bewustzijn zal schenken. 
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PUNT 281: Het platform 
waarop het nieuwe 

evangelie steunt  
 

 

 

 

Is er een uitgangspunt, is er een voorwaarde, is er een 

noodzakelijk platform, is er een fundament waarop 

het nieuwe evangelie, het evangelie van 

Onvolmaaktheid steunt? 

Kun je zomaar instappen en aanhaken? 

Het antwoord is ja en nee. 

 

Dit evangelie, het evangelie van Onvolmaaktheid 

steunt op het evangelie van Zelfrespect van Jezus. 

Jezus zal niet rusten voordat die mensen die een te 

weinig hebben aan zelfrespect dit kunnen 

vermeerderen en voordat die mensen die 

zelfbewondering hebben inplaats van zelfrespect, dit 

kunnen omzetten in zelfrespect. 
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Zelfrespect gaat altijd onder 

begeleiding en hand in hand, samen 

met Geest of God en kent liefde. 
 

 

De stap naar het nieuwe Evangelie van 

Onvolmaaktheid lijkt simpel maar de hoogte waarop 

het niveau van deze te maken stap naar het nieuwe 

evangelie zich bevindt, is dus de hoogte van het reeds 

begrijpen van de waarde en het reeds in het bezit zijn 

van het vermogen van zelfrespect en dus van het 

vermogen hebben om verbinding en contact met en 

het verlangen naar Geest, naar God te hebben en 

vooral van het voelen van de brandende liefde voor 

God. Dit is het fundament van het evangelie van 

volwaardig Zelfrespect van Jezus. 

 

Als dat niet zo is, dan is er geen zelfrespect maar 

zelfbewondering waarbij arrogantie en hoogmoed op 

het toneel zullen verschijnen en dan wordt het een 

spel van het ego en heeft het niets meer te maken met 

liefde, met maat en met capaciteit. 
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Het evangelie van Onvolmaaktheid accepteert en 

omarmt de onvolmaaktheid in ieder aspect, omdat we 

weten dat ONVOLMAAKTHEID IS. 

Het evangelie van Onvolmaaktheid wijst niets meer af 

en beoordeelt en veroordeelt niets meer, omdat 

ONVOLMAAKTHEID IS. 

Het evangelie van Onvolmaaktheid creëert de kracht 

en het bouwwerk op basis waarvan de andere wang 

kan worden toegekeerd als er op de ene wang wordt 

geslagen. 

 

Deze weg van het evangelie van Onvolmaaktheid is 

gebouwd op een verbinding met God, een 

verbinding die reeds aanwezig is, maar waarbij het 

nog niet mogelijk is om de projectie op God constant 

te kunnen vasthouden. 

 

Het platform waarop het nieuwe evangelie gebouwd 

is, is dus zelfrespect, liefde en binding en contact met 

God en verlangen naar God. 

Om dat te kunnen bereiken is een zeker niveau van 

bewustzijn, een zekere bereikte grootte, nodig, dienen 

we reeds de geestelijke Weg te bewandelen, het Land 

van de Leegte en het Pad van Overgave te hebben 

bereikt en te hebben veroverd. 
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Het is voor iedere discipel de taak om te vermelden 

over het evangelie van de Onvolmaaktheid, waarbij 

dus de kern van het vreugdevolle verhaal is, dat alles 

onvolmaaktheid is en dat ÅÒ ÍÅÔ ȬÏÎÖÏÌÍÁÁËÔ ÚÉÊÎȭȟ 

niets mis is, omdat het de representatie is van de 

natuurlijke loop der dingen, passend binnen de opzet 

en de werking van de schepping, zoals God het heeft 

bedoeld. 

 

Kun je zomaar aanhaken en instappen in de inhoud 

van het evangelie van Onvolmaaktheid? 

Nee, zolang er geen band met God is en zolang er niet 

een besef is dat zelfrespect de maat is die uitsluitend 

kan leiden tot de capaciteit, de naastenliefde naar al 

het leven om ons heen. 

Ja, als we de maat, het zelfrespect en de eigenliefde 

bezitten die onze capaciteit vertegenwoordigt om 

onze naasten lief te kunnen hebben en als we God 

kennen in ons leven en als we samen willen en kunnen 

wandelen met God. 

 

Dan is de weg die leidt tot de acceptatie van de 

natuurlijke loop der dingen, van de onvolmaaktheid 

die in ieder aspect van de schepping is verweven, 

realiseerbaar en kunnen we de onvolmaaktheid in 

alles zien, begrijpen, omarmen, accepteren en 

liefhebben. 
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Dan is er geen oordeel en geen veroordeling meer. 

Daarom kon Jezus zeggen toen hij aan het kruis werd 

ÇÅÓÌÁÇÅÎȡ Ȱ6ÁÄÅÒ ÖÅÒÇÅÅÆ ÈÅÔ ÈÅÎȟ ×ÁÎÔ ÚÅ ×ÅÔÅÎ ÎÉÅÔ 

ÂÅÔÅÒȱȢ $ÅÚÅ ÍÅÎÓÅÎ ×ÁÒÅÎ ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔȟ ÚÏÎÄÅÒ ÅÎÉÇ 

wezenlijk bewustzijn en waren nog levende doden. Ze 

voldeden net als ieder ander, aan het aspect en aan het 

kenmerk van volkomen onvolmaaktheid en volkomen 

onvolmaakt zijn. 

 

 

Dit creëert Punt 281:  
 

Hoe realiseerbaar is het om de weg van het nieuwe 

vreugdevolle evangelie van Onvolmaaktheid te 

kunnen bewandelen? Is dat zomaar, zonder meer 

haalbaar? Nee, want er is kennis nodig van zelfrespect 

en van het in bezit zijn van zelfrespect. Er is een band 

en een contact met God nodig en noodzakelijk. 

Hierdoor stroomt er liefde in het systeem en is er een 

maat die een capaciteit genereert en creëert. Als je 

deze eigenschappen en kenmerken hebt veroverd en 

bezit, kan de stap naar het gaan leven van het 

evangelie van Onvolmaaktheid genomen worden. Het 

evangelie van Onvolmaaktheid leidt tot 

onvoorwaardelijke acceptatie en aanvaarding. 

Aanvaarding is gelijk aan kunnen loslaten. Het kunnen 
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loslaten is gelijk aan de ervaring van vrijheid. Alleen 

vrijheid schept de ruimte om te kunnen groeien. Het 

evangelie van Onvolmaaktheid schept de ruimte die 

leidt tot onvoorwaardelijke vrijheid, dat ons 

uiteindelijk een onmetelijke groei in bewustzijn zal 

schenken. 

 

 

Het evangelie van Onvolmaaktheid vergroot 

en verankerd het besef en de ervaring van 

Zelfrespect, dat in wezen al wel in ons systeem 

aanwezig zal moeten zijn. Er zal een basis van 

ȬÍÁÁÔ ÅÎ ÃÁÐÁÃÉÔÅÉÔȭ ÍÏÅÔÅÎ ÚÉÊÎȢ 
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PUNT 282: Het evangelie 
van Onvolmaaktheid  

 

 

 

 

Wie kiest er in het leven, in zijn of 

haar existentie, in zijn of haar 

ô:)*.ȭ. 

Voor de angst en voor ôde pijn van 

het venijn'.  

Wie richt daar de projecties op 

door met de kennis van al die pijn.  

De overtuiging te scheppen dat er 

slechts volm aaktheid zal zijn.  

Zolang er volmaaktheid en 

perfectie is.  

Weet je zeker en gewis.  



171 
 

Dat de overtuiging van de 

volmaaktheid.  

De pijn zal voorkomen en het 

verdriet zal genezen in de tijd.  

Zolang ik perfectie en 

volmaaktheid verwacht.  

Kan ik leven op die krach t.  

Er zit echter een groot risico aan 

vast.  

Al die overtuigingen veroorzaken 

uiteindelijk heel veel last.  

Want hierbij spelen zeker de 

volgende dingen.  

Ik krijg problemen met al mijn 

verwachtingen.  

De uitkomst van die volmaakte 

verwachting zal er niet zijn . 
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Ook nu veroorzaakt de bittere 

TELEURSTELLING chaos, ellende en 

pijn.  

 

Die weg wil maar niet werken.  

De door mij geprojecteerde 

volmaaktheid.  

Treedt keer op keer buiten zijn 

perken.  

En betreedt daarmee alweer.  

De weg van angst, pijn, en 

hartezeer.  

Die pro jectie van volmaaktheid 

lijkt zo mooi.  

Maar het resultaat is keer op keer 

een flinke zooi.  

Het loopt altijd anders dan ik 

wens.  
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Altijd overschrijdt het resultaat 

mijn grens.  

Dat leidt tot pijn, teleurstelling, 

verdriet en chaos.  

En keer op keer ben ik daar bij de 

klos.  

En treedt het resultaat opnieuw 

buiten mijn perken.  

Door de herhalende ervaring van 

pijn, ellende en verdriet.  

Wil deze weg voor mij gewoon niet 

werken.  

 

Ik vraag mij af wat is er mis.  

Dat ik herhaaldelijk naast de 

gewenste oplossing vis.  

Ik r icht mijzelf met mijn 

overtuigingen op harmonie, vrede 

en rust.  
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Maar het werkelijke resultaat van 

mijn verwachtingen is iets, dat ik 

niet lust.  

Het resultaat is keer op keer niet 

prettig en niet fijn.  

En leidt altijd tot teleurstelling, 

chaos, verdriet en pijn.  

Er daagt nu langzaam iets in mijn 

systeem.  

Al die overtuigingen die moeten 

leiden tot een voor mij volmaakt 

resultaat.  

Bepalen mogelijk de uiteindelijke 

disharmonie van hoe het bij mij 

keer op keer gaat.  

Er is steeds maar weer de 

teleurstelling, de p ijn en het 

verdriet.  
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Dat is wat mijn geestesoog nu 

plotseling zo helder ziet.  

Ik word iedere keer weer geraakt 

door dezelfde vuist.  

Is mijn aanvliegroute eigenlijk wel 

juist.  

 

Ik kies voor een voor mij volmaakt 

resultaat.  

Dan weet ik hoe het loopt en hoe 

het gaat.  

Maar er is nu iets wat ik ernstig 

vrees.  

Die volmaakte overtuigingen 

leiden niet tot de situatie waarin 

ik genees.  

De pijn, de teleurstelling en het 

verdriet komt veel te vlug.  



176 
 

Iedere keer in mijn resultaat en in 

mijn leven weer terug.  

Iedere keer  weer de ervaring van 

die chaos, disharmonie en pijn.  

Dat kan toch echt niet de 

bedoeling zijn.  

Het contrast tussen overtuiging, 

verwachting en resultaat is zo 

schril.  

Deze actie -reactie is niet meer wat 

ik wil.  

Leven zonder overtuiging lukt mij 

niet en da arom is wat ik nu 

besluit.  

De aard, het kenmerk en het 

wezen van mijn, op VOLMAAKTHEID 

gestoelde overtuigingen gaan er 

vanaf nu definitief uit.  
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Voor het dienen van mijn eigen 

belangen.  

Zal ik die volmaaktheid door iets 

beters moeten vervangen.  

 

Maar wat is  er beter dan perfectie 

en volmaaktheid.  

Er komt langzaam iets in mijn 

systeem, maar dat lijkt wel 

gekkigheid.  

Zou ik moeten kiezen voor de 

ONVOLMAAKTHEID in plaats van de 

volmaaktheid.  

Plotseling hoor ik de engelen in 

mijn hoofd zingen.  

De onvolmaaktheid van de 

schepping hoort tot de wezenlijke 

aard der dingen.  
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Onvolmaaktheid is dus een 

wezenlijk feit.  

Nu snap ik waarom mijn wens 

van volmaaktheid daar niet op 

gedijt.  

Ik kan niet de volmaaktheid als 

resultaat blijven verwachten.  

Als de schepping is gebouwd op 

compleet andere krachten.  

Om harmonie in mijn eigen leven 

te kunnen brengen.  

Zal ik mijn overtuigingen binnen 

het bestaande en wezenlijke 

krachtveld moeten verlengen.  

Dat bestaande en wezenlijke 

krachtveld is, zoals ik nu begrijp.  

Een allesoverheersende  

manifestatie van ONVOLMAAKTHEID. 
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Deze onvolmaaktheid is door God 

in de schepping ingebouwd.  

Als ik dat kan accepteren, voelt 

het ineens vanzelfsprekend en 

vertrouwd.  

Ik begin het langzaam te begrijpen 

en van het concept te houden.  

Ik zal vanaf nu dus mijn  

overtuigingen rond de 

onvolmaaktheid moeten gaan 

bouwen.  

Alles is dus onvolmaakt.  

Mijn overtuigingen en 

verwachtingen zijn vanaf nu 

daarop gebouwd.  

Dat levert als resultaat in mijn 

leven een ander ding.  

Alles wat ik ervaar en wat ik 

vanaf nu zie.  
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Is van d ie onvolmaaktheid juist 

een BEVESTIGING. 

Zo wordt ineens het resultaat van 

mijn verwachting.  

Verandert van een teleurstelling 

tot een vreugdevolle bevestiging.  

Dat er slechts onvolmaaktheid is.  

En ik zeg nu, vertel het verder, 

roep het voort.  

Die onvolmaak theid is nu perfect 

en precies zoals het volgens God 

zijn plannen hoort.  

Geen pijn meer en geen verdriet.  

Als je God zijn schepping gaat 

begrijpen, is het niet meer de pijn 

wat je ziet.  

Ik garandeer je zonder enige 

gekkigheid.  
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Het enige wat je vanaf nu 

erv aart.  

Is niet meer en niet minder dan 

vrolijke vrolijkheid.  

 

Jij en ik zijn onvolmaakt.  

Wat een feest.  

De wereld is onvolmaakt.  

Dat te kunnen aanvaarden en te 

kunnen omarmen, geeft geen pijn 

meer maar geneest.  

Het brengt onze systemen zonder 

enige teleurst ellingen.  

In harmonie met de wezenlijke 

aard en samenloop der dingen.  

Die aard is absoluut niet 

volmaakt.  

Die aard heeft alles te maken en 

dat weten we nu voor altijd.  
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Met de door God in de schepping 

gecreëerde ONVOLMAAKTHEID. 

Die onvolmaaktheid is vanaf n u 

het fundament.  

Het is zelfs tegelijkertijd ook ons 

instrument.  

Waarmee wij onszelf kunnen gaan 

verheffen.  

Ik ben namelijk onvolmaakt en 

daarom precies zoals het moet.  

Het is op geen enkele wijze meer 

verkeerd, maar uitsluitend 

geweldig en goed.  

Ik begin van dit concept te 

houden.  

En omdat ik dus fantastisch en in 

mijn onvolmaaktheid uitstekend 

ben.  



183 
 

Kan ik vanaf nu mijn zelfrespect 

en eigenliefde op dit concept gaan 

bouwen.  

De kracht en de weg is niet meer 

de worsteling om volmaakt te zijn.  

Maar de kracht is om te 

aanvaarden dat wij allemaal 

onvolmaakt zijn en dat zonder de 

ervaring van pijn.  

Ik voldoe aan de wetten en de 

wens van God en dat is vreugdevol 

en fijn.  

Laten we zingen in koor en wel 

allemaal tegelijkertijd.  

Leve God, leve zijn schepping, leve 

de door hem geschapen 

ONVOLMAAKTHEID, leve deze weg die 

een betere weg is op weg naar de 

eeuwigheid.  
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Juist door de acceptatie, de 

omarming en de vreugde van de 

onvolmaaktheid.  

Leidt onvolmaaktheid tot 

volmaaktheid.  

En dat is precies de bedoeling van 

God, op iedere plaats in de 

schepping en voor iedere tijd van 

de eeuwigheid.  

 

Het afdwingen van volmaaktheid 

leidt dus tot niets.  

Nu ik het doorzie, vraag ik mijzelf 

ook af: Hoe verzin je zoiets.  

Het moeten voldoen aan het beeld 

van volmaakt zijn.  

Leidt alleen maa r tot stress, 

kritiek, bedreigd voelen en pijn.  
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De stress van iedere keer: Ben ik 

wel goed of goed genoeg?  

Is voor ons uitsluitend ellende en 

puur vergif.  

Dit gooien we voor altijd weg uit 

ons systeem.  

We sparen nooit meer de kool en 

de geit.  

We zijn gewoo n zoals we zijn en 

hoe wij horen te zijn, in rust, in 

vreugde, drijvend op de kracht 

van de heerlijke onvolmaaktheid.  

Lieve God wat een briljant plan.  

Die onvolmaaktheid en de 

acceptatie daarvan, regelt slechts 

één ding.  

Er is nu harmonie in de lijn van 

mi jn overtuiging, verwachting en 

BEVESTIGING. 
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De bevestiging verdringt en 

vermoordt de teleurstelling.  

De teleurstelling creëert slechts 

pijn en de bevestiging is altijd fijn.  

Lieve God, petje af voor de opzet 

en de werking van uw schepping.  

Er is nu geen te leurstelling meer 

die mijzelf nekt.  

Nu begint pas echt de creatie van 

mijn wezenlijke op ômaat en 

capaciteitõ gestoelde en verankerde 

ZELFRESPECT. 

Zelfrespect is de motor van groei 

van onvolmaaktheid naar 

volmaaktheid, beginnend in het NU 

en doorlopend in de eeuwige 

eeuwigheid.  
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Dit creëert Punt 282:  
 

Hoe blind zijn we geweest in het geloven van de 

vreselijke leugen. 

De ongelooflijke last en stress van het moeten voldoen 

aan het beeld van volmaaktheid, dat ook nog eens 

nooit haalbaar is en was. Dat beeld heeft mensen 

kapot gemaakt. Hoe vreugdevol is het evangelie van de 

ONVOLMAAKTHEID. Juist de onvolmaaktheid en de 

omarming en acceptatie van de onvolmaaktheid, 

brengt en leidt ons in de richting van volmaaktheid. 

Door de onvolmaaktheid van alles en iedereen te 

accepteren, verliest die onvolmaaktheid haar glans en 

lost die onvolmaaktheid vanzelf op. 

Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen. 

 

 

$Å ÂÁÎÄ ÍÅÔ 'ÏÄ ÌÅÉÄÔ ÔÏÔ ÌÉÅÆÄÅȟ ÚÏÁÌÓ ÌÉÅÆÄÅȟ ȬÍÁÁÔȭȟ 

leidt tot de band met God. 

$Å ÂÁÎÄ ÍÅÔ 'ÏÄ ÅÎ ȬÍÁÁÔȭ ÌÅÉÄÅÎ ÔÏÔ ȬÃÁÐÁÃÉÔÅÉÔͻȢ 

$Å ÂÁÎÄ ÍÅÔ 'ÏÄȟ ͻÍÁÁÔ ÅÎ ÃÁÐÁÃÉÔÅÉÔȭȟ ÇÅÖÅÎ ÂÅÇÒÉÐ 

ÖÏÏÒ ÅÎ ÔÏÅÇÁÎÇ ÔÏÔ ÈÅÔ ȬÅÖÁÎÇÅÌÉÅ ÖÁÎ 

onvolmaaktheid'. 

Het evangelie van onvolmaaktheid leert je jouzelf te 

zien als een verlenging van God, levend als 

onvolmaakt wezen in een onvolmaakte schepping, 

waar geen oordelen meer mogelijk zijn, want of we nu 



188 
 

meer of minder onvolmaakt zijn, we zijn allemaal 

ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔȟ ÄÕÓ ȣȢȢȟ 

 

 

Ȭ7ÉÅ ÚÁÌ ÄÅ ÅÅÒÓÔÅ ÓÔÅÅÎ ×ÅÒÐÅÎȩȭ 
 

 

Het is goed zoals het is, waarbij ik voor mijzelf moet 

investeren om verder te komen, in het afleggen van de 

onvolmaaktheid, van mijn onvolmaaktheid. 
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PUNT 283: Het 'ZIEN' wat 
er NIET is en wat dat 

betekent  
 

 

 

 

Niemand maar dan ook werkelijk niemand zoekt naar 

of vraagt om ͻÄÅ ÐÉÊÎ ÖÁÎ ÈÅÔ ÖÅÎÉÊÎȭȢ 

Ieder mens is dus gericht op volmaaktheid en op 

perfectie, op resultaten in zijn of haar leven die die 

mens gunstig zullen stemmen en vrede en harmonie 

zullen brengen. 

Er wordt dus verwacht en via onze overtuigingen 

geprojecteerd, dat alles harmonisch, gunstig, volmaakt 

en perfect voor ons zal gaan en zal verlopen. 

 

Die overtuigingen en verwachtingen staan dus aan de 

ene kant. Het is de kant van hoe het zou moeten zijn, 

hoe wij het wensen en dus, HOE WIJ HET VOOR 

ONSZELF ZIEN. 

Aan de andere kant staat hoe het werkelijk en 

wezenlijk is, hoe de schepping is geschapen en hoe de 

schepping dus ook alleen maar in elkaar zit en kan 



190 
 

zitten. Hoe de wezenlijke aard der dingen zijn, omdat 

ze zo zijn. 

 

Wat wij zien, wat wij willen zien, IS DUS NIET 

DATGENE DAT WERKELIJK EN WEZENLIJK IS.  

 

Realiseer je dus dat wij dingen zien die we niet kunnen 

zien, omdat datgene dat wij willen zien, niet hoort bij 

de natuurlijke loop der dingen en wij dat dus ook 

daarom nooit kunnen zien en dus zullen zien. 

Onvolmaaktheid behoort tot de natuurlijke loop 

der din gen. 

Volmaaktheid hoort daar niet bij en kan dus niet 

ÁÁÎ×ÅÚÉÇ ÚÉÊÎȟ ÂÉÎÎÅÎ ÉÅÔÓ ÄÁÔ ͻÎÁÔÕÕÒÌÉÊË ÇÅÚÉÅÎȭȟ 

anders is. 

 

Wij zien dus dingen, of willen dingen zien, die niet 

kunnen zijn en die er dus ook niet zijn, omdat ze 

wezenlijk zijn en er dus niet kunne n zijn. 

Wat betekent dat? 

Dat betekent dat wij per definitie leven in de illusie 

en de illusie is een product van het ego. 

De volmaaktheid die wij projecteren, die wij wensen 

en afdwingen en die altijd buiten ons ligt, is dus en 

leidt dus tot ILLUSOIRE SITUATIES. 
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De aanvaarding en de omarming van de 

ONVOLMAAKTHEID, laat de illusie oplossen en geeft 

ons ruimte om Geest te kunnen gaan zoeken en om 

God te kunnen gaan leren kennen. 

God is dus te vinden in de wezenlijke aard der 

dingen, God is te vinden in de ONVOLMAAKTHEID, 

omdat hij zich zo in het universum, in de schepping 

manifesteert en de onvolmaaktheid dus de 

wezenlijke aard der dingen vertegenwoordigt.  

Waar God is, is liefde en God is in de 

onvolmaaktheid, dus LIEFDE Is in de 

ONVOLMAAKTHEID ofwel de liefde 

vertegenwoordigt uitsluitend de onvolmaaktheid.  

 

 

Hieruit blijkt dus dat de groei uitsluitend 

zit in de Onvolmaaktheid.  

Daar vinden we God, dat is de liefde, dat is 

de rust, de acceptatie, de tolerantie, de 

vreugde, het zelfrespect, de eigenliefde, de 

m aat, de capaciteit, de waarachtige 

Godsverering.  

 

Als wij ons in acceptatie en in de 

omarming volledig hebben gewerkt ôdoor de 
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onvolmaaktheid heen', dan kennen we alle 

facetten van God zoals hij zich presenteert 

in een onvolmaakte schepping.  

Als we de onvo lmaaktheid hebben 

geaccepteerd en geconsumeerd, waardoor 

we zijn opgeklommen tot de volmaaktheid 

en zijn geland in het Paradijs, kennen we 

ieder facet van God en zijn wij 

ôvolkomenenõ. 

 

De wezenlijke omarming van God nu, de 

wezenlijke projectie van liefde,  het 

wezenlijke bezit van liefde nu, begint bij de 

acceptatie en de omarming van de 

onvolmaaktheid.  

 
 

De acceptatie van de onvolmaaktheid elimineert de 

veroordeling, elimineert het verschil tussen goed 

(volmaakt) en kwaad (onvolmaakt), elimineert 

daarom de dualiteit, elimineert daarom de kans voor 

het ego om zich te kunnen manifesteren, elimineert de 

illusie en creëert dus alle mogelijkheden en opent alle 
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wegen om de Geestelijke Weg te kunnen gaan 

betreden en te kunnen blijven vervolgen. 

De acceptatie en de omarming in ons leven van de 

onvolmaaktheid, schenkt ons rust, vrede, harmonie en 

een continue stroom van inzichten. 

 

 

Dit creëert Punt 283:  
 

We zullen eerst moeten gaan begrijpen dat de 

onvolmaaktheid het karakter van de schepping 

vertegenwoordigt. Onvolmaaktheid is op dit moment 

de blauwdruk voor de wezenlijke en natuurlijke aard 

der dingen en de onvolmaaktheid vertegenwoordigt 

de kracht nu, hoe God zich in de schepping 

manifesteert. Als wij volmaaktheid projecteren voor 

onze levens, omdat dat is wat wij wensen, projecteren 

we dus een kracht die niet is, omdat die kracht niet 

kan zijn, omdat de volmaaktheid niets heeft met de 

wezenlijke en natuurlijke aard der dingen. 

Volmaaktheid als gewenste situatie naast 

onvolmaaktheid als enige realiteit, creëert dualiteit, 

leidt dus tot illusies, is onecht en wordt daarom 

gedragen door het ego. Het elimineren van de 

volmaaktheid door het accepteren en omarmen van de 

onvolmaaktheid elimineert beoordeling en 
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veroordeling, elimineert dualiteit, elimineert de 

illusies, maakt het ego vleugellam en monddood en is 

de enige open deur naar God en naar liefde. Zoek niet 

de volmaaktheid en dwing deze niet af. Zie dus niet 

naar datgene dat er niet is, omdat het niet hoort 

binnen de wezenlijke aard en de natuur der dingen, 

binnen het scheppingsplan van God.  
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PUNT 284: Het 
accepteren en 

absorberen van de 
onvolmaaktheid 
betekent het te 
transformeren  

 

 

 

 

Niemand minder dan Jezus heeft ons getoond dat er 

onvolmaaktheid is en hoe wij het moeten integreren in 

ons leven, hoe wij het moeten accepteren en 

absorberen en hoe wij daarmee de onvolmaaktheid 

uiteindelijk kunnen transformeren. 

Toen Jezus in een situatie was dat er een overspelige 

vrouw werd berecht en werd veroordeeld om 

gestenigd te worden, vroeg hij aan de menigte wie er 

vrij was van zonden en hij nodigde die mens uit om de 

eerste steen te werpen. Het gevolg was dat de 

complete menigte afdroop en dat die vrouw het 

overleefde. 
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Het begrip van onvoorwaardelijk onvolmaakt zijn van 

ieder mens was snel geland bij alle aanwezigen en was 

dus voor iedereen duidelijk. 

De tweede situatie was de opmerking van Jezus dat als 

men op de ene wang wordt geslagen, de andere wang 

kan worden toegekeerd in plaats van terug te slaan. 

Onvolmaaktheid IS. 

De derde situatie is het moment dat Jezus aan het 

kruis werd geslagen en hij aan de Vader vroeg om al 

die mensen te vergeven, want ze wisten niet beter. 

Alles en iedereen is onvolmaakt, want onvolmaaktheid 

IS. 

 

Iedereen maar dan ook echt ieder mens dat op deze 

wereld rondloopt, is onvolmaakt. Dit wordt alleen al 

bewezen door het feit dat we nog hier op aarde 

rondlopen. Als we namelijk het proces van fusie 

zouden bereiken als we nog hier op aarde leven, 

zouden we onmiddellijk van deze wereld worden 

weggenomen. En zelfs het moment van het proces van 

fusie vertegenwoordigt niet de volmaaktheid, maar is 

een verankerd startpunt om de verdere reis naar 

volmaaktheid te kunnen gaan volgen. 

 

Onvolmaaktheid is dus een gegeven van de 

schepping, een oorzakelijk gevolg binnen de 

schepping, zoals God het bedoeld heeft. 
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Dit betekent dat het kunnen accepteren en het 

kunnen absorberen van deze onvolmaaktheid het 

enige proces is dat in staat is om de 

onvolmaaktheid te kunnen transformeren.  

In dat proces is een onvoorwaardelijke 

voorwaarde, dat we dat samen doen met onze 

inwonende Godsvonk.  

 

Acceptatie van de onvolmaaktheid, ook van mijn eigen 

onvolmaaktheid, geeft rust en zelfvertrouwen. Er is 

niets mis met mijn onvolmaaktheid. Zelfvertrouwen is 

het fundament van het kunnen vertrouwen van 

anderen. 

Zelfvertrouwen is gelijk aan eigenliefde en aan 

zelfrespect. 

Het kunnen accepteren van onvolmaaktheid,  het 

kunnen accepteren, dat het onvolmaakt zijn prima en 

uitstekend is, schenkt zelfrespect, schenkt dus maat en 

creëert een fundament voor capaciteit. 

 

 

Dit creëert Punt 284: 
 

Onvolmaaktheid is het concept van de schepping, 

onvolmaaktheid IS.  
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Het kunnen aanvaarden, accepteren en absorberen 

van de onvolmaaktheid als een gegeven, is de enige 

weg om de onvolmaaktheid te kunnen transformeren. 

Het verzet tegen onvolmaaktheid leidt tot weerstand 

en creëert chaos en disharmonie. Ook de continue 

gedrevenheid om de onvolmaaktheid die IS, om te 

willen ruilen voor en te willen vervangen door de door 

ons geprojecteerde volmaaktheid, is irreëel en illusoir. 

Datgene dat NIET IS, kan niet de plaats innemen van 

datgene dat IS, omdat het bedoeld is zo te 

zijn en dus zo zal zijn. 
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PUNT 285: 
Onvolmaaktheid, 

blokkade of doorgang?  
 

 

 

 

Is de onvolmaaktheid een hindernis, die strubbelingen 

veroorzaakt in jouw leven of is de blokkade de 

garantie voor jouw groei in bewustzijn. 

 

Als je de onvolmaaktheid ziet maar haar niet wilt zien 

omdat je haar verafschuwt, zal zij alles blokkeren. De 

onvolmaaktheid genereert bij ons weerstand, 

tenminste als zij jouw vijand is en jij haar niet wilt en 

niet kunt beminnen. 

Weerstand genereert blokkades en blokkades 

blokkeren iedere stroom van energie. 

 

Als je de onvolmaaktheid ziet, haar omarmt, haar kunt 

en wilt kussen, haar accepteert en haar absorbeert, 

opent zij alle deuren die je op jouw weg zult 

ontmoeten en dit is logisch, omdat zij raakt aan de 

wezenlijke en natuurlijke aard der dingen. De 

wezenlijke en natuurlijke aard bezit de sleutels van 
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alles sloten van alle deuren in deze wereld. Wie haar 

vriend is, zal zij helpen en zij zal jou herkennen als 

vriend. Die herkenning vindt zijn neerslag in de 

vreugde, in de vrede en in de liefde die jij zult stralen, 

als je de onvolmaaktheid volledig hebt aanvaard, hebt 

omarmd en hebt geabsorbeerd. 

 

Die absorbering van jou veroorzaakt de 

onmiskenbare en altijd waarneem bare 

TRANSFORMATIE op de weg op weg naar boven. 

 

 

Wij streven naar volmaaktheid, om de pijn van het 

venijn buiten onze levens te houden. 

Diezelfde volmaaktheid creëert voor ons de 

tweedeling in goed (volmaakt) en slecht (onvolmaakt). 

Wij willen voor onszelf het goede en verwerpen en 

veroordelen het slechte en daarmee is de DUALITEIT 

in de wereld geboren. 

TERWIJL WIJ DENKEN HET SLECHTE, DE 

ONVOLMAAKTHEID BUITEN DE DEUR TE HOUDEN 

CREËREN WIJ JUIST DOOR HET VOLMAAKTE NA TE 

JAGEN, DE DUALITEIT, DAT KOREN IS OP DE MOLEN 

VAN HET EGO.  

 

$ÁÁÒÍÅÅ ÉÓ ÄÅ Ô×ÅÅÄÅÌÉÎÇ ÇÅÂÏÒÅÎ ÅÎ ËÁÎ ÈÅÔ ÅÇÏ ȬÁÌ 

het andere' de schuld geven. 
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De acceptatie van het onvolmaakte heeft geen oordeel 

omdat binnen de onvolmaaktheid alles onvolmaakt is, 

dus er is geen onderscheid en als er geen onderscheid 

is, is er slechts EENHEID. 

 

Zo creëert de Volmaaktheid en de 

projectie op de Volmaaktheid, het 

goede en het slechte, dus de Dualiteit. 

 

En zo é. 

 

Creëert de Onvolmaaktheid of de 

projectie op de onvolmaaktheid, binnen 

de wetenschap dat alles in de 

schepping onvolmaakt is, het 

onsplitsbare, het identieke, het gelijke, 

dus het besef van De Eenheid. 
 

Wat een onverwachte ontdekking, wat een 

waarneming, om te zien dat onze projectie 
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op het goede, op de volmaaktheid, want 

ôwie kiest er voor de pijn van het venijnõ, de 

ellende van de dualiteit creëert in deze 

wereld en dat de acceptatie en de 

omarming van de onderkenning dat alles 

onvolmaakt, imperfect of onvolgroeid is, 

leidt tot het besef van Eenheid en dus tot 

groei van ons bewustzijn.  
 

 

Het streven naar volmaaktheid is dus en creëert dus 

de blokkade in ons leven, waar het aanvaarden, 

accepteren en omarmen van de onvolmaaktheid voor 

ons alle deuren opent en juist alle energie zal laten 

stromen en van ons 'levende levenden, ziende 

zienden en horende horende Îȭ maakt. 

 

Welke duivel heeft ons ooit wijs gemaakt dat we 

enerzijds perfect moeten zijn, dat we moeten deugen 

en dat we anderzijds te stom en te zondig zijn om dat 

niveau van deugen en perfectie ooit te kunnen 

bereiken. 

Dus blijven we wanhopig jagen op en reiken naar 

volmaaktheid en blijven we daarmee de dualiteit in 

stand houden en blijven we geloven in de tweedeling 

van goed en slecht. 
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ôWie ogen heeft om te zien en oren heeft 

om te horen'. 
 

 

Dit creëert Punt 285:  
 

Hoewel het voor de hand ligt dat we in ons leven 

streven naar het goede, naar het volmaakte, om 

daarmee de pijn van het venijn te kunnen ontlopen, 

creëren we daarmee juist tweedeling en DUALITEIT 

en brengt deze gerichtheid op volmaaktheid ons 

verder van huis en nooit naar huis. Daartegen is de 

acceptatie, de omarming en de absorbering van het 

onvolmaakte, van de wetenschap dat alles onvolmaakt 

is en daarom onvoorwaardelijk deugt binnen de regels 

van de schepping van God, de weg die leidt tot het 

volle besef van EENHEID en dus tot de weg van groei 

in bewustzijn. Daarmee creëert de jacht op en het 

verlangen naar volmaaktheid, blokkades in ons leven 

en stremt alle energie en levert de gerichtheid op de 

acceptatie en de omarming van onvolmaaktheid, alle 

sleutels in onze levens om alle deuren te kunnen 

openen, zodat de energie altijd en onbeperkt zal 

blijven stromen. 
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PUNT 286: De veiligheid 
van de onvolmaaktheid 

en de onveiligheid van de 
volmaaktheid  

 

 

 

 

De veiligheid , de vreugde en de liefde is te vinden in 

de projectie op de onvolmaaktheid , waarbij we reeds 

hadden vastgesteld dat de projectie op 

onvolmaaktheid leidt tot het besef van EENHEID. 

 

De onveiligheid , de spanning en de angst is te vinden 

in de projectie van de volmaaktheid , waarbij we 

reeds hadden vastgesteld dat de projectie op 

volmaaktheid leidt tot het besef van afsplitsing, dus 

van DUALITEIT. 

 

Volmaaktheid en de gedrevenheid naar volmaaktheid 

leidt tot concurrentie  en leidt dus tot onderlinge 

strijd, afgunst en jaloezie om volmaakter te kunnen 

zijn dan anderen of om meer volmaaktheid te kunnen 

vergaren dan anderen, want volmaaktheid en 
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volmaakt zijn heeft een waarde en hoe meer ik heb 

van die waarde, hoe veiliger en waardevoller ik ben. 

 

Onvolmaaktheid en onvolmaakt zijn, in de wetenschap 

dat er geen verschil is omdat het niet uitmaakt hoeveel 

onvolmaakt je bent en het feit dat we allemaal 

onvolmaakt zijn, is nooit bedreigend want die waarde 

van onvolmaaktheid hebben we allemaal. We zijn 

daarom allemaal zo ongeveer gelijk en kunnen daarom 

altijd gerust, veilig en liefdevol met elkaar omgaan. We 

zijn dus geen bedreiging voor elkaar. Er is ook geen 

concurrentie in het meer of minder onvolmaakt zijn 

dan anderen. Bovendien zijn we trots op onze 

onvolmaaktheid want die onvolmaaktheid hebben we 

allemaal ontvangen van God, dus we zijn precies en 

ook allemaal, zoals we bedoeld zijn om te zijn. 

Het is een feest om onvolmaakt te mogen en te kunnen 

zijn en de collectieve onvolmaaktheid geeft vreugde, 

liefde l ontspanning en begrip voor elkaar. 

 

 

Dit creëert Punt 286:  
 

Het besef van onvolmaakt  zijn en het besef dat dat 

een collectief gegeven is en geldt voor ieder mens, 

elimineert de behoefte om beter te willen of te moeten 
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zijn dan anderen, elimineert iedere vorm van 

concurrentie, stimuleert de onderlinge bevestiging 

van elkaar en bij elkaar en schenkt veiligheid . De 

volmaaktheid  en het besef van volmaaktheid 

daarentegen, creëert de behoefte om volmaakter te 

zijn dan anderen of om meer volmaaktheid te 

vergaren, stimuleert concurrentie, jaloezie en afgunst, 

ongelijkheid, dualiteit en creëert een omgeving die 

onveilig  en bedreigend  is. 
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PUNT 287: Overgave aan 
onvolmaaktheid is 

overgave aan de kosmos 
 

 

 

 

De onvoorwaardelijke overgave aan de 

onvolmaaktheid creëert een intense rust, een gevoel 

van veiligheid en vreugde en deze stap gaat dieper dan 

de overgave op het Pad van Overgave. Hoe verder we 

komen op de Weg, hoe intenser de verdieping en de 

reacties en hoe ingrijpender de ervaringen zullen zijn. 

Het schrijven gaat zonder stoppen door en ik werk nu 

aan zes aandachtspunten tegelijk. De beelden blijven 

komen en overspoelen me als een tsunami. 

 

Maar er is meer. 

Door het schrijven wordt het beeld van de 

onvolmaaktheid  in een noodtempo completer en 

completer maar vooral ook helderder. 

Naast de vergroting en de verdieping van het beeld, 

creëeren al deze snel  zich opvolgende inzichten 

EEN VERANDERING IN MIJ. Ik los op en ik word 

groter, althans zo voelt het.  
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Ik begin een dieper en helderder inzicht te krijgen in 

de opzet en werking van de schepping. 

De weg begint voorzichtig duidelijk te worden, maar ik 

begin de Weg ook te voelen, binnen in mijzelf. 

 

Ik heb met het schrijven van het evangelie van de 

Onvolmaaktheid tot nu toe bij mijzelf een deur 

geopend die een blik geeft op de schepping en op de 

kosmos. Ik voel hierbij een verandering plaatsvinden 

in en binnen mijzelf. 

 

De onvolmaaktheid draagt de aard, het kenmerk en de 

natuur van het wezen der dingen in zich, daarom raakt 

de onvolmaaktheid aan de kosmos, die onvolmaakt is 

en dus hetzelfde kenmerk in zicht draagt. 

Ik voel dit gegeven als een brug om de kosmos te 

kunnen betreden.  

Ik zie beelden van planeten en sterrenstelsels voor 

mijn ogen en ik voel de energie en het 

bewustzijnsniveau van hun afstemmingen. 

 

 

Dit creëert Punt 287:  
 

Voor mijzelf creëert het schrijven van het evangelie 

van de Onvolmaaktheid een toegang naar de kosmos 
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die tot stand is gekomen doordat er meerdere deuren 

zijn geopend. Door het schrijven van het evangelie 

vindt er een verandering in mij plaats, die ik diep van 

binnen voel bruisen. De verandering is vreugdevol en 

ik laat het gebeuren. Laat de onvolmaaktheid zich 

maar verder in mij ontplooien. Ik verwelkom, 

accepteer, omarm en kus haar. 

 

 

Ik realiseer mijzelf eigenlijk nu pas dat er twee 

processen tegelijk naast elkaar lopen. 

Het eerste en voor mij meest belangrijke proces is het 

onderzoek, mijn onderzoek, naar het pad of de Weg, 

dat leidt tot het proces van fusie . Voor de goede orde, 

dit onderzoek is op basis van mijn  weg, van mijn  

ervaringen en is dus persoonlijk . Ik voel een grote 

behoefte om die weg, om mijn ervaringen te 

beschrijven en te illustreren. Dat is goed en belangrijk 

voor mijzelf, omdat daarmee alle informatie, 

gevoelens, wijsheden en ervaringen landen en 

verankeren in mijn systeem. Daarnaast deel ik mijn 

eigen weg, vastgelegd in mijn boeken, met liefde. De 

boeken zijn er, geschreven voor mijzelf, dus ik kan ze 

delen op het internet. Delen is Godgelijk, dus helemaal 

prima. 

 



210 
 

Dit proces van onderzoek, vastlegging en delen, 

middels schrijven, illustreren en publiceren op het 

internet, heeft een ander proces gegenereerd, 

namelij k mijn eigen, unieke, persoonlijke proces 

en groei.  

Er doet zich nu een situatie voor waarbij ik binnen 

mijn eigen proces een nieuwe en puur persoonlijke 

uitdaging mag aangaan en dat is een verdieping, door 

de weg achter mijn primaire doel, de woningwerelden, 

te mogen onderzoeken. Dat is een onderzoek in een 

groter gebied, in een groter universum met bezoek 

aan planeten van hogere orden. Ook in dit onderzoek 

wordt ik geleid en begeleid door aartsengel Gabriël. 

 

Dat laatste heeft dus puur betrekking op mijn  

eigen groei en ontwikkeling, maar is wel een 

gevolg van mijn dienstbaarheid aan de schepping, 

door onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar te 

zijn en door mijzelf onvermoeibaar in te spannen 

voor en te schenken aan het algemeen belang.  

 

Uiteraard zullen alle ervaringen die ik hierbij opdoe 

ten goede komen aan de taak en opdracht, aan de 

blauwdruk van mijn ziel. 
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PUNT 288: De 
onvolmaaktheid zien in 

de schepping is de 
volmaaktheid zien in 

God 
 

 

 

 

De eerste te nemen barrière voor de mens is ȬÈÅÔ 

raadsel van de onvolmaaktheid of van de 

ÉÍÐÅÒÆÅÃÔÉÅȭ. 

 

God is volmaakt en creëert de mensen binnen de 

schepping als onvolmaakte wezens in een 

onvolmaakte schepping om aan ons zijn volmaaktheid 

te leren kennen en om voor ons zijn volmaaktheid te 

kunnen ontdekken. Zijn volmaaktheid is dus door hem 

gekoppeld aan de onvolmaaktheid, daarom is de 

onvolmaaktheid voor de mens de opstap naar de 

volmaaktheid van God en dus ook de opstap naar de 

volmaaktheid van onszelf. De weg naar volmaaktheid 

begint dus in de onvolmaaktheid en start pas echt als 
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wij onszelf vereenzelvigen met die onvolmaaktheid, 

dus door acceptatie, omarming en het absorberen van 

de onvolmaaktheid, waarna transformatie van de 

onvolmaaktheid als vanzelf volgt. 

 

Met die transformatie van de onvolmaaktheid 

transforme ren wij mee en transformeert de 

kosmos, tot de uiteindelijke toestand van 

volmaaktheid.  

 

 

Dit creëert Punt 288:  
 

Met de transformatie van de onvolmaaktheid 

transformeren wij mee en transformeert de kosmos, 

tot de uiteindelijke toestand van volmaaktheid. Wij 

zijn een deel van die transformatie en wij helpen mee 

om die transformatie te kunnen genereren. Die 

transformatie begint bij de aanvaarding, acceptatie, 

omarming en het gaan leven van de onvolmaaktheid. 
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PUNT 289: Alle 
schoonheid zit in de 

onvolmaakth eid en met 
een reden 

 

 

 

 

Alle schoonheid zit in de onvolmaaktheid zoals we 

hebben gezien.  

Dat kan ook niet anders, want de onvolmaaktheid 

zoals we dus hebben gezien, is de wezenlijke en 

natuurlijke aard en het kenmerk der dingen, is de 

wezenlijke en natuurlijke aard en kenmerk van de 

schepping. 

Waar de volmaaktheid leidt tot DUALITEIT, leidt de 

onvolmaaktheid tot het besef van EENHEID. 

Een grotere schoonheid van de eenheid van alles wat 

is, kunnen wij ons niet voorstellen. 

 

 

  



214 
 

Dit creëert Punt 289:  
 

Volmaaktheid leidt tot DUALITEIT. Onvolmaaktheid 

leidt tot het besef van EENHEID. De onvolmaaktheid is 

de door God aangeboden en de door Jezus aan ons 

voorgeleefde weg op onze weg terug naar huis. Wat 

creëert een grotere schoonheid dan dit gegeven en dit 

bewustzijn? 

 

 

De onvolmaaktheid is het grote mysterie voor de 

mens. In eerste instantie is de ONVOLMAAKTHEID of 

de IMPERFECTIE het grote MYSTERIE, totdat we ogen 

gaan krijgen om te zien en oren gaan krijgen om te 

horen. 

Als we de onvolmaaktheid gaan begrijpen, accepteren 

en omarmen, staat onze reis pas echt. 
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PUNT 290: De weg van 
onvolmaaktheid is op dit 
niveau de enige weg die 
mogelijk is en die kan 

werken  
 

 

 

 

De weg naar boven, de weg van het beklimmen van de 

berg is de weg vanuit het moeras van de dualiteit, is de 

weg van het kunnen doorzien en kunnen loskomen 

van het ego, van de weg van het naar binnen gaan en 

van het op zoek gaan naar God. 

Het is de weg die ons weg moet voeren van het niveau 

van het tweede pad, waar we onze reis zijn begonnen, 

van het niveau van het huidige collectieve bewustzijn. 

Het is de weg op weg naar een hoger bewustzijn. Het 

is de weg op weg vanuit het bewustzijnsniveau van de 

dualiteit naar het bewustzijnsniveau van het besef van 

eenheid. 

 



216 
 

Het besef van en het streven naar volmaaktheid 

creëert dualiteit en houdt de dualiteit in stand. 

Het besef van en het aanvaarden, accepteren en 

omarmen van het besef van onvolmaaktheid leidt tot 

het besef van eenheid. 

 

De weg op weg naar het besef van eenheid is de weg, is 

de enige weg. 

Dus de weg van het accepteren en omarmen van het 

besef van Onvolmaaktheid is de weg, is de enige 

werkende weg op weg naar het bestijgen van de berg, 

op weg naar huis. 

 

 

Dit creëert Punt 290:  
 

Er is maar één weg en dat is de weg vanuit het 

bewustzijnsniveau van dualiteit, via het terugdringen 

van het ego door het veroveren van meer 

ZELFRESPECT, door de zoektocht naar God binnen in 

onszelf te gaan starten en te gaan volbrengen, door 

onszelf een groter besef van eenheid te kunnen eigen 

maken. Eenheid of het besef van eenheid wordt 

gecreëerd door de onvolmaaktheid van mijzelf, van 

alle mensen en van de hele schepping te accepteren en 
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te omarmen. Daarom is de weg van onvolmaaktheid 

de enige werkende weg op weg naar huis. 
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PUNT 291: De Weg van 
volmaaktheid is de grote 

valkuil  
 

 

 

 

De mens streeft naar de meest optimale en de hoogst 

haalbare situatie voor zichzelf. De mens streeft naar 

perfectie en volmaaktheid. 

De mens verlangt naar een volmaakte baan, naar een 

volmaakte bankrekening, naar een volmaakte partner 

en naar veel, heel veel geluk. 

Is daar iets mis mee? 

Absoluut niet, dat is een optimaal beleven van het 

leven, het leven volgens de WERELDSE WEG, 

waarbij het ego de koers bepaalt.  

Het ego streeft naar volmaaktheid, naar meer, 

meer, meer.  

 

De volmaaktheid  kent 'het gÅ×ÅÎÓÔÅȭȟ ͻÈÅÔ ÇÏÅÄÅȭȟ ͻÈÅÔ 

ÖÏÌÍÁÁËÔÅȭ ÁÁÎ ÄÅ ÅÎÅ ËÁÎÔ ÅÎ ÄÅ ÔÅÇÅÎÈÁÎÇÅÒȟ ͻÈÅÔ 

ÏÎÇÅ×ÅÎÓÔÅȭȟ ͻÈÅÔ ÓÌÅÃÈÔÅȭȟ ȬÈÅÔ ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÅȭȟ ÁÁÎ ÄÅ 

andere kant. Er is dus een tweesplitsing, er is 

DUALITEIT. 
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Dus het streven naar volmaaktheid is mooi, mooi 

voor de WERELDSE benadering van het leven.  

 

We gaan toch even kijken naar de tegenhanger van de 

volmaaktheid, namelijk de ONVOLMAAKTHEID. 

Hoe zat het daar ook alweer mee? 

Onvolmaaktheid kijkt naar zichzelf en constateert 

onvolmaaktheid en realiseert zich dat de 

onvolmaaktheid die de onvolmaaktheid is, precies 

overeenkomt  met hoe God het gemaakt en bedoelt 

heeft. 

Dus de onvolmaaktheid is zeer tevreden dat hij precies 

voldoet aan het scheppingsplan van God en dus is het 

goed. Zelfs meer dan goed. 

Bovendien is de onvolmaaktheid niet geïnteresseerd 

in de andere onvolmaaktheid of die nu meer of minder 

onvolmaakt is, maakt niet uit. Onvolmaakt is 

onvolmaakt. In de vrede over de mate van 

onvolmaaktheid en in de acceptatie, is er geen enkele 

concurrentie en geen enkele strijd. Er is uitsluitend 

eenheid in de blijheid over te mogen en te kunnen 

aansluiten op de wens van God, op het passen binnen 

het scheppingsplan dat uitsluitend is opgebouwd op 

een bestaat uit onvolmaaktheid. 

 

Het gevoel van eenheid en één zijn, binnen het 

scheppingsplan geeft vreugde, rust, harmonie en de 
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kracht en de mogelijkheid om de onvolmaaktheid door 

acceptatie en omarming, te kunnen transformeren  

naar een status van volmaaktheid met behoud van alle 

eigenschappen van de onvolmaaktheid, dus binnen de 

wetten van het besef van eenheid en dus werkend met 

de kracht en met het behoud van eigenliefde en 

zelfrespect, dat een zekere maat zal verbeteren, dat zal 

leiden tot zeker een gelijke capaciteit. 

 

Zoals duidelijk is, lijkt de weg van het streven naar 

VOLMAAKTHEID in eerste instantie de beste weg, 

maar veroorzaakt uiteindelijk alleen maar 

AFSPLITSING, DUALITEIT en STRIJD. 

DE WEG VAN HET STREVEN NAAR VOLMAAKTHEID 

IS DUS DE WEG VAN DE GROTE VALKUIL. 

 

 

Dit creëert Punt 291:  
 

Hoewel het streven naar volmaaktheid, volmaaktheid 

lijkt op te leveren, is het tegenovergestelde het geval. 

De kosmische energie op dit moment draagt de 

wezenlijke aard en het natuurlijk kenmerk van 

onvolmaaktheid, omdat dat de vorm is waarin de 

complete schepping door God is neergezet. God is 

liefde en kan alleen maar liefde zijn, dan kan alles wat 
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door hem wordt gecreëerd ook alleen maar vibreren 

van liefde in de meest ultieme vorm. Onvolmaaktheid 

is liefde, is harmonie, is vrede. Onvolmaaktheid 

vertegenwoordigt de wezenlijke en de natuurlijke 

aard en het kenmerk van God. Volmaaktheid creëert 

het tegenovergestelde en is dus de grote valkuil. 
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PUNT 292: De dubbele 
inspanning binnen 
onvolmaaktheid - 

volmaaktheid  
 

 

 

 

De inspanning op de Geestelijke Weg is tweeledig of 

dubbel. 

De mens streeft naar volmaaktheid, naar een 

volmaakte situatie en er  wordt hem ook duidelijk 

gemaakt dat dat het enige doel is waar het in het leven 

om gaat. Vervolgens krijgen we te horen dat we dat 

doel nooit zullen bereiken, omdat we niet goed of in 

ieder geval nooit genoeg zijn om dat doel ooit te 

kunnen bereiken. Jezus moest zelfs voor ons sterven 

aan het kruis voor onze zonden. Ook het oplossen van 

die zonden konden we niet zelf oplossen. Ook daarin 

en daarvoor zijn we niet goed genoeg. 

 

Die Weg is een worsteling. 
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Wij zijn gecreëerd als onvolmaakte wezens in een 

onvolmaakte omgeving en moeten zien op te klimmen, 

terug naar volmaaktheid. 

 

De eerste inspanning is om niet meteen de focus te 

leggen op die volmaaktheid. Alles in ons systeem is 

daarop echter wel gericht, inclusief de werking van 

ons ego. We kennen volmaaktheid (goed) en 

onvolmaaktheid (fout of niet goed) en het ego kiest 

ÏÎÖÏÏÒ×ÁÁÒÄÅÌÉÊË ÖÏÏÒ ÄÅ ËÅÕÓȟ ȬÖÏÏÒ ÏÎÓ ÈÅÔ ÂÅÓÔÅͻȟ 

ÄÕÓ ÖÏÏÒ ÈÅÔ ͻÖÏÏÒ ÏÎÓÚÅÌÆ ÇÏÅÄÅȭȟ ÏÆ×ÅÌ ÖÏÏÒ ÄÅ 

volmaaktheid, zoals het ego dat kan inschatten. 

Dus zolang we de wereldse weg nog bewandelen is 

iedere focus gericht op volmaaktheid of in ieder geval 

op datgene dat voor ons volmaaktheid is. 

De eerste inspanning is dus om de focus op de 

volmaaktheid los te kunnen laten en om de diepe 

uitwerki ng van de focus op de onvolmaaktheid te 

gaan doorzien, te gaan voelen en om de focus op de 

onvolmaaktheid dus te gaan accepteren en te gaan 

ÏÍÁÒÍÅÎȢ $ÁÎ ÏÎÄÅÒÇÁÁÎ ×Å ȬÄÅ ÈÅÉÌÚÁÍÅ ËÒÁÃÈÔ 

ÖÁÎ ÈÅÔ ÂÅÓÅÆ ÖÁÎ ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭȟ ÏÍÄÁÔ ÄÉÅ 

kracht aansluit op de wez enlijke en natuurlijke 

aard en kenmerken der dingen, zoals deze in de 

schepping door God is neergelegd.  
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De tweede inspanning is om vanuit de focus van het 

besef van onvolmaaktheid de volmaaktheid te gaan 

benaderen, vanuit het principe van volledige 

aanvaarding, acceptatie en omarming van de 

onvolmaaktheid. 

Hoe meer het besef van onvolmaaktheid geïntegreerd 

wordt in ons systeem, hoe meer dat proces de 

volmaaktheid gaat vertegenwoordigen. 

Vanuit het besef van 'de volmaaktheid en van 

ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭȟ ÚÁÌ ÏÎÓ eigen Zelfrespect gaan 

ÇÒÏÅÉÅÎȟ ÏÍÄÁÔ ×Å ȬÆÁÎÔÁÓÔÉÓÃÈȭ ÚÉÊÎ ÖÁÎÕÉÔ ÈÅÔ 

startpunt, zoals we nu zijn en van wat we nu zijn. 

 

 

Dit creëert Punt 292:  
 

Binnen het krachtveld van 'volmaaktheid-

ÏÎÖÏÌÍÁÁËÔÈÅÉÄȭ ÌÅÇÔ ÄÅ ×ÅÒÅÌÄÓÅ ÃÕÌÔÕÕÒ ÏÎÓ ÅÅÎ 

dubbele inspanning op. We streven per definitie naar 

volmaaktheid, als meest ideale situatie en dat is ook 

wat er van ons wordt verlangd, maar we krijgen 

overal, altijd en met alles te horen, dat we daar zelf 

niet toe in staat zijn, want we deugen niet, we zijn niet 

goed of in ieder geval nooit goed genoeg. We zijn 

onvolmaakt, omdat we nooit in staat zijn om 

volmaaktheid te behalen. Het trieste is dat het streven 
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naar de situatie van volmaaktheid, de wereld juist in 

het moeras van de dualiteit trekt en ons daar houdt en 

dat het streven naar onvolmaaktheid de wereld 

optrekt uit het moeras en ons de eenheid leert kennen. 
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PUNT 293: Is het een weg 
naar volmaaktheid of is 

het een weg van 
volgroeiing?  

 

 

 

 

In mijn teksten staat aangegeven dat het evangelie een 

evangelie is van Onvolmaaktheid naar Volmaaktheid 

of van ͻÏÎÖÏÌÇÒÏÅÉÄ ÚÉÊÎ ÎÁÁÒ ÖÏÌÇÒÏÅÉÄ ÚÉÊÎȭȢ 

Aartsengel Gabriël heeft mij laten zien dat de enige 

juiste aanduiding is: Ȭ6!. /.6/,-!!+4(%)$ .!!2 

6/,-!!+4(%)$ȭȢ 

 

De reden hiervan is dat volgroeiing een autonoom 

gegeven suggereert. Groeien gaat redelijk vanzelf en 

vereist geen specifieke inspanning of specifieke actie 

van de persoon die het ondergaat. 

De weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid is 

geen autonoom proces maar vereist inspanning van de 

persoon en vereist worstelingen op het gebied van 

Ȭ×ÉÌÌÅÎȟ ËÕÎÎÅÎȟ ÄÕÒÖÅÎȟ ÄÏÅÎȭȢ 
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(ÅÔ ÖÅÒÅÉÓÔ ÈÅÔ ÐÒÏÃÅÓ ÖÁÎ ͻÖÁÌÌÅÎ ÅÎ ÏÐÓÔÁÁÎȭ ÅÎ ÖÁÎ 

ÄÅ ×ÉÌ ÅÎ ÄÅ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÅ ÏÍ ȬÄÏÏÒ ÔÅ ÇÁÁÎͻȢ 

Deze weg gaat niet vanzelf en betekent om keer op 

keer op keer, de kracht te kunnen opbrengen, om 

verder te kunnen gaan, boksend tegen heel veel 

huidige vooroordelen, oordelen en veroordelingen in.  

Bovendien is deze weg uiteindelijk alleen maar 

REALISEERBAAR met God, door God, naar God, dus in 

samenwerking met God, waarin God als een alter-ego 

en geïntegreerd facet of onderdeel van ons wordt en 

om dat proces te kunnen gaan bewandelen en om God 

te kunnen vinden en omarmen, is op zich al een 

worsteling. 

 

 

De weg is dus geen autonoom-gaand traject 

naar kan, mag en moet gezien worden als een 

ware en waarachtige worsteling, een weg van 

ontelbare keren van vallen en opstaan.  

 

 
Er zijn spirituele stromingen die suggereren dat de 

ziel ooit een vergissing heeft begaan door zich af te 

splitsen van God en door zich deze vergissing te 

herinneren, kan deze fout dan gerepareerd worden. 

Daar gaat dit evangelie op geen enkele wijze vanuit. 
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De mens heeft vrije wil en zal dus keuzes moeten 

maken om te ervaren, waarvan je kunt leren en 

groeien. Die weg is de weg van de worsteling. 

 

 

Dit creëert Punt 293:  
 

Het is belangrijk om onszelf te realiseren dat de weg 

van het evangelie een weg is van onvolmaaktheid naar 

volmaaktheid en niet een weg is van onvolgroeid zijn 

naar volgroeid zijn. Groeien suggereert een 

voornamelijk autonoom proces en deze weg gaat 

niet vanzelf. De weg is en blijft een worsteling, een 

herhaling van ontelbare keren van vallen en opstaan, 

een weg van eindeloze uitdagingen en van 

ÏÖÅÒ×ÉÎÎÉÎÇÅÎ ÏÐ ÈÅÔ ÖÌÁË ÖÁÎȡ Ȭ×ÉÌÌÅÎȟ ËÕÎÎÅÎȟ 

ÄÕÒÖÅÎȟ ÄÏÅÎȭȢ 
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PUNT 294: Hoe past het 
ene evangelie op het 

andere? 
 

 

 

 

Hoe past het ene evangelie op het andere? 

Hoe past het evangelie van Onvolmaaktheid op het 

evangelie van Zelfrespect van Jezus? 

 

Jezus predikte zelfrespect en gaf aan dat hij niet 

zou rusten voordat ieder mens met een gebrek aan 

zelfrespect, voldoende zelfres pect en eigenliefde 

zou kunnen ontwikkelen en dat ieder mens met 

een teveel aan zelfrespect, wat dan eigenlijk 

zelfbewondering is, dit zou kunnen terugbrengen 

tot waarachtig zelfrespect.  

Zelfrespect kent liefde, kent God, creëert de MAAT 

van eigenliefde di e de CAPACITEIT van 

naastenliefde genereert.  

 

Dit evangelie van Jezus, het evangelie van 

Zelfrespect, is het fundament voor het evangelie 

van Onvolmaaktheid.  
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Het besef van ONVOLMAAKTHEID, brengt ons ertoe 

om de onvolmaaktheid te accepteren, lief te hebben en 

te onarmen. Een onvolmaaktheid die de wezenlijke en 

natuurlijke aard van de schepping representeert, 

omdat God in de schepping het kenmerk van 

onvolmaaktheid heeft meegegeven. 

God is liefde, dus alles wat van God afkomstig is, kan 

niet anders dan liefde zijn. Ook de strekking van 

onvolmaaktheid is liefde.  

Als we de Onvolmaaktheid kunnen accepteren en ook 

werkelijk zullen accepteren en omarmen, accepteren 

we ook de onvolmaaktheid van ieder mens en de 

onvolmaaktheid in ieder mens, als zijnde 

acceptabel en aanvaardbaar. We accepteren niet 

alleen de onvolmaaktheid van ieder mens, we 

accepteren daarmee ieder mens. Er is ook geen 

concurrentie tussen de mensen wie er meer 

onvolmaakt is. Het is helemaal goed zoals het is, 

want het is voortgekomen uit de scheppin g van 

God. 

 

Als we de ander, als we ieder ander kunnen 

accepteren in liefde, met zijn of haar 

onvolmaaktheid, als zijnde een aanvaardbaar 

en vanzelfsprekendheid product van de aard 

en de opzet van de schepping van God, DAN 
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KUNNEN WE OOK OM DEZELFDE REDEN 

ONSZELF VOLLEDIG ACCEPTEREN, OMARMEN 

EN LIEFHEBBEN EN DAN IS ER EEN OPTIMAAL 

EN WAARACHTIG ZELFRESPECT VOOR IEDER 

MENS. 
 

 

ZO BOUWT HET EVANGELIE VAN 

ONVOLMAAKTHEID, ALS VANZELF, DE TEMPEL VAN 

ZELFRESPECT VAN IEDER MENS OP HET 

FUNDAMENT VAN HET EVANGELIE VAN 

ZELFRESPECT VAN JEZUS VAN TWEEDUIZEND JAAR 

GELEDEN.  

 

 

Dit creëert Punt 294:  
 

Het evangelie van Zelfrespect van Jezus van 

tweeduizend jaar geleden, dat nooit begrepen is door 

de mensheid en althans nooit in deze wereld is 

gekomen, is het immense fundament voor het 

evangelie van Onvolmaaktheid, dat als een tempel 

gebouwd kan worden voor ieder mens op deze 

wereld. Het accepteren en omarmen van de 

onvolmaaktheid, dat de wezenlijke en de natuurlijke 

aard der dingen in zich draagt, brengt ons tot het besef 
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van eenheid en vergroot ons ZELFRESPECT en onze 

eigenliefde, dus onze MAAT, dus de CAPACITEIT in 

deze wereld. 
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PUNT 295: Hoe 
verschillen de invloeden 
en de uitwerking van die 

invloeden?  
 

 

 

 

Wat is het verschil van invloed en uitwerking op de 

wereld, dus op het leven, wanneer ik iets benader met, 

enerzijds de energie van het besef van volmaaktheid 

of anderzijds met de energie van het besef van 

onvolmaaktheid en wat betekent dit verschil? 

 

Er gebeurt een hoop in de wereld en er is ook een 

hoop ellende, bijvoorbeeld zijn er vele oorlogen. 

Al deze ellende is in ieder geval een uiting van 

handelingen die pogingen tonen om te streven naar of 

het herstellen van een situatie van volmaaktheid. Er is 

oorlog en hoewel oorlog een uiting van 

onvolmaaktheid lijkt, is de oorlog veroorzaakt door 

het streven naar volmaaktheid of het herstellen van 

volmaaktheid. 
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Er is een staatshoofd dat vreselijk ontevreden is over 

internationale betrekkingen en dit staatshoofd stelt 

vast, dat zijn streven naar volmaaktheid niet wordt 

gerealiseerd en dat er moet worden ingegrepen om de 

situatie van perfectie te herstellen. Dit ingrijpen 

gebeurt dan middels militaire dwang. Het is dus het 

ingrijpen in een situatie die niet voldoet aan de 

nagestreefde vorm van perfectie, van volmaaktheid. 

 

We hebben al eerder gezien dat het streven naar 

volmaaktheid leidt tot dualieit, ego-gedrevenheid en 

dus tot strijd, dat kan uitlopen in oorlog. 

 

De nagestreefde volmaaktheid draagt niet de 

wezenlijke of natuurlijke aard der dingen in zich, 

zodat het in strijd is met de energetische frequentie 

van de aard en het kenmerk van de schepping, zoals 

God het gemaakt heeft. 

Dit leidt dus tot disharmonie en chaos, omdat het in 

strijd is met het kenmerk van God en dat kenmerk is 

LIEFDE. 

 

Iedere vorm van protest is het constateren dat de 

nagestreefde vorm van volmaaktheid of perfectie niet 

wordt gehaald of niet wordt bereikt, waardoor moet 

worden ingegrepen om de toestand van volmaaktheid 

alsnog af te dwingen en te realiseren. 
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Dat afdwingen gebeurt via protesteren in welke vorm 

dan ook. 

 

Als de Onvolmaaktheid in de wereld zou worden 

geaccepteerd en zou worden omarmd, als zou worden 

begrepen dat de Onvolmaaktheid de natuurlijke en 

wezenlijke aard der dingen vertegenwoordigt en 

overeenkomt met het plan, de opzet en de werking 

van het scheppingsplan van God, dan zou er slechts 

vrede en harmonie zijn, omdat God liefde is en zijn 

plan dus ook uitsluitend gegrondvest kan zijn in liefde, 

tot uiting gekomen in de acceptatie en omarming van 

de onvolmaaktheid als kenmerk van diezelfde 

goddelijke schepping. 

 

Er blijkt dus ook nu weer dat, 'niets maar dan ook 

werkelijk niets in deze wereld is wat het lijkt te zijn'. 

Projecties van volmaaktheid leiden uitsluitend tot 

resultaten van chaos en disharmonie, waar projecties 

van onvolmaaktheid juist leiden tot resultaten van 

vrede en harmonie. 
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Dit creëert Punt 295:  
 

Een blik in de wereld leert ons waarom er zoveel 

ellende is en hoe en op welke vreemde wijze veel 

ellende tot stand komt en leidt tot chaos en 

disharmonie. Het lijkt de omgekeerde wereld want 

iedere projectie op het creëren of herstellen van een 

situatie van volmaaktheid (zoals wij die volmaaktheid 

moeten menen te definiëren) leidt tot een resultaat 

van onvolmaaktheid, imperfectie, chaos en 

disharmonie. Het streven naar volmaaktheid creëert 

afsplitsing en dualiteit en voedt het ego. Het niet 

begrijpen van deze wetten, leidt tot de creatie van 

zoveel chaos in deze wereld. Onbedoeld wordt chaos 

en ellende gecreëerd. Wie ogen heeft om te zien en 

oren heeft om te horen. 
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PUNT 296: Acceptatie en 
omarming van 

Onvolmaaktheid 
elimineert confrontatie 
met Onvolmaaktheid  

 

 

 

 

Onvolmaaktheid en volmaaktheid zijn beiden niet wat 

ze lijken te zijn. 

Teruggekoppeld met de oorsprong, met de wezenlijke 

en natuurlijke aard der dingen, leidt het aanvaarden 

van onvolmaaktheid tot volmaaktheid, echter op een 

andere wijze, dan dat dit in eerste instantie zou doen 

vermoeden. 

Het besef en de kennis bezitten van de wezenlijke, 

kosmische aard van volmaaktheid en van de 

onvolmaaktheid is een brug die de ruimte, het ravijn 

in de kosmos overbrugt om tot andere werelden te 

kunnen komen. 

Andere werelden van vooral een ander, hoger 

bewustzijn. 
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De kennis  doorgronden van volmaaktheid en 

Onvolmaaktheid levert de sleutels op die onzichtbare  

deuren op het pad voorwaarts kunnen ontsluiten. 

Eigenlijk is deze kennis een lang geheim gebleven 

code, die toegang kan verstrekken, als we de code zelf 

hebben ontdekt en ontcijferd. 

 

Als er een weten is van de opzet, van de werking en 

van het doel van de onvolmaaktheid, als het begrip er 

is dat de onvolmaaktheid een manifestatie van liefde is 

van God zelf, ten gunste van zijn schepping, ten gunste 

van de hele kosmos, als dat weten en dat besef er is, is 

er wezenlijk en waarachtig geloof en vertrouwen in 

God, in de aanwezigheid en de samenwerking met 

onze eigen Godsvonk en met het eigen genootschap. 

Als er weten is, als dat geloof en dat vertrouwen er is 

en als je jezelf kunt herkennen en kunt 

onderdompelen in de tsunami van Gods liefde die 

inherent is aan de onvolmaaktheid, is de ervaring 

volbracht en de les geleerd en begint 

onvolmaaktheid te transformeren in 

volmaaktheid, maar op een ander, hoger niveau, 

die nieuwe tot nu toe onbekende en geheime 

routes zal ontsluiten op de weg op weg naar huis.  
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Dit creëert Punt 296:  
 

Het doorgronden van de kennis van de volmaaktheid 

en de onvolmaaktheid, het weten dat de wezenlijke en 

waarachtige waarde niet eens een beetje is wat het 

lijkt te zijn, verschaft je een code waarmee je kunt 

bewerkstelligen dat massieve gebergten weg zullen 

schuiven om je doorgang te verlenen, die voor 

anderen nog ontoegankelijk zullen zijn en die je de 

toegang tot de kosmos en werelden met een hoger 

bewustzijn zullen schenken. 

 

Deze kennis is de eerste grote overwinning van de 

Meester over het Zelf binnen het Meesterschap over 

het Zelf, verworven door eigen inzet en 

overwinningen, in samenwerking en met de hulp van 

God en het genootschap. 
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PUNT 297: Waar is de 
ingang van de 

Onvolmaaktheid en hoe 
toegankelijk is deze?  

 

 

 

 

We hebben nadat we zijn begonnen om de Geestelijke 

Weg te gaan betreden, inmiddels heel wat wissels 

genomen en heel wat gebieden veroverd. 

We kennen God en zien God, onze Godsvonk als ons 

eigen alter-ego, als een vriend en als een deel van 

onszelf, hetgeen betekent dat er verbinding en contact 

is met onze inwonende God. God bepaalt ons 

verlangen, God is ons doel, God is de Weg want onze 

Weg is niets anders meer, dan met God, door God, naar 

God. 

We hebben de kunstjes, die zich allemaal afspelen in 

onze buitenwereld afgelegd, want het zijn allemaal 

mooie kunstjes, maar ze werken niet om werkelijk 

resultaat te boeken op de Geestelijke Weg. Ze werken 

niet zonder overgave aan, vertrouwen in, verlangen 

naar en samenwerking met onze eigen Godsvonk. 



241 
 

De Weg is Geestelijk en wordt afgelegd in ons innerlijk 

en wordt manifest in ons leven, in de interactie met 

Ȭ×ÁÔ ÂÕÉÔÅÎ ÏÎÓ )3ȭȢ 

In ieder geval zijn we zover gekomen dat we de 

ÅÒÖÁÒÉÎÇ ÈÅÂÂÅÎ ÏÍ ͻÕÉÔ ÄÅ 'ÅÅÓÔ ÔÅ ÚÉÊÎ ÇÅÂÏÒÅÎȭ ÅÎ 

delen we en leven we de vruchten van de goddelijke 

Geest. 

 

Dan hebben we de kracht veroverd, die ook per 

definitie kracht genereert.  

 

Om zover te kunnen komen, hebben we kracht, het 

Ȭ×ÉÌÌÅÎȟ ËÕÎÎÅÎȟ ÄÕÒÖÅÎȟ ÄÏÅÎͻ ÎÏÄÉÇ ÅÎ ÄÏÏÒÄÁÔ ×Å 

zover zijn gekomen, hebben we ook kracht ontvangen. 

Kracht voedt kracht en kracht doet kracht ontvangen. 

Morontia-mota zal gaan stromen. Naarmate we aan 

kracht winnen en groeien in bewustzijn, zal de 

toevloed met persoonlijke openbaringen gaan groeien, 

wat onze wijsheid zal laten stijgen. 

Door deze invloed en mede door mijn eigen inzet en 

gedrevenheid om verder te komen, is het evangelie 

van Onvolmaaktheid  in mij gekomen en geland en 

heb ik de diepte, de kracht, de invloed en de 

uitwerking ervan mogen zien en mogen ervaren. 

 

Mijn ervaring met dit evangelie kan ik niet 

verwoorden en is zinloos om te verwoo rden. Dit is 
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een Weg die iedereen zelf moet gaan bewandelen 

en deze weg is persoonlijk.  

 

Wat ik er ook over vertel, het is mijn weg, mijn 

ervaring, het zijn mijn ogen die zien en mijn oren 

die horen, als resultaat van mijn eigen inzet bij het 

gaan van mijn  Weg en in samenwerking met mijn 

Godsvonk. 

 

Ergens op de Weg ligt de ingang die toegang geeft tot 

het evangelie van Onvolmaaktheid en als je de oren 

hebt om te zien en de ogen hebt om te horen, zul je de 

geheime toegang waarnemen en weten hoe je de poort 

moet openen. Ook dat proces zal uniek en voor 

iedereen anders zijn. 

Ik kan je vertellen over het evangelie van 

Onvolmaaktheid, de Weg er naartoe en het ontsluiten 

van de geheime deur is iets tussen jou en jouw 

Godsvonk. 

 

 

Dit creëert Punt 297:  
 

De Weg naar het evangelie van onvolmaaktheid is een 

unieke en persoonlijke weg en eist een hele lange 

voorbereiding. Hier begint het punt waarvandaan je 
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ÎÉÅÔ ÍÅÅÒ ͻÖÅÒÄÅÒ ÇÅÐÒÁÁÔ ËÕÎÔ ×ÏÒÄÅÎȭȟ ÍÁÁÒ 

waarvoor je zelf de ogen moet gaan ontwikkelen om te 

kunnen zien en de ogen zult moeten verkrijgen om te 

kunnen horen. Als je zelf deze kracht kunt genereren 

door gericht te willen, te kunnen, te durven en te 

blijven doen, ondanks welke omstandigheid dan 

ook , zal die gedrevenheid ook weer krachten 

scheppen en zul je van jouw Godsvonk morontia-mota 

en dus wijsheid, gaan ontvangen. Dan wordt jouw 

systeem een zichzelf voortstuwend en onderhoudend 

systeem, waarbij jouw God en jouw genootschap 

onderdeel is van jouw systeem. 

Niemand kan je bij deze stap helpen, alleen jijzelf en 

jouw God en als je jezelf kent en het juiste Zelfrespect 

hebt, kun je iedere, maar dan ook iedere uitdaging aan 

en kun je bergen verplaatsen en ijzer met handen 

breken. Zo zul je steeds meer de open deur zijn in deze 

wereld. 
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PUNT 298: Het kennen 
en kun nen leven van de 
Onvolmaaktheid is de 
doorgang kennen, zien 

en begrijpen  
 

 

 

 

De Onvolmaaktheid in de diepste diepten begrijpen, is 

gelijk aan het kunnen leven en het kunnen begrijpen 

van de DOORGANG. 

De onvolmaaktheid kennen, is de onvolmaaktheid 

kunnen leven en dus in ieder aspect kunnen ervaren. 

Het kunnen ervaren van de doorgang  is de enige 

mogelijkheid om te kunnen reiken aan de 

onvolmaaktheid, als sleutel van die doorgang, door de 

Onvolmaaktheid te leven, te begrijpen, te aanvaarden 

en te omarmen, om verder te kunnen komen op deze 

Weg van de ONVOLMAAKTHEID. 

Dit vereist een zeker bewustzijnsniveau. Niemand kan 

aan een ander dit bewustzijn geven, dat zal iedereen 
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voor zichzelf moeten veroveren door te ervaren, door 

te leren en door te groeien. 

 

Onvolmaaktheid IS, omdat zij overeenstemt met de 

wezenlijke en de natuurlijke aard der dingen. Het 

ÌÅÖÅÎ ËÁÎ ÁÌÌÅÅÎ ÍÁÁÒ ÄÁÔÇÅÎÅ ÖÏÌÇÅÎ ȬÄÁÔ ÉÓͻȟ ÄÕÓ ÈÅÔ 

leven kan alleen maar voldoen aan de natuurlijke en 

wezenlijke aard der dingen, zoals dit is vastgelegd 

binnen de schepping. 

Zolang wij deze wezenlijke en natuurlijke aard der 

dingen niet volgen, volgen wij een onnatuurlijke en 

onwezenlijke weg die per definitie zal leiden tot een 

resultaat van disharmonie en chaos , omdat 

disharmonie en chaos een uiting en een resultaat 

zijn van onwezenlijke en onnatuurlijke keuzes.  

 

Als wij wezenlijke en natuurlijke keuzes kunnen 

maken, in harmonie met de opzet en de werking van 

de kosmos, van de schepping, hebben wij geleerd en 

zullen wij kunnen groeien en onze kosmische weg 

kunnen vervolgen. 

 

Zo brengt het begrijpen en leven van het evangelie 

van onvolmaaktheid ons tot een leermoment en 

een groeiresutaat, waardoor wij de disharmonie 

en chaos niet meer hoeven te ervaren en zullen wij 

worden opgetild naar hogere en meer verlichte 
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regionen, met structureel andere ervaringen, die 

steeds meer het kenmerk zullen dragen van rust, 

vrede, vreugde en liefde.  

Er komt een moment in het leven van ieder mens, 

dat we in staat zullen zijn om de andere wang toe 

te kunnen keren, waardoor we in staat zullen zijn 

om de doorgang te kunnen zien en op eigen kracht 

te kunnen passeren.  

 

Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen 

ȣȣ Ȧ 

 

 

Het kenmerk van en in deze wereld, het 

kenmerk van wat je bijna overal om je 

heen ziet, is de definiëring  van de 

vo lmaaktheid  en de vaststelling dat daar 

niet aan wordt voldaan, dus er wordt 

geprotesteerd, geduwd tegen en getrokken 

aan van alles en nog wat, waarmee wij ons 

ongenoegen kenbaar maken en waarbij we 

nog even hard de definitie van de enige 

juiste waarheid of  volmaaktheid  kenbaar 

maken door die zichtbaar te noteren en 

overal hard te roepen. Reeds de vaststelling 
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in ons systeem van de geconstateerde 

onvolmaakte volmaaktheid geeft chaos en 

disharmonie, omdat alleen al de definiëring 

van De Volmaaktheid  in strijd  is met de 

wezenlijke en natuurlijke aard der dingen 

en dus leidt tot disharmonie en chaos. Als 

deze energetische focus ook nog een 

praktische gerichtheid krijgt, zal het 

disharmonische en chaotische resultaat nog 

flink versterkt worden.   

 

Bovenstaande is op dit moment uiterst 

herkenbaar in deze wereld!?  
 

 

Wat wij dus als volmaaktheid definiëren 

maar wat het niet is, leidt dus tot 

onvolmaaktheid, tot disharmonie en chaos, 

wat het helaas wel is.  
 

 

Als door het doorgronden, beleven, leven en 

omarmen van de On volmaaktheid het 

werkelijke beeld wordt getoond van de 
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wezenlijke volmaaktheid, voortkomend uit 

de, in de door God in de schepping 

opgenomen onvolmaaktheid  en de 

volmaaktheid, die slechts onvolmaaktheid 

blijkt te zijn, zijn we in staat om binnen de 

wezenli jke en natuurlijke aard der dingen 

te kunnen leven en te kunnen handelen en 

zijn die lessen geleerd, wat zal leiden tot 

een structurele ervaring van rust, 

harmonie, geluk en vrede, dus van een 

ervaring met de natuurlijke en wezenlijke, 

goddelijke kenmerken . 

 

 

Dit creëert Punt 298:  
 

Zolang als wij de volmaaktheid nastreven, de 

volmaaktheid die zoals wij die definiëren, niet voldoet 

aan de wezenlijke, natuurlijke en goddelijke 

kenmerken, zal dat juist chaos en disharmonie tot 

gevolg hebben. Als wij de onvolmaaktheid gaan 

doorzien en gaan begrijpen en daardoor gaan leven en 

onarmen, zullen we kunnen reiken aan de natuurlijke 

en wezenlijke aard der dingen, zoals die zijn verweven 

in de schepping. Pas als wij dat niveau hebben bereikt, 
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dat inherent is aan een zeker bewustzijnsniveau, 

zullen we de lessen hebben geleerd en zal het 

resultaat vrede, vreugde en harmonie zijn, als 

structureel fundament in en voor onze levens. 
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PUNT 299: De illusie 
doorgronden is de code 

veroveren  
 

 

 

 

Vanuit het gezichtspunt van het evangelie van 

onvolmaaktheid is de ILLUSIE alles doordringend en 

alles omvattend. Niets is dus werkelijk wat het lijkt te 

zijn. Pas wanneer we de illusie gaan zien en begrijpen, 

kunnen we dit stadium achter ons laten. Het is een 

geheim dat niet ontsloten kan worden, door het 

geheim medegedeeld te krijgen. 

Het ontsluiten van het geheim van deze illusie heeft te 

maken met het verwerven van het vereiste niveau van 

bewustzijn. 

Het verwerven van het vereiste niveau van bewustzijn, 

waardoor het geheim van de illusie wordt ontsloten, 

betekent het verwerven van de code om het 

universum te kunnen ontsluiten. 

Als je code hebt verworven om het universum te 

kunnen ontsluiten, ben je het niveau van deze wereld 

definitief ontgroeid en kun je opstijgen naar nieuwe 

sferen en naar nieuwe ervaringen.  
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Het is dus een ervaringsweg en daarom persoonlijk en 

uniek. Het is een weg, een reis, die ieder mens op zijn 

of haar eigen wijze zal maken. 

 

Wat het leven ons brengt is wat wij nog nodig hebben 

om verder te kunnen ervaren. Naarmate ons 

bewustzijn groeit en we dichterbij komen tot het punt 

waarop we de code kunnen doorzien, kunnen voelen 

en kunnen begrijpen, zullen we dit leertraject nog 

moeten afleggen. 

Het is een weg van vallen en opstaan, totdat de illusie 

openbreekt en wij de illusie kunnen waarnemen en 

kunnen afleggen. 

Dat is de weg die Jezus ons al aangaf door ons te leren 

dat wij de andere wang zullen toekeren, als er op de 

ene wang wordt geslagen, dat slechts diegene de 

eerste steen zal werpen, die vrij is van zonden en dat 

hij de Vader vroeg om alle mensen die hem aan het 

kruis nagelden, te vergeven, want zij waren nog 

ondergedompeld in de immense illusie en wisten niet 

beter. 

Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te 

horen, is in staat om boven de illusie uit te  kunnen 

stijgen en om de code te kunnen breken, te 

kunnen verwerven en te kunnen veroveren.  
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Dat is hoe de weg afgelegd dient te worden. Maak de 

reis en maak hem zelf en alleen, want jouw reis is 

uniek. Ervaar, miljoenen keren, maak keuzes op basis 

van vrije wil, leer en groei, totdat je de illusie doorziet 

en de code kunt breken en kunt veroveren. 

 

 

Dit creëert Punt 299:  
 

Al het leven is gevangen in een allesomvattende illusie. 

Het evangelie van de Onvolmaaktheid is als een 

breekijzer. Het laat de zeepbel van de illusie uiteen 

spatten en het helpt je om de code, die toegang geeft 

tot hogere sferen in het universum te verwerven en te 

veroveren. Het verandert je leven en brengt je begrip, 

inzicht, vreugde en harmonie. Alleen door invloed van 

morontia-mota is de code te benaderen en te 

veroveren. Wie ogen heeft om te zien en oren heeft 

om te horen, is in staat om boven de illusie uit te 

kunnen stijgen en om de code te kunnen breken, 

te kunnen verwerven en te kunnen veroveren.  
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PUNT 300: De zeepbel 
uiteen gespat  

 

 

 

 

Als de illusie is doorgrond en begrepen, als de code is 

verworven en veroverd, zal de zeepbel uiteen spatten. 

 

Door het verwerven van de code en dus door het 

kunnen doorzien en kunnen doorgronden van de 

illusie, is de zeepbel uiteen gespat en ben je immuun 

voor de illusie, die nu is opgelost. 

 

Als er dingen gebeuren, doorzie je de illusie die deze 

dingen proberen te vermelden en zal de uitwerking 

van de illusie langs je heen gaan, omdat je nu immuun 

bent voor ȬÄÅ ÉÌÌÕÓÉÅ ÖÁÎ ÄÅ 6/,-!!+4(%)$ ÅÎ ÄÅ 

ON6/,-!!+4(%)$ȭȢ 

 

Je komt daarmee buiten en boven de uitwerking van 

toestanden en gebeurtenissen te staan omdat ze je 

niet meer kunnen verleiden om je mee te nemen in de 

illusie, die voor jou is opgelost. 
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Het maken van deze stap is uitsluitend mogelijk onder 

invloed van en dankzij de uitwerking van de stroom 

van morontia-mota die jij nu ontvangt van een 

ongelijke natuur. Dit is ofwel van jouw Godsvonk of 

van de engelen. 

Morontia-mota leert je de waarheid te onderscheiden 

en de eenheid kennen. De waarheid is verheven boven 

de illusie. 

Alles wat deze wereld te bieden heeft aan bron van 

informatie, dus zowel de wetenschap, de religie en de 

filosofie van Urantia is op dit moment niet in staat om 

ons de waarheid te kunnen schenken en is niet op de 

hoogte van de eenheid. 

Dan rest er dus nog slechts en uitsluitend de 

illusie, waar deze hele wereld nog in is 

ondergedompeld en waarop het collectieve 

bewustzijn nog volledig is afgestemd.  

 

Zolang de code niet is gebroken, missen we de sleutel 

om de deuren naar de waarheid te kunnen openen, 

waardoor we kunnen uitstijgen boven de illusie. Zodra 

de kritieke massa is bereikt van mensen die de code 

hebben kunnen breken, zal de illusie voor het 

collectief nog niet uiteen kunnen spatten. 

Het is dus van belang dat steeds meer mensen zullen 

volgen op ons pad, op hun eigen unieke wijze, maar 

onmiskenbare met hetzelfde kosmisch doel. 
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Dit creëert Punt 300:  
 

Ieder mens zal zelf zijn of haar eigen weg moeten 

bewandelen. Het pad is uniek, het doel is kosmisch en 

unaniem. Vind de code waardoor en waarmee je de 

illusie als een zeepbel uit elkaar kunt laten spatten. 

Zoek de waarheid niet door haar te zoeken, doch door 

haar niet te zoeken, zul je de code kunnen breken, zal 

de zeepbel uiteen spatten en zullen deuren, ook 

onzichtbare deuren, zich voor jou openen. De grootste 

en enige hulp bij deze zoektocht is het vinden, 

begrijpen, doorgronden en hanteren van het evangelie 

van de Onvolmaaktheid, die de wereld voor jou op zijn 

kop zet en de illusie voor eeuwig blootlegt. 
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PUNT 301: Thomas 
versus de 

Onvolmaaktheid  
 

 

 

 

Vers 14 van het Thomas evangelie heeft mij al heel 

lang bezig gehouden, omdat ik het niet  begreep, totdat 

aartsengel Gabriël mij vroeg om er nu nog eens naar te 

kijken, met het evangelie van de Onvolmaaktheid in 

mij achterhoofd. 

 

Evangelie van Thomas, vers 14:  

Jezus sprak tot hen: "Als gij vast, zult gij uzelf 

aanleiding geven tot zonde. En als gij bidt, zult gij 

veroordeeld worden. En als gij aalmoezen geeft, zult 

gij uw ziel kwaad doen. En als gij naar een of ander 

land gaat en in die streken rondtrekt, als men u 

ontvangt, eet wat men u zal voorzetten en geneest de 

zieken onder hen. Want wat in uw mond binnengaat, 

zal u niet verontreinigen. Wat echter uit de mond 

uitkomt, dat zal u verontreinigen." 
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Evangelie van Onvolmaaktheid , waarin de 

acceptatie van de onvolmaaktheid leidt tot harmonie, 

rust en vrede en het streven naar volmaaktheid leidt 

tot chaos en disharmonie. 

Acceptatie is een proces dat zich binnenin ons ons 

afspeelt. Het is een naar binnen gericht, inwendig 

proces. 

 

Vergelijking uitgangspunten beide evangelies:  

Ȭ!ÌÓ ÇÉÊ ÖÁÓÔȟ ÚÕÌÔ ÇÉÊ ÕÚÅÌÆ ÁÁÎÌÅÉÄÉÎÇ ÇÅÖÅÎ ÔÏÔ ÚÏÎÄÅȢ 

En als gij bidt, zult gij veroordeeld worden. En als gij 

aalmoezen geeft, zult gij uw ziel kwaad doen'. 

Reactie Winston: 

Het streven naar volmaaktheid, leidt tot het 

omgekeerde, chaos en disharmonie.  

 

 

Ȭ%Î ÁÌÓ ÇÉÊ ÎÁÁÒ ÅÅÎ ÏÆ ÁÎÄÅÒ ÌÁÎÄ ÇÁÁÔ ÅÎ ÉÎ ÄÉÅ ÓÔÒÅËÅÎ 

rondtrekt, als men u ontvangt, eet wat men u zal 

ÖÏÏÒÚÅÔÔÅÎ ÅÎ ÇÅÎÅÅÓÔ ÄÅ ÚÉÅËÅÎ ÏÎÄÅÒ ÈÅÎȭȢ 

Reactie Winston: 

Aanvaard wat IS, juist het onvolmaakte, want dat leidt 

tot vreugde en harmonie en geneest, omdat het 
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onvolmaakte het wezenlijke en natuurlijke der dingen 

inhoudt. 

 

 

Ȭ7ÁÎÔ ×ÁÔ ÉÎ Õ× ÍÏÎÄ ÂÉÎÎÅÎÇÁÁÔȟ ÚÁÌ Õ ÎÉÅÔ 

verontreinigen. Wat echter uit de mond uitkomt, dat 

zal u verontreinigen'. 

Reactie Winston: 

Wat wij aanvaarden en omarmen, wat wij in ons 

systeem opnemen, wat onze mond binnengaat, 

ongeacht de waarde die dat heeft, schept evenwicht en 

rust. 

Wat wij projecteren op de buitenwereld als volmaakt, 

en focus die wij naar buiten richten, zal chaos en 

disharmonische creëren. 

 

 

Ik denk dat ik het inmiddels steeds meer ga begrijpen. 

 

 

Dit creëert Punt 301:  
 

Al heel lang is vers 14 van het Thomas evangelie voor 

mij ondoorgrondelijk. Nu, vers 14 gerelateerd aan het 

evangelie van Onvolmaaktheid, begrijp ik de strekking 

van de woorden van Jezus. 
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PUNT 302: Een 
ontvangen 

waarschuwing  
 

 

 

 

Het is al eerder genoemd maar ik kom er nogmaals 

concreet op terug. 

Om het evangelie van de Onvolmaaktheid te kunnen 

doorgronden, zijn ogen nodig om te kunnen zien en 

oren nodig om te kunnen horen. 

Dit doorgronden vereist een bewustzijnsniveau, 

anders zijn het niet meer dan woorden, loze woorden, 

zonder inhoud. 

Ik heb getwijfeld of ik dit boek moet publiceren maar 

Gabriël heeft aangegeven dat dit wel noodzakelijk is. 

 

 

Een gr oot deel van mijn boeken zijn niet 

bestemd voor deze tijd, omdat de inhoud 

het niveau van het huidig collectieve 

bewustzijn ver te boven gaat.  
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Wat op het internet staat, krijgt na enige 

jaren een zekere duurzaamheid, omdat 

websites in backups terecht komen . 

 

Iedereen die er eens tegenaan zal lopen, 

kan er zijn of haar voordeel mee doen.  

Dat is de reden waarom ook deel 3 

gepubliceerd zal worden.  
 

 

Dit creëert Punt 302:  
 

Niet voor iedereen is de inhoud van dit evangelie te 

doorgronden. De inhoud overschrijdt het niveau van 

het collectieve bewustzijn, net als de inhoud van mijn 

reis vanaf de Geestelijke Weg waar alleen nog God 

gediend zal worden en diensten aan de keizer zullen 

oplossen. 

Zolang de mens nog beide meesters dient, bewandelen 

ze nog de wereldse weg. Wie ogen heeft om te zien 

en oren heeft om te horen.  
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PUNT 303: Nogmaals de 
ONVOLMAAKTHEID 

 

 

 

 

We hebben het volgende gezien in aandachtspunt 

285 : 

 

Wij streven naar volmaaktheid, om de pijn van het 

venijn buiten onze levens te houden. 

Diezelfde volmaaktheid creëert voor ons de 

tweedeling in goed (volmaakt ) en slecht  

(onvolmaakt ). 

Wij willen voor onszelf het goede en verwerpen en 

veroordelen het slechte en daarmee is de DUALITEIT 

in de wereld geboren. 

TERWIJL WIJ DENKEN HET SLECHTE, DE 

ONVOLMAAKTHEID BUITEN DE DEUR TE HOUDEN 

#2%R2%. 7)* *5)34 $//2 Ȭ(%4 VOLMAAKTE' NA TE 

JAGEN, DE DUALITEIT, DAT KOREN IS OP DE MOLEN 

VAN HET EGO.  

 

$ÁÁÒÍÅÅ ÉÓ ÄÅ Ô×ÅÅÄÅÌÉÎÇ ÇÅÂÏÒÅÎ ÅÎ ËÁÎ ÈÅÔ ÅÇÏ ȬÁÌ 

het andere' de schuld geven. 
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DE ACCEPTATIE 6!. Ȭ(%4 ONVOLMAAKTE' HEEFT 

GEEN OORDEEL NODIG, OMDAT BINNEN DE 

ONVOLMAAKTHEID ALLES ONVOLMAAKT IS, DUS ER 

IS GEEN ONDERSCHEID EN ALS ER GEEN 

ONDERSCHEID IS, IS ER SLECHTS EENHEID. 

 

Zo creëert de Volmaaktheid en de 

projectie op de Volmaaktheid, het 

goede en het slechte, dus de Dualiteit. 

 

En zo é. 

 

Creëert de Onvolmaaktheid of de 

projectie op de onvolmaaktheid, binnen 

de wetenschap dat alles in de 

schepping onvolmaakt is, het 

onsplitsbare, het identieke, het gelijke, 

dus het besef van De Eenheid. 
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Wat een onverwachte ontdekking, wat een 

wa arneming, om te zien dat onze projectie 

op het goede, op de volmaaktheid, want 

ôwie kiest er voor de pijn van het venijnõ, de 

ellende van de dualiteit creëert in deze 

wereld en dat de acceptatie en de 

omarming van de onderkenning dat alles 

onvolmaakt of im perfect is, leidt tot het 

besef van Eenheid en dus tot groei van ons 

bewustzijn.  
 

 

Het streven naar volmaaktheid is dus en creëert dus 

de blokkade in ons leven, waar het aanvaarden, 

accepteren en omarmen van de onvolmaaktheid voor 

ons alle deuren opent en juist alle energie zal laten 

stromen en van ons 'levende levenden, ziende 

ÚÉÅÎÄÅÎ ÅÎ ÈÏÒÅÎÄÅ ÈÏÒÅÎÄÅÎȭ maakt. 

 

Welke duivel heeft ons ooit wijs gemaakt dat we 

enerzijds perfect moeten zijn, dat we moeten deugen 

en dat we anderzijds te stom en te zondig zijn om dat 

niveau van deugen en perfectie ooit te kunnen 

bereiken. 
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Dus blijven we wanhopig jagen op en reiken naar 

volmaaktheid en blijven we daarmee de dualiteit in 

stand houden en blijven we geloven in de tweedeling 

van goed en slecht, van volmaakt en onvolmaakt. 

 

ôWie ogen heeft om te zien en oren heeft om 

te horen'. 

Als je de ogen en de oren nog niet bezit, 

zijn de woorden in dit aandachtspunt 

slechts loze woorden. 
 

 

 

God is LIEFDE. 

God is EENHEID. 

Dus God is ONVOLMAAKTHEID. 

Dus de schepping is ONVOLMAAKTHEID. 

Dus wij zijn ONVOLMAAKTHEID. 

 

Pas als alles en ieder wezen het VOLLEDIGE 

BESEF heeft van deze ONVOLMAAKTHEID, zal 

de manifestatie van onvolmaaktheid 

transformeren in volmaaktheid.  
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Pas als ik de ONVOLMAAKTHEID ga begrijpen, 

kan de transformatie voor mij en van mij naar 

VOLMAAKTHEID gaan beginnen. 

 

 

De onvolmaaktheid is dus een 

onlosmakelijk gevolg en resultaat 

van de onvolmaaktheid, van God 

die voortkomt en geboren is, uit 

liefde en eenheid.  

 

Door ons besef van onze 

onvolmaaktheid, door onze 

acceptati e en omarming van onze 

onvolmaaktheid en van de 

onvolmaaktheid als zijnde datgene 

dat IS, zijn wij zonder oordeel, 

zonder veroordeling, kunnen wij 

al het leven accepteren en 
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omarmen, zijn wij liefde en zijn 

wij eenheid.  

 
 

Dan pas is het mogelijk en zijn wij in staat om, 

wanneer wij op de ene wang geslagen worden, de 

andere wang te kunnen toekeren. 

Dan zullen ook wij niet eerder met stenen gooien en 

dus anderen veroordelen, wanneer wij zelf vrij zijn 

van zonden en dan nog, zullen wij onze hand niet 

opheffen tegen anderen of anderen oordelen en 

veroordelen, want juist de ONVOLMAAKTHEID 

zien, begrijpen, accepteren en omarmen, maakt 

onszelf vrij van ieder oordeel of van welke 

veroordeling dan ook.  

 

 

Dit creëert Punt 303:  
 

De onvolmaaktheid, het besef van, de acceptatie en de 

omarming van het onvolmaakte, schept acceptatie, 

zonder oordeel, zonder veroordeling, dus in het volle 

besef van EENHEID. De schepping is onvolmaakt, 

omdat onvolmaaktheid de enige Weg is die toegang 

biedt tot groei en omdat onvolmaaktheid nooit iets zal 
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blokkeren, waar de volmaaktheid uitsluitend 

blokkades opwerpt en dualiteit creëert. 

Daarom kan de schepping alleen maar in 

onvolmaaktheid zijn gecreëerd, omdat die acceptatie 

van die onvolmaaktheid de bron is van eeuwige 

voortgang. Het gaat hierbij niet alleen om het willen, 

kunnen en durven omarmen van de onvolmaaktheid 

maar ook om het willen, kunnen en durven  van het 

volledig loslaten van het streven naar volmaaktheid. 

/ÏË ÄÁÔ ÂÒÅÎÇÔ ÏÎÓ ÔÅÒÕÇ ÉÎ ÈÅÔ ͻ(ÉÅÒ ÅÎ .Õȭȟ ÏÍÄÁÔ ÈÅÔ 

gaat om de gerichtheid op uitsluitend op dit moment. 

We moeten niet iets nastreven, we moeten het NU, OP 

DIT MOMENT, ZIJN. 
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PUNT 304: Iedere grens 
voorbij en voorbij iedere 

grens 
 

 

 

 

Als we in staat zijn, omdat we het begrijpen, omdat we 

het voelen, zien, ruiken, omdat we er de ogen en de 

oren voor hebben, omdat we er het niveau van 

bewustzijn voor hebben, om de focus, de gerichtheid 

op de door ons bepaalde VOLMAAKTHEID helemaal 

los te kunnen laten en de ONVOLMAAKTHEID te 

kunnen gaan accepteren, eren, omarmen, begrijpen, 

dan zullen we onvoorwaardelijk de ERVARING 

HEBBEN OM UIT DE GEEST TE ZIJN GEBOREN. 

 

Als we zover zijn gekomen, staan we al lang open voor 

God en hebben we dit traject kunnen afleggen dankzij 

de invloed van morontia-mota, dankzij de wijsheid die 

middels persoonlijke openbaringen tot ons is 

gekomen. 

 

Dan zijn we in staat om voor al het leven open te staan. 

Dan zijn we in staat om GEEN enkele VERWACHTING 
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meer te hebben, omdat we geen enkele focus of 

gerichtheid meer hebben op het door ons bepaalde 

volmaakte . Dat betekent dat de OVERTUIGINGEN 

hun WAARDEN volkomen VERLIEZEN. Als er geen 

overtuigingen meer zijn, zijn er geen verwachtingen 

meer en zijn er geen teleurstellingen meer. 

We accepteren het leven zoals het komt en zoals het is, 

in de wetenschap dat de schepping onvolmaakt is 

en dat het goed is zoals het is. Alleen uit de 

aanvaarding van het onvolmaakte kan liefde 

en eenheid geboren worden.  
 

Als we dit stadium gaan bereiken kunnen we de 

vruchten van de Geest gaan uitdelen, kunnen we 

onvoorwaardelijk Liefde en dienstbaarheid zijn. 

 

(381.7) 34:6.13 Wanneer een mens zich bewust wordt 

dat zijn leven wordt beheerst door de geest, gaat dit 

besef weldra gepaard met steeds toenemende 

blijken van de kenmerken van de Geest in de 

levensreacties van zulk een door de g eest geleide 

sterveling,  Ȭ×ÁÎÔ ÄÅ ÖÒÕÃÈÔÅÎ ÖÁÎ ÄÅ ÇÅÅÓÔ ÚÉÊÎ 

LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID, 

VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF, 

ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSINGȢȭ Zulke 

door de geest geleide en goddelijk verlichte 

stervelingen, die nog de nederige paden van moeizame 
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arbeid begaan en in menselijke getrouwheid de 

plichten van hun aardse taken volbrengen, zijn 

intussen reeds begonnen de lichten van het 

eeuwige leven te ontwaren die op de verre kusten 

van een andere wereld schemeren ; zij zijn reeds de 

werkelijkheid gaan begrijpen van de inspirerende, 

ÔÒÏÏÓÔÅÎÄÅ ×ÁÁÒÈÅÉÄȡ Ȭ(ÅÔ ËÏÎÉÎËÒÉÊË 'ÏÄÓ ÉÓ ÇÅÅÎ 

spijs en drank, maar rechtvaardigheid, vrede, en 

ÂÌÉÊÄÓÃÈÁÐ ÉÎ ÄÅ (ÅÉÌÉÇÅ 'ÅÅÓÔȢȭ %Î ÇÅÄÕÒÅÎÄÅ ÉÅÄÅÒÅ 

beproeving en in iedere tegenspoed worden uit de 

geest geboren zielen geschraagd door de hoop die alle 

vrees te boven gaat, omdat de liefde Gods in ieder hart 

wordt uitgestort door de aanwezigheid van de 

Goddelijke geest. 

 

 

Dan ben je reeds verbonden met andere werelden. In 

je slaap zul je opgeleid worden en reizen maken door 

het heelal, naar andere planeten en andere sferen. Je 

zult een bruikbaar instrument zijn van de hemel en op 

ÄÅÚÅ ×ÅÒÅÌÄ ÂÅÎ ÊÅ ÖÏÏÒ ÄÅ ÈÅÍÅÌ ͻÄÅ ÏÐÅÎ ÄÅÕÒȭȟ 

waardoor zij deze wereld kunnen betreden. 

 

Dan stopt het leven en de opleiding niet meer bij de 

grens van deze materiële wereld. Dan groei je boven 

deze wereld uit en zul je je richten op de lichten op 

andere, hogere werelden. 
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Dit creëert Punt 304:  
 

Als je de volmaaktheid en de gerichtheid op de 

volmaaktheid kunt doorzien en kunt doorgronden, als 

je die wetten kunt gaan zien en horen met de juiste 

ogen en oren, als je de gerichtheid op de volmaaktheid 

kunt gaan afleggen en de gerichtheid op de 

onvolmaaktheid kunt gaan omarmen, zul je de 

ervaring hebben van uit de Geest te zijn geboren. Dan 

zul je in staat zijn om de vruchten van de Geest te gaan 

leven en te gaan verspreiden. Deze vruchten zijn: 

Ȭ,)%&$%, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID, 

VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF, 

ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSINGȢȭ 

Dan zul je een instrument worden voor de hemelen, 

als een open deur op deze wereld, waardoor de 

hemelen hier, door jou kunnen werken. Dan zal jouw 

opleiding zich gaan uitbreiden en verdiepen en zul je 

het universum tijdens je slaap gaan bereizen. 
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PUNT 305: 
Onvolmaaktheid bund elt 

alle overwinningen 
samen  

 

 

 

 

Hier volgt in vogelvlucht een terugblik op de reis die 

we tot zover, samen hebben gemaakt. 

 

Stap voor stap zijn we de weg omhoog gegaan. Iedere 

keer wisten we een kwaliteit te ontdekken, konden we 

deze kwaliteit ervaren en konden we het bezit ervan 

veroveren. 

Dan werd er weer een wissel genomen en vervolgden 

we onze weg. Worsteling na worsteling rommelde we 

verder op de weg  Keuzes maken, ervaren, leren en 

groeien. Oneindige keren van vallen en opstaan, vallen 

en opstaan. 

En al die gebieden die we hebben veroverd, al die 

ervaringen die we hebben opgedaan, eigenschappen 

die we hebben afgelegd, nadat we de slag met die 

innerlijke draken hadden gewonnen. Eigenschappen 
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waar we onderweg mee werden geconfronteerd en die 

we niet hadden, hebben we ons eigen kunnen maken 

en zo vervolgden we onze weg, weg na weg, pad na 

pad, land na land. 

 

Onze reis begon op de wereldse weg, gevangen in de 

illusie van de dualiteit, geregeerd door het ego, met 

nog een groot gebrek aan zelfrespect en eigenliefde. 

Na het betreden van de Geestelijke Weg, nadat we God 

in onszelf hadden gevonden, waarmee we een band 

gingen opbouwen, arriveerden we in het Land van de 

Leegte, waar we onszelf opruimden en leeg maakten 

om God steeds meer ruimte in ons te kunnen laten 

betrekken. 

Daarna betraden we het Pad van volledige Overgave 

om onze band met God nog meer te versterken en om 

onszelf steeds meer te kunnen en te willen overgeven 

aan zijn Wil om alles van onszelf met hem te kunnen 

en te willen delen, uiteraard in volledige vrije wil. 

We begonnen te begrijpen dat iedere overtuiging die 

we vast hielden, een laatste krampachtige uiting was 

van het ego om ons te kunnen vangen in welke illusie 

dan ook. 

 

Na al deze overwinningen hebben we volledig ons 

ZELFRESPECT, ons ZELFVERTROUWEN en onze 

EIGENLIEFDE herwonnen en heroverd en zijn we wie 
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we zijn, in God en met God, als één en onafscheidelijk. 

We hebben onze MAAT aan EIGENLIEFDE gewonnen, 

waardoor we een gelijke CAPACITEIT aan 

NAASTENLIEFDE hebben veroverd. 

Hierdoor hebben we de ervaring verkregen om UIT DE 

GEEST TE ZIJN GEBOREN en zijn we in staat om 

binnen de kracht van onze MAAT, van onze 

EIGENLIEFDE, de VRUCHTEN VAN DE GODDELIJKE 

GEEST als NAASTENLIEFDE in deze wereld te zetten. 

 

Toen kwam het vreugdevolle evangelie van 

ONVOLMAAKTHEID tot ons en begrepen we de 

KRACHT en WERKING van de ONVOLMAAKTHEID, die 

al het voorgaande bundelt en die, als wij ogen hebben 

om het te zien en oren hebben om te horen, voor ons 

in staat is om 'voorbij iedere grens en iedere grens 

ÖÏÏÒÂÉÊȭ ÔÅ kunnen reizen. 

Het universum staat voor ons open. Onze lessen zullen 

tijdens onze slaap gaan plaatsvinden in de tempels op 

vele planeten en wij zullen de open deur zijn voor de 

hemelen, om voor hen, hier op deze wereld, te kunnen 

gaan werken. 
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